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Ankara Piyarıgotepe'de 7 
yurttaşı katleden 4 ko- 


R i E 2 ; ; mando Emniyet Müd - 
N günde silahları ile birlik 
i ik Ağansoy (üst 
| M eAP Anayasa’ nin 108. Maddesini s 
işletmeye çalışırken, MHP bütün Ft, /, K 
hesabını 10 Hazirana kadar 

hükümeti düşürmek üzerine yapıyor p 

e CHP bütün bunlara karşılık, ka İlamı 


Meclisi çalıştırmamayı hedefliyor 


ANEMIA NOEER 


.. AT 
US YM BAŞKANI ALTAN GU NALP Batılı ülke temsilcilerinin Paris'te yaptıkları toplantıda Türkiye' 
ye 1,5 milyar dolayında yardım yapma ve 2 milyar dolarlık borcu 
erteleme konusunda karar almaları üzerine muhalefet hükümete 
karşı harakete geçti. Batının yardımının hükümete bir müddet dayakalandı 


Üniversite kei Haringda ki ha nefes alma imkanı tanıyacağını hesap eden muhalefet partileri 
hükümeti düşürebilmek için değişik taktikler benimsiyor. Devlet 
© Komandoların üzerinde çıkan silahların 


Bakanı Enver Akova'nın istifasından sonra bağımsız bakanlardan 
katliamda kullanıldığı belirlendi 


— Sa H e Mustafa Kılıç, Ali Rıza Septioğlu ve Ahmet Karaaslan'ın "geliş- 
Yyığı ma egitim S steminin meleri bekleme" kararında oldukları bildirildi. 

Altı -bağımsız bakanın dün yaptıkları toplantıdan sonra konuwe .. o şan Mete Tan, "hükümetin devamına kararlıyız" dedi. 
g gi AP'nin taktiğinin ise Anayasa'nın 108. maddesini işleterek, bir 
egişmes y © on emne ir erken seçimine gitmek olduğu belirtiliyor. Haziran ayı içinde 
gensorular ya da güven 
ANKARA (ÖZEL) oylaması yoluyla hükü- 
Üniversitelerarası Seçme Sınavı ve e >n meti düşürmeyi amaç- 
Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Al- Rū», — ri um : layan AP, Demirel baştan Günalp 15 Haziranda yapılacak sı- w | s kanlığında kurulacak 0- 
navlarla ilgili olarak sorularımızı ce- ~ lan yeni bir hükümetin 
vaplarken "Üniversite kapılarındaki yr- güvenoyu alamayacağılmanın orta öğrenimdeki eğitim sis- f ğini planlayarak, böyleteminin değişmesiyle önlenebileceği- ce 18 ay içinde üç hüküni" söyledi. met bunalımı doğmuş 
Orta öğretimin ise yararlı bir duruma getirilmesi gerektiğini belirten Günalp, orta öğretim öğrencilere hiç bir 
beceri vermeden yüksek öğrenime gön- 


©istanbul'da 2'si cinayet 111 olaydan aranan 
komando Tevfik Ağansoy yakalandı 


© Adana'da 11 Kişiyi öldürmekten sanik 
3 komando cezaevinden kaçmak istedi 


olacağını ve 108. madde- 
ye göre erken seime gidilebileceğini hesaplıyor. 

Bu arada MHP hükü- 


deriyor. Bu yapının değişmesi lazım metin 10 Hazirana kadar Balıkesir'in Gündoğan Mahallesindeki kahve o Adana, Ankara ve Niğde'de 5 kişi 
Orta öğrenin gey mi biz düşürülmesi hesabına gö- lerde oturan devrimcilere yapılan saldırıların c a 
yapıya dönüştürülmelidir. BİNME Simi re hareket ediyor. başını Komiser Mazhar çekiyor. Resimde bu öldürüldü 


CHP ise, gensoruları komiserin işkence vaptığı bir devrimci gö- 


veya muhtemel bir güven rülüyor. & - 
Elamanı en ellesebil Yayınımız üzerine ( Haberi 4. sayfada ) 
mek için Meclisi çalış- DENEME AE MERİ 


tırmamayı hedefliyor. BALIKESİR'DE HAKİM 


ÖZERCAN'IN GÖREVDEN Cevizli Tekel işçileri 


ALINMASI İÇİN KAMPANYA, arkadaşlarının öldürülmesi 


Genelkurmay | e Ral i 
Baskanlığı, AD Eiir acne üzerine direnişe geçti 


da nüfus kontrolü yapmak, yeni istihdam olanakları yaratmak, istihdamı dü- 
(Devamı 82.7, sü.İ'de) 


Sosyalist Devrim Partisi Başkanı 
U-2 uçaklarının uçuşuna 
karşı çıktı 


Aybar:” SSCB'nin 


1 a 7 NATO’ işkence yapan komiser — e er ey e 
güvenliğini değil ; 0 dan Mazhor da protesto edildi © cw lı Hamit Akyıldız" ın öldürülmesini 
k; Ğ Tekel gudin iri aik ücret kötü çalışma şartları, ve İdarenin baskılarına karşı çeşitli iş- çekilineceği —4 sayfada İlk | protesto Qin işçiler üretimi durd urup, fabrikayı 

MİM rlerind şe direni rlar. H H > $ 
Milli Bağımsızlığımız | e Şeklindeki zA topluca tertettier 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Cevizli Tekel Sigara 


H haberleri yalanlad 
izmir Tekel Sigara Fabrikası "21nd ral etat Sigea 


Genelkurmay Başkan- bin 300 işçi, Hamit Ak- 


lığı, Oo "Genelkurmay'ın Buğday fiyatlari hâlâ açıklanmadı yıldırım adlı Gıda-İş 


e © © © © Ss 
NATO'dan çekilmemizi üyesi bir işçinin önceki 
önerdiği öne sürüldü" 


Fi i gece evine giderken kobaşlığıyla dün bir gazete- mandolar tarafından öl- 


düşünelim” 
U-2'ler Bakanlar 


.. se segoe de yer alan haberin tama- dürülmesi üzerine dün işi 

Kurulunda görüşülüyor © özel bir tütün işleme fabrikasında başlayan direniş ise sürüyor aD eki ke il bırakarak dironiye geçti 
. P er, 

g (Devamı sa.7, sü.4'de) Evli, 4 çocuk baba- 

. N 8 l i k - 

NATO Toplantısında aym E ERİM CHP hikmete, Pim adii isei, görgü amk 

p hükümet IMF yle uğraşırken larının belirttiğine göre, 


gece 12 vardiyasında işten çıkıp eve giderken 
Rahmanlar'da sokak başında incir ağacına pusu kuran 2 kişi tarafından yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Öldürülen işçinin Kartal Pet- 


Orta Doğu ve Afrika 
sorunları görüşüldü 


ardımın gelmesi İçin son SÖZ Wir 
IMF'nin| Sovyetler 


yılbaşını 


. rol-İş Mahallesi CHP Parkomisyonda (Devamı sa.7, sü.3'de) 
. . Lİ 
e Yardıma işlerlik 4 kaldırdı , 
ge deakaryakı 
D . V . kazandıracak ANKARA (ÖZEL) yi -j eauso kuyrugu EM pina de taban fiyatı bekliyor. 

emire ın Türki e-IMF 5 CHP milletvekillerinin Di F en iha ermek ise büyük tüccarların dışında üreticinin harcı de karaborsasının 

A HA Y $ gensoru önergesiyle ilgi- önü 
anl h b görüşmeleri u li olarak grup toplantı- 0o e e Li une 

y 1§ esapı e sında bulunmasından il H 
> : ENA 5 dün başladı yararlanarak İçişleri Ko- geçi emiyor 

S ÜLEYMAN Demirel ne yapmak istiyor? Ki- $ misyonunda çoğunluğu 
misi hükümeti silkeleme politikasına devam Hadi Uluengin uraca ele geçiren AP'li üyeler wv k IZMIR (AZEN 
; gaa Sel ie pe e pi pi cı Ta Rs > = ? $ ge Olgesinde uzun 
etmek istediğini söylüyor, kimisi ise bir an evvel Paris'ten bildiriyor HABERİ 7. SAYFADA e a E süredir görülen mazot kaerken seçime gitmek niyetinde olduğunu belir- TROD görevi için pagmun layık olarak | boran a nar imi ön 
tiyor. Bir gazete ise, Demirel'in bu yaz seçim is- Kr Pirkau yapılacak .. bal elk e ERAN IA: lemlere rağmen engelletemediğini yazdı. Gazetenin bildirdiğine göre, yardımın ancak IMF ile Türk-Sovyet PRENA bir onseren nemiyor.İzmir'de Vilayet 
Demirel mazot yokluğu, ‘kredi yokluğu içinde * bir anlaşmaya varılması s> i5 ” a À A i ğ f rai Di Başkanlığında (o Ticaret, 
ilikeriin Kavrandığını. bildiği, için, Böyle bir halinle” HeçeHik YALA görüşmelerinden notlar mer ge Buğdayını satamayan üretici pamuk ekimine başlayamıyor Ziraat, Petrol Ofis ve Ma” 
5 Pi A Dx p nacağının açıklanması E EOT lr y yi Pe a li Şube Müdürlüklerinin 
e ne lie a üzerine “Türkiye'nin IMF' Skackov (Devamı: Ida) S Hükümet taban fiyatını açıklamadığından üretici ürününü nak 
, nin ileri sürdüğü koşu >k 7 s. a! 

yıpranıp ülkedeki tablonun biraz daha karanlık- ları kabul edeceğine ke açkov un ANKARA 4. SULH CEZA yok pahasına tüccara kaptırıyor nun şimdiye kadar yap- 
I bekli , irel'in isteği Tür. sin zü ile bakılıyor |» GE i de 7 A er > tığı bütün uygulamalara 
kr peklo an Beri i isteği, Tr li zili dili niye sürçtü ? MAHKEMESİ ELİYLE tak PERVİN ULUSOY ADANA rağmen karaborsa fiyat- 

KIY iL i. we iye batmalı Ki, her es için Türk lirasmın deva LEY. SR e ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR Hasat mevsiminin başlamasına rağrnen buğday taban fiyatları hala açık- lar artarak sürüyor, 
Ecevit'ten umudunu iyice keserek Adalet Parti- ie “emilmesi belleniyök GENT EIE AAR URDAKUL IPTI lanmadı. Buğdayını satamayan üreticiler borçlarını ödeyemedikleri için pa- İzmir'de akaryakıt kasine yönelmeli. İşte AP Başkanının iktidar tak- Ancak bu fiili develüas Dişişleri Bakanlığı s s açkov, Türkiye ; r muk ekimine başlayamadılar. Hükümetin buğday fiyatlarını gec açıklayarak raborsasını önlemek için 

s iie. anlığı salonundaki konuşmasına, MHP MİLLİ BİRLİĞİN GEREKLİ kiea iğini beli İl ra hükümeti \! K iç 

(Devamı sa.7, sü.7'de) yonun resmi bir kararla Türk heyetine hoş geldiniz derim" diyerek SAVUNUCUSUDUR ireticiyi tüccarın kucağını ittiğini belirten üreticiler (o “zaten ümetin açık- yapılan denetimleri mer- 
A d komuoyuna ilan edilip başladı Hatasını yarı yolda farkettiği halde Aydınlık > öüzeleğinin Myran taban eki ey piku en eai buğdaya bile Toprak kezde Mali Şube Müdüry unlik edilmeyeceğini, ya da düzeltme gereği de duymadı. Skaçkov. kendi. 16 Şubat 1979 Cuma ta- ahsulleri Ofisi belirlenen fiyatı ödemez” dediler “En azından 4.5-5 lira dè- lüğü, ilçelerde kaymabunun Türkiye kamu- sini evinde hissediyordu besbelli, 3 ki avann Bisan. Zerinieki buğdaylarını tüccara 3 liradan vermek zorunda kaldıklarını belir- kamlar yürütüyor. Peneoyunda daha az tepki i agia- r : (Devamı sa.7, sü.6'da) (Devamı sa.7. sü.4'de) 


(Devamı sa:7, sù. l'de) (Devamı sa. /, sü.7'de) 


Sina Çıladır 


Nerede onlar? 


Bilmem dikkat ediyor musunuz? 
MHP'li Kocabaş çetesinin kanlı serüvenleriyle sadece bizim gazete samimi 
olarak ilgileniyor. Bir de, -"'samimi" 
sözcüğünü bir yana koyacak olursak- MHP'nin yandaşı durumundaki 
yayın organları. . . 

Oysa Kocabaş çetesi, öyle ufak 
tefek bir çete . değil. Kocabaş çetesinin cürüm listesi Osmanlı fermanlarına benziyor; hem uzun, hem de siyasal açıdan. hayli ağdalı. Bir defa 
Kocabaş çetesinin yurtsever Savcı 
Doğan Öz'ü katlettiği hemen hemen 
kesinleşmiş durumda. Kocabaş adlı 
çetebaşı bunu zaten itiraf ediyor: 
"Doğan Öz'ü davamıza ters düştüğü için öldürdük" diyor. Kocabaş' 
tır, hızını alamıyor, "MHP ihtilalle iş 
başına gelecek" diye sürdürüyor.Ve 
Hitlerlerin, Mussolinilerin edebi şar- 
İatanlarına layık bir vecize:"Eller kalem değil, silah tutmalı!.. " 

Anlaşıldığı kadarıyla tutmuş da: 
Kocabaş çetesi, Doğan Öz'ün yanısıra, Prof. Karafakioğlu ile Abdi İpekçi'nin öldürülmeleri olaylarından da 
suçlanıyor. Yani dört-dörtlük bir cinayet şebekesiyle karşı-karşıyayız! 
Üstelik, içinde MİT elemanlarını falan da barındırdığı ileri sürülen karmaşık, bulaşık bir çeteyle!. . 

Bu tür bir çeteyi kimler korur, 
kimler savunur? 

Köwderin savunduğu ortada: Çetenin (ele geçirildiği “Balıkesir'de MHP 
Milletvekilleri bildiri dağıtmışlar; 
Kocabaş ve avanesini "masum" göstermeye çabalamışlar. MHP'nin yayin organları ise aynı doğrultuda 
kamuoyu oluşturmak için dereler gibi mürekkep akıtıyor!. . 

Derken, çetenin "has" elemanlarından Kemal Türker çok kuşkulu 
bir şekilde "firar" ediyor. Kemal Tür- 


Aşağıda çeşitleri yazılı muhtelif Onarım i 
Eksiltmeler her iş için ayrı ayrı hızalarında yazılı gü 
tır, Eksiltme dosyaları Enstitü Müdürlüğünde görülebilir. 
Eksiltmelere girebilmek için Geçici Teminatların İstanbul 2 Sa: 
için ayrı ayrı olmak üzere Bayındırlık Müdürlü 


ker'in Abdi İpekçi'nin katili olma 
olasılığı çok güçlü. . . 

Buyrun size son günlerin içinden 
derlenen bir demet flaş haber. 

Evet, haberler flaş olmasına flaş 
ya, flaş haberin F'sine bile balıklama dalan yüksek tirajlı gazetelerimizi, sözgelimi İpekçi'nin Milliyet' 
ini,koydunsa bul! 

Bu noktada insanın aklına isteristemez bir yığın soru doluşuyor: 

Abdi İpekçi'nin katilini ihbar ede- 
ne ve hatta teslim olduğu takdirde 
katilin kendisine 1 Milyon lira vereceğini açıklayan Milliyet değil miydi? Gazete Sahipleri Sendikası da 5 
milyonluk ayrı bir "ödül" koymamış 
mıydı? 

Peki nerede onlar? 

Daha birkaç ay önce "İpekçi!" 
diye göğüslerini güm güm döven 
“meslek erbabları"' nerede? 

TV'den tam iki gün İpekçi'nin resimlerini on milyon kişiye geçen 
TRT nerede? 

Nerede kaldı "meslek dayanışma" 
barış, kardeşlik, anti-terörizm, şu- 
bu?... 

Anlaşılıyor ki faşist çeteler bizim 
tatlı su aydınlarımızı fena yıldırmışlar. Şu sıralar liberal aydınlar katın- 
dan buram buram yılgınlık kokuları 
geliyor. "Dördüncü kuwet"'imizin ' 
lerici" kanadı, meslekdaşlarının kanını bile aramaktan aciz durumda!.. 

Ama hiç kimse merak etmesin, 
üzülmesin. Türkiye toprağında, Özlerin, İpekçilerin kanını inatla araya 
lar, ülkenin, halk kitlelerinin özgürl 
ğü yoluna baş koyanlar daima bulunacaktır. Kocabaşların "davalarına 
ters düşme", ya da "kara iste'ye 
alınma pahasına da olsa... 

Ozan ne demiş? Halkız .biz, kirılmayız vurmağile... 


Tekliflerin ihaleden bir saat önce Komisyona verilmeşi şarttır. 


Keyfiyet ilan olunur. 


İŞİN CİNSİ 


KEŞİF BEDELİ 


G TEMİNAT 


S S A S” 


CEZA YASASINDAN ÇIKARILMALIDIR | N olacak halimiz? 


UGÜN düşünce ve 

- örgütlenme  özgürlügünün önünde, "demoklesin kılıcı" gibi duran 
141 ve 142. maddeler faşist devlet düzenini korumak üzere çıkarılmışlardır. Demokrasiye bağlılığını ve inancını ifade 
edenlerin bu maddelerin 
varlığına hâlâ rıza göstermeleri, (o demokrasiyi 
samimi olarak savunmadıklarını, gösterir. 

141 ve 142. 
Maddelerin 
tarihi gelişimi 

İtalya'da Mussolini'nin 
faşist partisi 1922 yılında 
iktidara geldi. Faşist hükümet 1925 yılına kadar 
hâlâ varlığını sürdüren 
muhalefet partilerini eritmek, faşist rejimi güçlendirmek konusunda çalışmalar yaptı. 1925 yılında, devletin toplumsal, 
ekonomik, politik yapısının değiştiği iddia edilerek bu değişikliklere 
uygun hukuk düzenini 
kurmak üzere hükümete 
geniş yetkiler verildi. 


Faşist hükümet ceza 
kanununu kısa sürede çıkaramayacağını anlayınca, sınıfsal yapıyı korumak, karşıt sınıfların faşist rejime karşı faaliyetlerini durdurmak üzere 
1926 yılında devletin savunulması için özel kanun olan 2008 sayılı yasa 
çıkarıldı. Bu özel yasanın 
4. maddesi 141 ve 142. 
maddelerin temelini teş- 


© İHALE ŞEKLİ 


e e e. 
a 


141 VE 142.MADDELER 


Av. Hüseyin Gökçearslan 


kil etmekteydi. 

Bu yasa, faşist düşünce dışında, düşüncenin 
kişisel ve kollektif olarak 
açıklanmasını, düşünceyi 
yasak etmiş oluyordu. 
Nitekim yasanın gerekçesinde şu sözler yer almaktaydı: Faşizme karşı 
hareketler ve bu hareketlere esas teşkil eden düşünceler suçtur...". 

Bu yasa 5 yıl süreliydi. 
1930 yılında İtalyan Ceza Yasası yürürlüğe girdi. 
2008 sayılı yasanın 4. 
maddesinde temelleri bulunan hükümler yeni yasada 270 ve 272. maddeler olarak adlandırılmışlardı. Bu maddeler 
1936 yılında Türk Ceza 
yasasında alındı. 141. 
madde 270. maddenin, 
142. madde de 272. maddenin tercümesidir. Mussolini'nin şist rejimi 1944 
yılında yıkılınca İtalya'da 
159 sayılı yasa çıkarıldı. 
Bu tarihten sonra bu 
maddeler o uygulamadan 
kaldırıldılar. 

Mussolini'nin faşist rejiminden Türk Ceza Yasasına alınan 141 ve 142. 
maddeler 4 defa değiştirilip ağırlaştırılarak hâlâ 
yürürlükte bulunmaktadır. 

1930 İtalyan Ceza Yasası'nın 272 ve 270. maddeleriyle ilgili Bakanlık 


İSTANBUL YÜKSEK İSLAM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
şleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre eksiltmeye konulmuştur. 
n ve saatlarda İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğünde toplanacak ihale komisyonununda yapılacak- 


TARİHİ 


raporuna göre, cezalandırılmak istenen, suç işlemek için cemiyet teşkili, 
maddi eylemler için çete 
ve ittifak kurulması durumlarından farklı olarak, burada söz konusu 
olan cemiyetler belirli ve 
mevcut düzene aykırı fikirleri yayan cemiyetlerdir. Yani bu ifade ilk 
planda 270. madde (TCK 
nun 141. maddesi) ile 
düşüncenin cezalandırıldığının itirafıdır. Aynı 
rapor devletin ekonomik 
ve politik biçimlenişine 
karşı düşüncelerin kanun 
tarafından o cezalandırılmasının gerekliliğini ve 
bunu devletin şahsiyetini 
korumak anlamına geldiğini belirtmektedir. 


Bakanlık raporu bu 
maddeyle düşüncenin cezalandırılmak istendiğini 
açıkça (göstermektedir. 
İtalya'da iktidarda bulunan faşist partinin en 
yetkili organı (1), ceza 
yasasının değişmesindeki 
temel görüşü şu şekilde 
belirtmiştir: "İtalyan hukuk bilminin geleneksel 
değerine cevap vermek ve 
fakat bundan daha önemlisi olarak, faşist devrimin ruhunun ve prensiplerinin organik ve tam 
bir örneğini ortaya koymak” 


tların yılı Okullar Saymanlığına yatırılması 1979 yılı Ticaret Odası veya Sanayii Odası belgesi, her iş 
ğü ehliyet komisyonundan şartnamede yazılı miktar kadar yeterlik belgesi almaları gereklidir. 


SAATI 


Badana ve Yağlı Boya 
Buhar Kazanı Onarımı 


me suretiyle satın alınacaktır. 


300.000.- TL 
239.450.-TL 


Eksiltme Özel İdare Müdürlüğü İl Genel M 
İsteklilerin Kapalı zarflarını ihale saatından bi 


9000.-TL 
1.184.-TL 


1979 yılı inşaat programında bulunan ilkokullar için aşağıda malzemenin cinsi, birim fi 
meden 1-2-3 sıra numarada vazılı olanlar ayrı ayrı 2490 Sayılı Kanunun 31. maddesi gereğin 


Kapalı Zarf 
Kapalı Zarf 


HATAY İLİ DAİMİ KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN 


19.6.1979 
19.6.1979 


yatı, tutarı, geçici teminatı ve ihalenin saati yazılı dört kalem malzece kapalı zarf usulüyle 4. sırada numarada yazılı malzeme açık eksilt- 


eclis Salonunda toplanacak İl Daimi Komisyon huzurunda belirtilen saatlarda şartnamesi gereğince yapılacaktır. 
ir saat öncesine kadar makbuz karşılığı ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gereklidir. 


11.00 
11.30 
(Basın: 15785—533) 


Keyfiyet ilan olunur. 
S L'N Geçici İHALENİN 
Malzemenin Cinsi: Adet: Beheri: Tutarı: Teminatı: Gün ve Saatı: 
1- Marsilya tipi kiremit 190.000 11. 2.090.000 62.700 19.6.1979 10.00 
2- 19-19x8,5 edabında tuğla 400,000 3.50 1.400.000 42.000 5 10.15 
3- 19-19x8,5 edabında tuğla 600.000 2.25 1.350.000 40.500 A 10.30 
4- Mahya 3.600 ” 12.50 45.000 1.350 "A 10.45 


1-DSİ VI. Bölge Müdürlüğü hudutları 
dahilinde İçel İli'ne bağlı Mut İlçesi'nin 35 
km. güney batısında Ermenek Çayı üzerinde 
Enerjii üretmek amacıyla inşa edilecek 3x50 
MW kurulu gücündeki "Gezende Barajı ve 
HES Tesisleri 1. Kısım İnşaatı işi bu işi yap- 


Basın: 15677— 528 


TG.ENERJİ VE TABİi KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEZENDE BARAJI VE HES TESİSLERİ 1. KISIM İNŞAATI 


ki şartlara uygun muteahhitlik karnesinin sureti konulduğu takdirde karne aslında müracaat bitim tarihinden evvel DSİ BARAJLAR KU 
VE HİDROELEKTRİK SANTRALLAR DA- 
İRESİ BAŞKANLIĞI'na gösterilmesi ve bu 
hususun müracaat evraklarına kaydettirilme- 


DUYURU 


2" 


gari 


maya muktedir müteahhitler arasında (TEK- 
LİF İSTEME) usulü ile yeniden ihaleye çıkarılması zorunlu görülmüştür. 


2-İş genel alarak aşağıdaki tesislerden ibarettir. 


a) 5.60m iç çapında ve 6500m. uzunlul ğunda dairesel kesitli kuvvet tüneli ve takrip ben toplam uzunluğu 815 m olan ulaşım tünelleri, 


b) Toplam 35 km. uzunluğunda ulaşım 
yolları inşaatı işin bütün beton ve betonar- 
| me hacmi takriben 105.000m3, toplam yeraltı kazısı miktarı 300.000m3.tür. Tünel ağzı ve yol kazıları miktarı ise takriben 
) 1.000.000m3.tür. 


3- İhaleye ıştirak etmek isteyenlerin aşa- 


si gereklidir. 


b) YAPI ARAÇLARI BİLDİRİSİ: 
b-I)Aşağıdaki iş makinalarının ileride 
İdareye verilecek iş programına uygun olarak 
ve çalışır durumda iş başında bulundurulması lazımdır. 


İsteklinin Yapı Araçları Bildirisini burada 
gösterilen iş makinalarını kapsayacak şekilde 
doldurması gereklidir. 


İstenilen iş makinalarının cinsleri, kapasiteleri ve minimum adetleri şunlardır. 


4 ağızda aynı anda çalışmayı 
temin edecek tünel delme ve 
kazı ekipmanı 

Kompresör (Toplam 4000 cfm 
kapasiteli) 


Vibrasyonlu silindir. (asgari 8 ton 
statik ağırlıkta) 
Lastik tekerlekli yol silindiri. (Asstatik ağırlıkta) 
Damperli Kamyon (Toplam ka- 


35 ton 


pasite 300 ton) 


b- II)Yukarıda (b-I) fıkrasına göre temini ve bildirilmesi lüzumlu iş makinaların- 
dan olmak üzere aşağıdaki cins ve miktarı 
gösterilen iş makinalarının isteklinin halen 
kendi malı olması ve amortisman sürelerini 
doldurmamış bulunması gerekmektedir. Bu 
iş makinalarının faturalarının noterden tasdikli suretleri ve amortisman defterinde kayth olduğunun noterden tasdikli belgelerin 
müracaat evrakına eklenmesi gerekmektedir. 


2 Ağızda aynı anda çaışmayı 
temin edecek tünel delme ve 


kazı ekipmanı 


Kompresör (2400 cfm kapasite- 


li) 


3 Adet Dozer (D8 veya muadili) 


DİRİSİ: 


ta olduğu 


141 ve 142. 
Maddeler 
TCK'nın temel 
prensiplerine 


aykırıdır 

141. ve 142. maddeler 
Türk Ceza Yasası'nın temel prensiplerine aykırıdır. Türk Ceza Yasası, bir 
fiil teşebbüs safhasına ulaşmışsa cezalandırmaktadır. Halbuki 141. madde ile, sosyal bir sınıfı 
yok etmek, üzerinde tahakküm kurmak veya 
memleket içinde mevcut 
ekonomik ve sosyal temel nizamı top yekün 
yok etmek üzere cemiyet 
kurmak, böyle bir cemiyeti kurmaya tevessül etmek de cezalandırılmaktadır. Bilindiği gibi, tevessül tasarlamayı ifade 
etmektedir. Yani düşünce planındaki bir durum 
cezalandırılmaktadır. 

Yine TCK işlenmez suçu cezalandırmamaktadır 141. maddede 2 
veya daha fazla kişinin 
cemiyet kurması cezalandırılmaktadır. Kurulması düşünülen cemiyetin hedefi, bir sınıfı yok 
etmek, üzerinde tahakküm kurmak, ya da memleket içindeki yapıyı top 
yekün değiştirmek. Gerçekten 3-5 kişi bu amaçla cemiyet kursa, bununla ne sınıf tahakkümü 
sağlanabilir, ne sınıf yok 
edilebilir, ne de yapı degiştirilebilir. Yani Ceza 
hukuku açısından işlenmez Suç söz konusu. 
141. madde TCK'nun te-, 
mel'prensibine aykırı ola-; 
rak, işlenmez süçü cezalandırmaktadır. 


Türkiye'deki 
uygulamalar 


Ülkemizin ekonomik 
ve sosyal yapısı sefaletle, 
refahı yan yana getirmiştir. Bu korkunç tablo sebebiyledir ki, emekçi halkin uyanması ve örgütlenmesi, hakim sınıfların 
korkulu rüyası olagelmiştir. Mussolini'nin faşizminden alınan bu paslı silahla, halkın her ileri adımının önüne barikatlar 
kuruldu. Bir bahaneyle, 
halk baskı altına alınmak 
isteniyorsa, hiç yoktan 
eziyet yapılmak isteniyorsa, ceza ' Yasasına 


Bulunan İşleri Açıklayan TAAHHÜT BİL- 


(Firma Grubu ise; her ortağın yapmakişler ayrı ayrı gösterilecektir) 


f) Son on yıl içerisinde istekli tarafından yapılmış işlerle bilhassa; santral, baraj 
veya büyük su yapıları ile özellikle tünel inşaatına ait; 


I)Her iş için ayrı ayrı gösterilmek üzere yıllık hakediş tutarları, 


, H)Yaptıkları işleri başarıyla yürüttükleri ve eksiksiz bitirdiklerine dair ilgili idarelerden alınmış belgeler. 


4-(3.) Maddedeki Yapı Araçları Bildirisi, 
Mali Durum Bildirisi, Teknik Personel Bildirisi ve Taahhüt Bildirisi örnekleri İdareden 
temin edilecektir. 


5— İsteklilerin Firma Grubu teşkil ederek 
ihaleye iştirak etmeleri için peşinen Firma 
Grubu teşkil ederek müracaat etmeleri lazımdır. İhaleye iştirak etmeleri uygun görü- 


münasip hiç bir madde 
yoksa, bu iki madde imdada yetişir. Bu güne kadar uygulama bu. Hele 
halk üzerinde faşist baskıların artırıldığı dönemlerde, bu maddelerden ne 
türlü davalar çıkarıldı. 
Belki bunları İtalya'nın 
faşist ceza kanunu yapımcıları da akıl edememişlerdi. 


Uzağa gitmeye gerek 
yok. Son on yılın yapraklarını geriye doğru çevirdiğimizde, bu maddelerle 
ne büyük zulümler yapıldığını, pek çok örneğiyle görebiliriz. 12 Mart' 
ta, 12 Mart'ın bitiminde 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bu maddelerden yararlanılarak ne 
büyük kanunsuzluklar yapıldı. Ne yazık ki, DGM' 
lerin kapatılmasından 
sonra da birkaç mahkemenin, aynı türden mahkumiyet kararlarına tanik olduk. 

Bir kaç örnek: 

1974 yılında, "Yurtsever Gençlik Derneği" isimli bir dernek kuruldu. 
Derneğin bütün faaliyeti, 
aralarında Mimarlar Odasının da bulunduğu bir 
çok demokratik kuruluşla anma toplantısı yapmak, Kıbrıs'la ilgili iki 
bildiri, bir bülten yayınlamaktan ibaret. 141. 
madde çok geçmeden 
derneğin kapısını çaldı. 
Kurucular: 8'er yıl ağır 
hapse mahkum oldu. Yasal ve açık faaliyetler 
gizli cemiyete dönüşme- 
ye delil sayıldı. 

Yine 1974 yılında tarım işçilerini örgütlemek 
üzere Toprak-İş Sendikası kurulmuştu. Çok geçmeden sendika başkanı 
hakkında 141. maddeden 
dava açıldı ve 8 yıl mahkumiyet.;,. verildi. . Suç: 
Sendikayı gizli örgüte çevirmek. Bakın komediye; 
Sendika bugün hâlâ yaşıyor, sendikanın yöneticileri, kurucuları, üyeleri 
hakkında ne dava açıldı, 
ne de mahkumiyet kararı 
var. Başkan tek başına 
kimsenin haberi olmadan sendikayı gizli örgüte 
dönüştürmüş. Delil sendikada bulunan Aydınlık 
Dergisi ve bir kaç sol yayin. 

Çiçeği burnunda bir 
karar daha; Ankara Devrimci Gençlik Birliği isimli bir dernek de kuruluşundan kısa süre sonra 
141. maddeden yargılandı. 56 sanıktan 49'u beraat, yedisi mahkum oldu. Delil yok. Bir kısım 
sanıklar neden beraat etti, ötekiler niçin mahkum oldu? Onun da cevabı yok. Dernek yönetim kurulu üyelerinden 
bir kısmı, kuruculardan 
bir kısmı beraat etti. Sebep nedir? Onun da izahı yok. 

Türkiye'de gerçekte 
gizli cemiyetler var. 
ETKO var, Kontrgerilla 
var, TKP var. Ama bunların hiç birisine karşı bu 
maddeler kullanılmadı. 
Çünkü bu maddeler, faşizme karşı düşünceyi, 
örgütlenmeyi boğmak üzere yasalaştırılmışlardı. 
Türkiye'ye de aynı amaçlarla alındı ve uygulandı. 
Elbetteki faşistlere, faşist 
düşünceye karşı kullanılması da söz konusu olamazdı. 

Demokrasi ile 141 ve 
142. maddelerin bir arada yaşaması mümkün değildir. Birinden ötekini 


a 


ÜLKÜ - TEK'in Kayseri'deki 1.Orta Anadolu 
Sanayi Kurultayına davetliydik, gidemedik. 

Oraya gidemedik ama sonunda kıramadık ve 
Erbakan Hocayla düştük yollara.. 

Şöyle bir Yozgat'a kadar uzanacak, MSP'nin 
Büyük Fetih Mitingine katılacaktık. 

Salı sabahının altısında, Ankara limanından 
demir aldık.Ve Yozgat'a müteveccihen seyretmeye başladık. 

Biz kuyrukları yalnız kent içlerinde veya civarlarında sanırdık, değilmiş meğer... 

Yollar boyu kuyruklar... 

Kamyon kuyruğu. . Traktör kuyruğu.. Benzin istasyonlatı önünde mazot kuyruğu... 

Öyle kuyruklar ki bunlar başı belli, sonu belli değil... 

Git git bitmiyor.. 

Tarafımızdan, memleketimizdeki insan manzaraları gözleniyor. 

Uykusuzluktan yerlere serilmiş insanlar... 

Kah kamyon, kah traktör altlarında kıvrılmış, uyuyanlar... v 

Benzinin, mazotun damlasına hasret istasyonlar... 

Durdurduk arabayı, köylülere konuştuk, 

Köylüler dert yüklü, köylüler bitkin. ~ 

Traktörüne mazot, tarlasına gübre, serasına 
naylon bulamamaktan bezgin. 

Ürünü tarlada kalmış, kaldıramıyor. 

Kaldırsa da, kentlere aktaramıyor. 

Su motorları-yakıtsızlıktan-çalışamadığından 
tarlasını sulayamıyor. 

Ekini de, sebzesi de cayır cayır yanıyor. 

Tam bir savaş sonrası manzarası... 

Hemen her tarafta hep aynı soru: 

"N'olacak halimiz?" 

Olacağı şu. 

Yakıt sıkıntısından tarlalar sürülemeyecek... 

Tarlalar sürülemeyince, ekim yapılamayacak... 

Ekim yapılamayınca, kıtlık başlayacak... 

Kıtlık başlayınca, Türkiye dışarıdan hububat 
almak zorunda kalacak... 

Kalacak ama acaba dövizi nerden bulacak? 

Öyle ya yakıt için döviz bulamayan, hububat için dövizi arasın ki bulsun... Bulabilirse 
tabii? 

Hadi diyelim köylü ilkel ziraate döndü... Tarlasını karasabanla sürdü. 

Peki ya sonra? 

Sulamasını nasıl yapacak? 

Gübresini nasıl bulacak? 

Ürünü tarladan nasıl kaldıracak? 

Kentlere nasıl aktaracak ? 

Nasıl? nasıl? nasıl? 

Velhasıl kentlisiyle, 
hep aynı soru: 

"N'olacak halimiz?" 

Bu soruyu Demirel'e sorduk, cevabını aldık: 

"Hükümet gider dert biter." 

Gerçekten biter mi? 

Otomobildeki MSP yetkililerine soruyorum 
aynı soruyu. Sonra Demirel'in bir sözünü hatırlatıyorum: 

"Versinler ülkeyi beş ayda düzelteyim.." 

Gülümsüyor MSP'liler. 

Ardından hepsi birden ağzını açıyor gözünü 
yumuyor: 

"Düzeltecek idiyse eğer, on yıllık başbakanlığı döneminde niye düzeltemedi?" 


köylüsüyle kafalarda 


** k 


Evet... Gittik, gezdik, gördük... 

Ülke bir baştan bir başa yanıyor... 

Nasırlı elleri, çatlak dudakları, yanık tenleri 
kırışık alınları, yamalı mintanlarıyla köylüler 
amansız bir yaşam savaşı veriyor. İnim, inim inliyor. . 

Ya diğerleri? 

Bülent Bey, Süleyman Bey? 

Onlar da tüm bunları umursamaz bir biçimde 
habire koltuk kavgası yapıyor. Nefret! 


SOLDAN SAĞA: 1)1966 
yılında ölen, 27 Mayıs * 


Devriminin önderi ve eski 


cumhurbaşkanı. 2)Tanrı - 
Doğu illerimize özgü bir 2E |c] 
hitap şekli - Tersi çok ta- siy| 

neli bir meyva. 3)Kendi- 4 
nin saymak, kabul etmek. 


4)Uyarma, ihtar - Osmanllarda toprak ürünlerin- aaar 

den ahnan, onda bir vergi p p "Isla 

- Uzak. 5)Semere, randı- elalem e Ee sa 
man - Tersi erkek kişi. 6)Tersi futbolda topur &aleye 
girmesi - Liflerinden ip ve halat yapılan bir bitki. 7) 
Tersi Artvin'in bir ilçesi - Tersi bir emir. 8)Tersi gamur gölü - İvedili kle, bir an önce, 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1)Sivrisineklerden korunmak 
için yapılan tül çadır, 2)Küçük ve büyük taneleri birbirinden ayırmaya yarar - Geniş ve düz kırsal alan, 3) 
Antalya'nın bir ilçesi ve aynı adlı çağlayanı, 4)Alıcı 
> Tersi acı belirten bir ünlem. 5)Tersi kimyada Brom' 
un simgesi. 6)Yıldırım (eski dil). 7)Bölüşme, paylaşma. 8)İtalya'nın başkenti. 9) Çoğunluğu dünyanın 
çeşitli yerlerinde dağınık olarak yaşayan, bir Hıristiyan topluluk. 10)Güç, kudret - Tersi tugay, sancak 
(eski dil). 11)Bir nota - Ut çalan. 12)Nispeten, göre. 


3 Adet Dozer (D8 veya muadili) 
4" Yükleyici (2.5. Yd3.lük) 
2" Yükleyici (1.5 Yd3.lük) 
2" Greyder 


ğıdaki belgeler ve bir dilekçe ile 11 HAZİ- 

RAN 1979 gün ve saat (17.00)'ye kadar DSİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİD- 

ROELEKTRİK SANTRALLAR DAİRESİ 

ak ime Se başvurmaları gerekmekter. 


Yükleyici (2,5 Yd3-1.5 Yd3.lük) 
Jeneratör (450 KVA) 

Beton pompası (25 m3/Sa.) 
Ekskavatör (Shovel veya Dragline) 
2 Yd3 lük 

Kamyon (200 Ton) 


c) Sermaye ve Kredi Olanaklarını Açıklayan MALİ DURUM BİLDİRİSİ: 


tercih etmek gerekir. Yıllardır demokrasi şampiyonluğu yapanların bu 
paslı silaha hâlâ rıza göstermeleri, bu konuda 
inançsız olduklarını göstermektedir. 141 ve 142. 
maddeleri ceza yasamız- 
dan çıkartmak günümüzün en acil meselesidir, 
demokrasi meselesidir. 


len gruplara, grup adına İhale Dosyası gönderilecektir. 


Firma Grubu teşkil edecek firmaların ; örneği İdareden alınmış Firma Grubu Beyannamesi ibraz ederek müracaat etmeleri şarttır. 


6- Usulüne 


Jeneratör (Toplam 1000 KVA) 
Adet Transmixer (Beheri 4-6m3.lük) 
Beton pompası (Bcheri 25m3/Sa) 
Ekskavatör (Shovel) 2.5 Yd3.lük 
Ekskavatör (Dragline) 1.5Yd3.lük 
Vagon Drill (Beheri 10m3/dak) 
Agrega yıkama-eleme tesisi (100 
ton/Sa) 


a) Bayındırlık Yen Ki alınmış 
MÜTEAHHİTLİK KARNESİ: 
a- I)Bu karnenin (A) grubundan en az 
] BİRMİLYAR İKİYUZ MİLYON TL'lık olması şarttır. 


uygun olarak eksiksiz ve 
zamanında omüracaatını yapmış taliplerden bu ihaleye iştirak etmeleri uygun görülenlere bir (DAVET MEKTUBU) 
Gelerek 1000.-5TL. bedel karşılığında 
hale Dosyası verilecek ve teklif istenecektir. 


Bu bildiriye Bankalardan alınmış Banka 
Kredi Mektuplarının eklenmesi lazımdır. (İstekli Firma Grubu ise, her ortağın ayrı ayrı 
Mali Durumunur gösterilmesi ve Banka Kre- 


(İstekli Firma grubu olduğu tak- A 
di Mektuplarının eklenmesi gereklidir.) 


dirde Pilot Firmanın (A) grubundan en az 
BİRMİLYAR İKİYÜZMİLYON TL'lık karneye sahip olması gerekmektedir.) 

a- İl) Yapılacak başvurularda, yukarıda- 


Konkasör tesisi (60 ton/Sa) 

Otomatik tartı esasına göre çalışan beton karma tesisi (Beheri 50 
m3/Sa.) 


7- Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul olunmaz. 


(Basın: 15546 - 525) 


d) TEKNİK PERSONEL BİLDİRİSİ: 
e) Dilekçenin Veriliş Tarihinde Elinde 


1-11 Gran Consiglio del 
fascisma 


1 Haziran 1979 


(AydınlıkfI 


İranın O. 
Kuzistan Bölgesinde 
çarpışmalar yatıştı 


DYozdi:” ABD içişlerimize karışmayı sürdürürse ilişkilerimizi keseriz” 


TAHRAN 


iranin Kuzistan bölgesinde iki gündür devam 
eden çarpışmalardan sonra durumun sakin olduğu 
bildirildi. Ancak ortamın 
hâl& gergin olduğu ve 
dün sabah kent çevresin- 


de yer yer çatışmaların 
yeniden patlak verdiği 
belirtildi. 

Öte yandan kentin büyük bir bölümünü denetim altına alan Devrim 
Muhafızlarının kenti iki- 
ye bölen Harun ırmağı- 
nın Kuzeyine Arap mili- 


tanların ise Güneyine 
mevzilendiği ileri sürüldü. 
Devrim (o Muhafızlarının 
kentin bütün giriş ve çıkış noktalarında arama 
yaptıkları kaydedildi. 


Öte yandan Hürremşehir ve 20 km uzaklıktaki 
ve dünyanın en büyük 
petrol rafinerisini barındıran Abadan'da da sokağa çıkma yasağı ilan 
edildi. Abadan'da durumun sakin olduğu bildiril 
di. 

Ordu birliklerinin iki 
gündür çatışmalara hiç 
katılmadığı gelen haberler arasında, 


Olayların ardından bir 
açıklama yapan Güney 
Kuzistan Valisi Koramiral Ahmet Madani, devlet 
güçlerine saldıran kişilerin emperyalist ajanları 
olduğunu ileri sürdü. 


Hürremşehir'de yakalanan Arap militanlar ise 
bölgeye özerklik verilmeden silahlarını bırakmaya 


Senatosunun İran Devrim 
Mahkemelerinin yargılarını kınamasını açıkça İran'ın içişlerine karışmak 
olduğunu söyledi. Yazdi, 
“ABD içişlerimize karışmayı, devrimimizi tanımamayı sürdürürse, biz 
de ABD ile bağlarımızı 
koparırız. Daha önce içişlerimize karışmış olanlar, 
artık o devrin geçtiğini 
bilmelidirler. Siyasetimizi ABD ya da başka herhangi bir devletin etkilemesine izin veremeyiz" 
dedi. 


BLOKLARINA HİZMET 


KÖRFEZ ÜLKELERİ 
DOĞU VE BATI 


ETMEMELİDİR 
İran Dışişleri Bakanı, 


diğer körfez ülkelerine 
de bir çağrı yaparak İran 
devriminden ders almaları gerektiğini ve Batı ve 
Doğu bloklarına hizmet 
etmeyi bırakıp kendi güçlerine dayanarak bir İslam işbirliği yaratmaları- 


Angola'da Kübalı paralı askerler 


KABİNDA KURTULUŞ CEPHESİ BAŞKANI LUBOTA 


"Amerika'nın çıkardığı petrolü 


Kübalı paralı askerler koruyor” 


Golan'daki 
BM Barış Gücü 
süresi uzatıldı 


©Gali:” işgal altındaki topraklarda 
yerleşim merkezleri kurulmasına 
karşı mücadele edeceğiz” 


BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail işgali altındaki Golan tepelerindeki BM Barış Gücünün görev süresini 6 ay 
uzattı. 

Yapılan oylamada 
Konseyin 15 üyesinden 
14'ü kabul oyu verirken 
Çin Halk Cumhuriyeti oy 
kullanmadı. Gerek Suriye 
gerekse de İsrail daha önce Barış Gücünün görev 
süresinin uzatılmasını istemişlerdi. 


BARIŞ GÜCÜ 
FALANJİSTLERE 
ATEŞ AÇILMADIĞINI 
BİLDİRDİ 

Lübnan'da görevli BM 
Barış Gücü Komutanı General Erskine, denetimleri altındaki bölgeden Falanjistlere ateş açıldığı 
yolundaki iddiaları yalanladı. 


GALİ: YERLEŞİM 
MERKEZLERİ 
KURULMASINA 
KARŞI MÜCADELE 
EDECEĞİZ 
Mısır'ın Dışişlerle görevli Devlet Bakanı But- 


PETROLE ZAM 
YAPTI 


NEW YORK (AA) 


' New York Times" gazetesi dünkü sayısında 


Suudi Arabistan'ın en iyi kalite ham petrolünün 
fiyatını yüzde 8,5 oranında Mardi azdı. 
Artışın varil başına 1,40 dolar olduğu ve yalnızca Cezayir'de ei en iyi kalite petrol 
değerinde olan "Berri" adlı çok hafif petrole 


uygulanacağı belirtildi. 
Suudi Arabistan ham petrolü alan Amerikan 


eki dayanan gazete, fiyat artışının 15 
ayıs tarihinden itibaren air olacağını ve 

"Berri" petrolünün fiyatının 

seleceğini ekledi. 


7,87 dolara yük- 


SUUDİ ARABİSTAN ABD'Yİ 
ENERJİ BUNALIMI YARATMAKLA 
SUÇLADI 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


caklarıni öne sürdüler. istedi. Y i ; LER S açıkladı. Lubota-bu askeri varlığın Ka- ros Gali, "Filistin halkına Suudi Arabistan ABD'yi enerji bunalımı ya- 
Ea Ta eşik d ki yo eli Aarnen aaam Em nın bağımsızlığını engellediğini özerklik verilmesi görüş- ratmak ve bunu petrol üreten içi ülkelerine 3 

ŞERİATMEDARİ'NİN içişlerine karışmaya ni- <S ae z SHEN aR Sli uf Ou” ildirdi. pa z SA melerinde işgal altındaki karşı bir propaganda aracı olarak kullanmakla 

AÇIKLAMASI yeti olmadığını belirtti. co Xavier ubota, Amerikan" 'Gu Lubota Paris te düzenlediği basın Arap topraklarında yer- suçladı. 
k Sadice dostluklarını” do. şirketi tarafından çıkarılan Kabinda toplantısında Amerikan şirketinin pet- Oleşim yerleri kurulması- Hükümete bağlı Tesrin gazetesi krizin ayrıca 
Ayetullah Şeriatmeda- — çinleştirmek istediklerini petrolünü Kübalı askerlerinkoruduğunu rol çıkarma hakkına karşılık Angola mın durdurulması için Washington'un Araplara karşı politikasını ört- 
da >> s ri'nin a nda İran'da bildirdi. söyledi. Lubota -ayrıca Kabinda'da 8 o hükümetine her gün 1 milyon dolar tüm gücümüzle çalışaca- bas etmek amacını güttüğünü söyledi. 
Gin Beian yardimci dari Glao AE BUENA özerklik hareketlerinin bin Kübalı paralı askerin bulunduğunu ödediğini de sözlerine ekledi. z" dedi. OPEC'e üye Arap ülkelerinin petrol üreti- 


Ola Ullsten 15 Mayis 1979'da ticaret anlaşmasını imzalarlarken. 


ÇİN BAŞBAKAN 
YARDIMCISI GENG BİAO 
FİNLANDİYA'DA 


Çin Başbakan Yardımcısı Geng Biao,İskandinav 

ya gezisine devam ediyor. Başbakan Yardımcısı,28 
ayıs Pazartesi günü Norveç'ten Finlandiya'ya gitti. Geng Biao'yu Helsinki hava alanında Finlandiya 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Paavo Vaeyrynen ve İçişleri Bakanı Eino Uusitalo karşıladı. 
Gazetecilere yalnızca bir dostluk mesajı dağıtıldı. 
Bir hafta sürecek olan ziyaret sırasında herhangi bir 
basın toplantısı yapılmayacak 

İsveç basınında çıkan haberlere göre ziyaret sırasında ticari ve ekonomik meseleler görüşülecek. 

29 Mayıs Salı günü bir bilim-teknik ve ekonomi 
anlaşması imzalayan Çin heyeti Tammerfors ve Tavasteus'taki endüstrileri ve Finlandiya'nın bazı ormanlık bölgelerini gezdi. Çin heyeti Finlandiya'daki ormancılık konusunu inceledi. 

Heyet buradan İzlanda'ya: gidecek. 


İSVEÇ TAYLAND'DAKİ 
KAMBOÇYALI MÜLTECİLERE 
1 MİLYON KRON VERİYOR 

İsveç Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre İsveç, Tayland'daki Kamboçyalı mültecilere kısa bir 
zaman içinde bir milyon kronluk yardım verecek. 
Bu yardım şimdiye dek mültecilere 250 000 kronluk yardım göndermiş olan Isveç Kızıl Haç'ı kanalıyla yollanacak. Bu yardım ilk elde çadır, yiyecek 
ve ilaç olarak gönderilecek. Bilindiği gibi İsveç 
Heng Samrin hükümetini tanımamaktadır ve mayıs 
başında İsveç'i ziyaret eden Demokratik Kamboçya temsilcisi Sam San ilk kez İsveç'ten yardım ta- 
İep etmişti. İsveç'in daha önceki yardım talepleri 
Demokratik Kamboçya hükümeti tarafından kabul 
edilmemişti. 


1— Aşağıda yazılı köy yolları Küçük sanat yapıları işi 5539 Sayılı kanun 


çok ters bir zamanda 
başladığını belirtti. Çok 
ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunan hükümetin 
şu sırada özerklik konusunu ele alabilecek durumda olmadığını ileri süren Şeriatmedari özerklik 
hareketlerinin Azerbaycan bölgesine de sıçrayabileceğine dikkat çekti. 


HOMEYNİ DEVRİM 
KOMİTELERİNİN 
YETKİLERİNİ 
SINIRLANDIRDI 


Homeyni, İslam Devrim Komitelerinin başlarna buyruk hareket etmemelerini istedi. 


Kum kentine gelen heyetler önünde konuşan 
Homeyni, Başbakan 
Mehdi Bazergan'ın bu konudaki uyarılarını desteklediğini bildirdi, Bazergan, İslam Komitelerinin 
başlarına buyruk davra 
nışları yüzünden Tahran' 
ın "yüz şerifli bir başkente döndüğünü" belirtmişti. 


YAZDİ:ABD İLE İRAN 
İLİŞKİLERİ 
KESİLEBİLİR 


İran Dışişleri Bakanı 
İbrahim Yazdi, Washington İran'ın içişlerine karışmayı sürdürürse İran ve 
ABD arasındaki ilişkilerin kesileceğini bildirdi. 

Bir Kuveyt gazetesine 
demeç veren Yazdi, ABD 


THATCHER HÜKÜMETİNİN 
MUZOREVA YÖNETİMİNİ TANIMA HAZIRLIKLARI 


İBRAHİM TAŞKINGÖLLÜ 
LONDRA'DAN BİLDİRİYOR 
Geçtiğimiz günlerde İngiltere 

yoğun diplomatik temaslara 
sahne oldu. Amerika Dışişleri 
Bakanı Cyrus Vance'nin dört 
gün süren İngiltere gezisi sırasında .Cyrus Vance ile İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington 
dört temel .konuyu: ele aldılar. 
SALT-2; Avrupanın Savunulması; Orta Doğu meselesi ve Rodezya (Zimbabve) meselesi. Görüşmelerde daha çok Rodezya meselesi ağırlık kazandı. Taraflar 
Rodezya meselesi dışındaki üç 
konuda fikir birliğine varamadılar. 

Bayan Thatcher'in hükümeti 
bu üç meselede Amerika'dan 
farklı tutum lakınıyor. Amerika- 
nın, Rusya ve Varşova Paktı karşısında teslimiyetçi tutumuna 
karşılık Thatcher yönetimi diren 
meden yana bir eğilim gösteriyor. 
Orta Doğu konusunda İngiltere 
ile İsrail arasında özellikle İsrail' 
in işgal elliği Arap toprakları konusunda görüş ayrılığı var. Nilekim, Cyrus Vance ile aynı zaman 
da İngiltere'yi ziyaret eden İsrail 
Başbakanı Begin ile Thatcher 
arasında yapılan görüşmelerde, 
İsrail'in isgal ettiği topraklar ko- 


ji 


L AN 


KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI YOL, SU VE ELEKTRİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


nusunda görüş ayrılığı olduğunu 
İngiliz radyo-televizyon ve basını 
özellikle belirttiler. 


İngiliz hükümetinin bu konulardaki kısmen olumlu tavrına 
rağmen, Rodezya meselesinde 
olumsuz bir tavır takındığı görülüyor. Dünya kamuoyu ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Rodezya'da geçen ay yapılan seçim 
lerin sahte olduğunu kabul etmesine rağmen İngiliz hükümeti Amerika ile görüş birliğine vararak 
Rodezya'da yakında kurulacak 
olan işbirlikçi Muzoreva yönetimini tanımaya hazırlanıyor. Nitekim İngiliz Dışişleri Bakanı 
Lord Carrington ve Cyrus Vance 
görüş birliğine vardıklarını açıkladılar. Ancak Rodezya'da kurulacak olan işbirlikçi Muzoreva 
yönetimini tanınması ve Rodezya' 
ya uygulanan sözde ambargonun 
kaldırılması konusunda İngiltere, 
temkinli davranarak, kesin kararın 1 Ağustosta Lusaka'da toplanacak olan İngiliz Uluslar Topluluğu zirvesinden sonra verileceğini açıkladı. İngiltere'nin bu ihtiyatlı tutumunun sebebi İngiliz- 
Uluslar Topluluğunun diğer üyelerinin Rodezya konusundaki tavırlarının farklı olmasıdır. 

Rodezya konusunda İngiltere 


- EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN: 


a) Geçici Teminat mektubu ve makbuzu. 


ahhitlik karnesinin aslı, - 
d) İki iş alana Üçüncü bir iş verilmeyecektir. 
e) Her iş için bir müracaat yapılacaktır. 


4- Vekaletname kabul edilmez. 
5- İdare ile takıntısı olmayacaktır. 


b) 1979 yılı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesinin aslı. 
e) İsteklilerin müracaat dilekçelerine en az işin keşfi kadar benzeri bir iş yapmış olduğunu gösterir iş bitirme belgesi. Veya bayındırlık bakanlığından almış olduğu (C) Grubu müte- 


2- Bu işler için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatinde KARS YSE Müdürlüğü ile YSE 13. Bölge Müdürlüğünde görülebilir 


* Cephesi 


ve Amerika halklarının tutumu 
ise bu ülkelerin yönetimlerinden 
farklı. Nitekim Cyrus Vance ve 
Lord Carrington'un Londra'da 
Rodezya meselesini ele aldıkları 
sırada, Birleşmiş Milletler Teşkilatının davetlisi olarak Amerika' 
da bulunan Zimbabve Yurtsever 
liderlerinden - Joshuo 
Nkomo'ya bir üniversitede öğren. 
cilerin kendi aralarında topladıkları 5.000 (beşbin) dolarlık çek 
verildikten sonra Nkomo şöyle 
dedi: "Bu paranın miktarından 
çok ardındaki ruh bize destek 
veriyor. Zimbabve halkı adına teşekkür ederim!' Bu kısa teşekkür 
konuşmasının ardından kopan 
çılgınca alkış Amerikan halkının 
Rodezya konusundaki tavrını 
gösteriyordu. 


İngiliz ve Amerikan Dışişleri 
Bakanlarının, Rodezva'da kurulacak olan işbirlikçi Muzoreva yönetimini tanıma konusunda Zimbabve Yurtsever Cephesi'nin 
diğer yöneticisi Robert Mugabe 
ise BBC muhabirine fikrini şöyle açıklıyordu: "İngiltere ve Amerika Muzoreva yönetimini ister tanısın ister tanımasın,biz zafere kadar mücadelemize devam 
edeceğiz..." | 


P 


26. Maddesine (EMANET SURETİYLE) göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 


f) Müracaat son günü saat: (12.00) ye kadar Müdürlüğümüze gerekli ev -akları ibraz etmek suretiyle yeterlik belgesini almaları, 
g) İsteklerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lazım 
h) Posta vaki gecikmeler ve telgrafla muracaat kabul edilmeyeceği İLAN olunur. 


S.NO: İLÇESİ İŞİN ADI KEŞİF BEDELİ MUVAKKAT TEMİNAT EKSİLTME SAAT SON MÜRACAAT SAAT 
ARİHİ GÜNÜ 
1 MERKEZ Yücelen-Akdere-Karacaören-Azat-Maksütcuk 1.597.000.-TL. 47.370.-TL. 14.6.1979 9.00 12.6.1979 12.00 
2 MERKEZ Halefoğlu-Borluk(TV ) Bozkale-Söğütlü- 
3 Çirgan -Davulköy 1.678.000.-TL. 50.340.-TL. 14.6.1979 10.00 12.6.1979 s 
ARPAÇAY Bacıoğlu-Atçılar-Boğazköy-Aslanoğlu 
Duraklı-Meliköy. 1.645.000.-TL' 49.350.-TL. 14.6.1979 11.00 12.6.1979 x. 
4 ARDAHAN Kocaköy-Alagöz-Ardıçdere.Çatalköprü . 
Bağdeşen 1.656.000.-TL. 4 9.680.-TL. 14.6.1979 14.00 12.6.1979 iş 
5 ARDAHAN Çataldere-Hacıali-Beşiktaş-Dağcı- 
A Çobanlı-Çalabaş. 
SUSUZ Kırçiçeği-Karapınar-Kayalık-Yeniyayla Y. 1.764.000.-TL. 52.920.-TL. 14.6.1979 15.00 12.6.1979 7 
6 ÇILDIR Yenibayrahatun-Doğankaya-Kakaç-Sabaholdu 
Baltalı-Damıca Başköy-Yk.Su. Yk. Çambaz 
Eskibayrahatun 1;449. 000.-TL. 43.470.-TL 18.6.1979 9.00 14.6.1979 d: 
7 ÇILDIR Eşmepınar-Güvenocak-Aş. Çambaz 
Akçakale-Kurkale-Akkiraz-Dirsekkaya 
Ağıllı-Övündü. 1.516.000.-TL. 45.480.-TL. 18.6.1979 10.00 14.6.1979 i 
8 ARPAÇAY İbiş-Kayadöven-Kümbet-Ayakgedik- 
Bekler -Tazekent-Bayraktar-Akyaka. 
Üçpınar-Sulakbahçe-Yerlikavak. 1.708.000.-TL. 51.240.-TL. 18.6.1979 11.09 14.6.1979 er 
9 DİGOR Mahirbey-Derinöz-Kocaköy-Varlı. 1.336.000.-TL. 40.080.-TL. 18.6.1979 14,00 14.61979 y 
10 DİGOR Pazarcık-Karakale-Oyuklu-Dolaylı- 
Bacalı-Hisarönü 1.295.000.-TL. 38.850.-TL. 18.6.1979 15.00 14.6.1979 N 
11 GÖLE Eskidemirkapı-Ağılyolu-Yağmuroğlu- 
Gülistan-Sürgüden-Karlıyazı-Tellioğlu. 1.343.000.-TL. 40.290.-TL 20.6.1979 9.00 18.6.1979 n 
12 GÖLE Boğatepe-Altınbulak-Kuytuca-Koyunlu- 
Çullu-Çakıldere-Durucasu-Günorta- 
Şenkaya-Kömürlü- 1.472.000.-TL 44.160.-TL 20.6 .1979 10.00 18.6.1979 i 
13 GÖLE Yiğitkonağı-Yeniköy-sSerinçayır. 613.000.-TL. 18.390.-TL. 20.6.1979 11.00 18.6.1979 n 
14 KAĞIZMAN Karagüney-Ortaköy-Çaybuk-Gümüştepe. 1.777.000.-TL. 53.310.-TL. 20.6.1979 14.00 18.6.1979 e 
15 KAĞIZMAN Ortaköy-Tunçakaya-Oluklu-Kötek-Çeperli- 
Kozlu, 1.214.000.-TL. 36.420.-TL. 20.6.1979 15.00 18.6.1979 aá 


Basın: 15826—531 


Önceki gün Kahire'ye 
gelen BM Soruşturma 
Heyetiyle görüşen Gali, 
özerklik görüşmelerinde 
bu konuyu etkili bir biçimde kabul ettirmeye 
çalışacaklarını belirtti. 
Gali,sözkonusu topraklann, İsrail'in 1967 savaşın 
da işgal ettiği Kudüs Golan tepeleri, Batı Şaria 
ve Gazze olduğunu söyledi. 

ABD MISIR VE 
İSRAİL'E 4,8 MİLYAR 
DOLAR YARDIM 
ÖNERİSİNİ ONAYLADI 

ABD Temsilciler Meclisi, Orta Doğuda Barış 
anlaşması (o yapılmasının 
karşılığı olarak Mısır ve 
İsrail'e 4, 8 milyar dolarlık yardım yapılması önerisini kabul etti. 

Ancak oylama öncesinde görüşmelerde bazı 
değişiklikler teklif edildiği için kararı Başkan Carter'in onaylaması gerekmektedir. 

Temsilciler Meclisinin 
sözlü oyla öneride yaptığı üç değişiklik şunlardır: Mısır ve İsrail yapılacak yardıma diğer ülkelerin de katılması için bir 
fon kurulması, ABD'nin 
pek çok projede İsrail ve 
Mısır'la işbirliği yapması, 
Carter'in Kongreye Orta 
Doğu barışıyla ilgili rapor vermesi. 


Somoza 
komşularını 
suçlamaya 
devam ediyor 


BOGOTA (AA) 
Nikaragua diktörü 
Somoza, 30 Mayıs günü 
Kolombiya ve Venezüella'yı Sandinista Ulusal 
Kurtuluş Cephes.ne silah 
göndermekle suçladı 
Bir Kolombiya radyo 
istasyonu tarafindan 30 
Mayısta yayınlanan de 
mecinde Somoza, Venezüella silahlarının Sandinista gerillalarına Veneziiella eski Başkanı Carlos 
Andres Perez rejimi sirasında gönderildiğini öne 
sürdü 
Öte yandan Somoza, 


kendi kuvvetlerinin San 
dinista | Gerillaları o ve 
Kosta Rikali birliklere 


karşı dört cephede mücadele ettiğini iddia etti. 

Sandinista Gerillaları- 
nın Liderlerinden biri 
olan Tomas Boge ise Somoza'ya karşı genel ve 
son saldırıyı baslatlıklarını 
söyledi. 


İsviçre'nin 
San Salvador 
diplomatik 


temsilcisi öldürüldü 
ŞAN SALVADOR(AA) 

El Salvador'da kimlik 
leri meçhul kişiler İsviçre'nin San Salvador dip- 


lomatik temsilcisini öldürdüler, 

Saldırganlar (| İsviçreli 
Diplomatın o olomobille 
yolunu kestikten sonra, 
Diplomat Hugo Hey'in 
kafasına bir kurşun sr 


karak olay yerinden kaçtilar. İsviçreli Diplomat 
olay yerinde hemen öldü. 


minde yaptıkları kısıntının ve yüksek fiyatların 
adil olduğunu savunan gazete Arap ülkelerinin 
petrol silahını Mısır-İsrail barış anlaşması sırasında kullanmamasının bu silahın ilerde kullanılmayacağı anlamına gelmediğini ifade etti. 

Gazete ayrıca gerektiği takdirde petrol üreten Arap ülkelerinin üretimi kısabileceklerini ve 
fiyatları arttırabileceklerini,aynı zamanda da 
petrolden elde ettikleri dolarları Amerikan bankalarından çekebileceklerini bildirdi. 


Venezüella sanayileşmiş 
ülkeleri petrol tüketimini 
azaltmaya çağırdı 


CARACAS (AA) 

Venezüella Enerji ve Maden Bakanı Humbarto Calderon Berti 30 Mayısta sanayileşmiş 
ülkelere petrol tüketimlerini azaltmaları çağrısında bulundu. Venezüella Enerji Bakanı Berti, 
petrol ihraç eden ülkelerin alım gücünü sürdürmeyi güvence altına alacak bir biçimde, petrol 
fiyatlarının bazı mamul madde fiyatlarına bağlanmasını önerdi. 

"OPEC" üyesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ 
daki 8 ülkeye yaptığı ziyaretten dönen Venezüella Enerji ve Madenler Bakanı Berti.şöyle dedi: “Uzun süre yürürlükte kalacak genel bir fiyat belirleme gereği konusunda anlaşmaya vardık." 


Bayan Butto başbakanlık 
seçimlerine adaylığını koyacak 


KARAÇİ (AA) 

İdam edilen Pakistan eski Başbakanı Zülfikar Ali 

But*o'nun eşi Begüm Nusret Butto 30 Mayıs günü 

yaptığı açıklamada "Partisinin isteğinin de bu yönde 

olması halinde "Pakistan Başbakanlığı görevine aday 
olacağını söyledi. 


Geçen hafta Pakistan Halk Partisi Başkanlığına 
seçilen Bayan Butto, eşinin idam edilmesinden, önce işkence edildiği konusundaki söylentilerle ilgili 
olarak şunları söyledi: "Bu konuda karışık haberler çıktı. Bunların doğru olmasından korkuyorum 
çünkü eşimin tutuklu kaldığı 21 ay süresince kendisine yapılan insanlık dışı ve barbarca davranışları 
gördüm" 

Butto'nun eşi ve kızı, Zülfikar Ali Butto'nun partisine ve halkına son mesajının 17 Kasımda yapılması 
öngörülen seçimlerden önce bir kitle toplantısı sırasında açıklanacağını bildirdiler. 


İspanya 


Paris'te ardarda Basbakanı 
22 bomba patladı | tedhişçiliğe karşı 
ma PARİS yeni yasa 
honta Pallai Pane tasarısı önerdi 
te yakın tarihin en geniş çaplı bomba olayı MADRİD (AA) 


İspanya Başbakanı Adolfo Suarez, İspanyada 
tedhiş hareketlerine karşı 
yeni bir yasa tasarısı 
önerdi. 


olarak nitelendirilen 
patlamalarda can kaybi olmadı ama bankalar, seyahat şirketleri 
ve resmi daireler büyük zarar gördü. Olayı 
Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi üstlendi. 


Patlamaların ardından Fransız Haber Ajansına telefon eden 
bir şahıs, başvurdukları şiddet yollarının 
Korsika'nın sömürgecilik altında ezilmesi- 
ne son vermek için 
yasal ve gerekli olduğunu iddia etti. Yakında duruşmaları 
başlayacak 30 arkadaşlarının o durumuna 
dikkat çekmek istedik 
lerini öne sürdü. 


İtalya'nın batısında 
ki Tiren denizinde bulunan Korsika adası 
1768 yılında Fransa" 
nın eline gecti. Ada 
211 yıldır Fransa'nın 
hakimiyeti altızdadır. 


Yasa, polisin telefonları dinlemesini, şüpheli 
mektupları açmasını, evlere arama izni olmadan 
girip arayabilmesini ve 
şüpheli kişileri on gün süreyle göz altında tutabilmesini öngörmekte. 


Tedhiş hareketlerinin 
sarstığı İspanya'da faaliyet gösteren başlıca iki 
örgütü "Bask Anavatanı 
ve Kurtuluş (o Örgütü" 
(ETA) ile "Anti-faşist Direniş Örgütü" (GRAPO- 
DU)dur. ETA bu yıl içindeki toplam 70 siyasal 
cinayetten 38'ini üstlendi 


Son yıllarda İspanya 
da bir yandan Franko kalıntısı faşistler, öte yandan Rusya'dan kaynaklanan sahte solcular anarşiyi körüklüyorlar. Patlayan bombalar, suikastler 
birbirini o kovalıyor. 
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İzmir Tekel Sigara 
Fabrikası işcileri 
direniş yaptı 


©Bir yabancı tütün işletmesinde de 
işçiler direniş yapıyorlar 


İZMİR (AA) 

İzmir Tekel Fabrikasında 30 Mayıs günü vardiya değişimi nedeniyle 
işçiler direniş yaptılar. 
Sabah saat 10'da başlayan direniş akşam saat 
18.30 sıralarında sona 
erdi. 

Türk - İş'e bağlı Tekgıda - İş Sendikası 1 Nolu Şube üyesi bin civarında işçinin, vardiya değişikliği konusunda fabraka yöneticilerinin katı 
bir tutum içine girdiklerini belirterek başlattıkları direniş, daha sonra 
fabrikayı işgal eylemine 
dönüştü, Bunun üzerine 
Sigara Fabrikasında bir 
gün tatil ilan edildi. 31 
Mayıs günü üretim normal olarak yeniden başladı 


Öte yəndan İzmir'de 
bir yabancı kuruluşa ait 
tütün işletmesinde çalışan işçilerin bir bölümü 
ücretlerinin az olduğunu 
belirterek direnişe başladilar. 


Tekgıda-İş üyesi olan işçilerin zam isteklerinin 
kabul edilmemesi üzerine, işletmenin alt katında 
çalışan 100 kadar işçi, 
direnişe başlayarak üretimi durdurdular. Direniş nedeniyle üst katta 
çalışan işçiler de, tütün 
çıkmadığı için çalışamadılar 


Bu arada sendika tarafından bir açıklama yapılarak, direnişle kendilerinin bir ilgilerinin olmadığı belirtildi. 


Devlet Demiryollarında toplu 
sözleşme görüşmeleri bugün başladı 


ANKARA (ÖZEL) 

Türk - İş'e bağlı DYF- 
İŞ ileDevlet Demiryolları 
İşletmesi arasında yapılacak 8. Dönem Toplu İş 


Sözleşmesi o görüşmeleri 
bugün başlıyor. 
DYF-İŞ tarafından 


verilen bilgiye göre, 45 
bin işçiyi kapsayan toplusözleşme taslağı federasyon yönetim kurulu- 
nun 21-22 Mayıs tarih- 


leri arasında yaj toplantısında görüşülerek 
kabul edildi. 


İLANEN TEBLİGAT 
BAKIRKÖY BİRİNCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN 


1979/513 Esas 


Alacaklı İrfan önder, Deymas Asansör Tic. ve San. 
Koll. Şti, Vekili Av. Hasan Çelikel tarafından Mustafa 
Bulut aleyhine agun icra takibi de borçlunun Taksim 


Caddesi No: 47 


stanbul adresine çıkartılan icra emri 


bile tebliğ lade edilmiş zabıtacada adresi tahkik edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. 


İşbu Ilanın neşrinden itibaren 22 gün içinde borcu ödemeniz veya İcranın tehiri için tehiri icra karari getirmeniz ve İİK.nun 74 maddesi gereğince Mal 
beyanında bulunmanız Mal beyanında bulunmaz veya hakikâte aykırı beyanda bulunursanız hapisle tazyiz olunacağınız icra emri tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilan olunur. 24/5/1979 

I. İcra M. 
Basın: 4120—530 


3000 ADET YARIM GLOP 
SATIN ALINACAKTIR 
İ.E.T.T. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
1— Yukarıda yazılı malzeme mektupla fiat 
ve teklif isteme usulü ile ihaleye çıkarılmış 
olup, şartnamede yazılı kanuni nispetlere göre 
hesap edilecek teminatı ihtiva eden teklif mektupları 14.6.1979 Perşembe günü saat 15.00' 
e kadar Meurohan 4. katta bulunan Levazım 
Müdürlüğü Elektrik ve Gaz Kısım Şefliğine elden verilecektir. z 
2— Bu işe ait şartnameler Levazım Müdürlüğü Elektrik ve Gaz Kısım Şefliğinden bedelsiz 
olarak alınabilir, 
Basın: 15465—523 


BAYINDIRLIK BAKANLIĞI HAVA 
MEYDANLARI VE AKARYAKIT 
TESİSLERİ İNŞAATI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1— Malatya Hava Alanı Terminal Binası Otopark, Taksirut, Apron ve İrtibat yolu ikmal inşaatı işi 5367 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kapalı zarf içinde teklif alma ve pazaklık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2—İşin tahmini keşif bedeli 42.475.000.- 


TL.dır. 


3— Eksiltme 22.6.1979 Cuma günü saat 
16.00 da Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı Genel Müdürlüğü, Ankara Yücete- 


pe Karayolları Sitesi B. Blok 3. Kat adresin- 
de toplanacak ihale komisyonunca yapılacak 
tır, 


4— Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler 
Genel Müdürlük Etüd Proje Daire Başkanlığı, 
Binalar Keşif Şartname Fen Heyeti Müdürlügünde aynı adres 3. kat 305 nolu odada görü- 


lebilir. 


5— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 

A) Bayındırlık Bakanlığı adına 1.274.190 TL. 
lık geçici teminatını, (Banka teminat mektupları Banka limitini taşımak zorundadır.) 

B) 1979 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, (İlan tarihinden sonraki tarihi ta- 


şıyan), 


C) "NATO" emniyet belgesini, 
D) Başvurma dilekçeleri ile birlikte verecek 
leri, Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulü 


ne göre düzenlenmiş: 


— Yapı Araçları bildirisini, 

— Teknik personel bildirisini, 

— Sermaye ve Kredi olanaklarını açıklayan 
smali durum bıidirisi ile Banka refarens mektup 


larını, 


— Dilekçe veriliş tarihinde (İş bitirme belgeleri ile bildirilen bitirmiş olduğu işler), ile, elinde bulunan işleri (Son hakediş belgeleri ile ) 
açıklayan taahhüt bildirisini, 

— Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları 
B grubundan Keşif bedeli kadar işin ihalesine 
girebileceklerini gösterir Müteahhit karnesini 
vermek suretiyle, Hava Meydanları ve Akaryakıt 
Tesisleri İnşaatı Genel Müdürlüğünden Eksiltmeye girme belgesi almaları ve teklif mektubu 
ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 

— Bu belgenin alınabilmesi için son başvurma tarihi 19.6.1979 Salı günü çalışma saati 


sonudur. 


6— İstekli olan firmalar teklif zarflarını Hava 
Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı Malatya Kontrol Amirliğinden (alacakları işyeri görme belgesinide zarfa koymak suretiyle, 22.6. 
1979 Cuma günü saat 15.00'e kadar, makbuz 
karşılığında adı geçen Genel Müdürlük Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. İlgililere du- 


yurulur, 


Basın: 15667—527 
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İŞÇİ SERVİSİ 

Ali Rıza Gülkaya'nın 
Hür Cam-İş içinde izlediği taktik yeni bir şey değildir. TKP'nin DİSK içindeki faaliyetini bilenler bu yöntemleri de yakından tanır. 

Önce Yürütme Kurulu 
içine girilir. Bu, tepeden 
sızmanın ilk adımıdır. Peşinden Yürütme Kurulu içindeki çeşitli kişiler ya 
etki altına alınır, ya korkutma yöntemiyle sindirilir, ya da Hür Cam-İş'te 
olduğu gibi bir açığı bulunup safdışı edilir. 

Sendikanın gazete ve 
yayın organlarında Rusya'yı öven yazılara hız 
verilir. TKP'nin sloganları 
peşpeşe sıralanır. Bir Maocu düşmanlığı başgösterir. İlericilik görüntüsü 
altında devrimcilere ağız 
dolusu küfredilir. Yayın 
organlarında bütün sözleri işçinin ağzından söylenmiş gibi göstermeye 
de önem verilir. 


SAHTEKARLIK VE 
UŞAKLIK 


Ali Rıza Gülkaya'nın 
ortaya çıkan bir sahtekar 
lığı sahte TKP yanlılarının karakterini de ortaya 
koymaktadır. Gülkaya 
bir işçi temsilcisinin sendika dergisine gönderdiği 
mektup üzerinde tahrifat 
yaparak "'maoculara" saldıran ibareler eklemiştir. İşçiler kendisini sıkıştırınca da "Benim amacım bunları temizlemektir. Bunun için herşeyi 
yaparım" demiştir. 

Gülkaya, Rusya'yı savunmayı o kadar ileri götürmüştür ki, İstanbul'a 
gelen Rus Savaş gemilerini sendika yayın organında selamlayabilmiştir. 
Cam işçileri uşaklığın bu 
derecesinden elbette nefret etmektedir. 


TSİP'TEN TKP'YE 
YOL GİDER 


Hür Cam-İş içinde 
TKP'liler kendilerine 
yandaş bulabilmek için 
çok uğraştılar, Sonunda 
sendika içinde sözde mu 
halefet durumunda olan 
bazı TSİP'liler TKP'ye iltihak ettiler, Öz olarak 
aynı siyaseti savunan 
TİP, TSİP gibi grupların 
sonunda nasıl TKP'nin 
koltuğu altına girdiği Hür 


KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI TOPRAKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KOCAELİ İL EKİP BAŞMÜHENDİSLİĞİ 


Sıra 
No, İşin Adı 


1- KocaeliMerkez-Tahlalı 
Gölet İnşaatı 

2- Kocaeli-Merkez-Sipahi 
ler Gölet İnşaatı 


Izmir Tekel Tütün işçilerinin 
İşçiler her yıl bu mevsimde yaptıkları direnişlerle çalışma şartlarının düzeltilmesi için mücadele ediyorlar. 


Hür-GCam-iş'te MM, 
Şişe Cam'da İGD'li 
grubun kazanması için 
© Maden-İş' liler çalışıyor 


fi 


dertleri yıllardır çı 


Cam -İş'te bir kez daha 
yaşandı. Bu olgu Şişe 
Cam seçimlerine ayrı ayrı 
listeler halinde giren bazı 
grupların yarın nereye gideceğini göstermesi bakımından da önemlidir . 


TKP'NİN TAKTİĞİ: 
TABANI 
BÖLEBİLDİĞİN 
KADAR BÖL! 


Ali Rıza Gülkaya ekibi 
Şişe Cam seçimlerinin 
yaklaştığı dönemde bu 
fabrikada temel bir taktik izledi. Ne yapıp yapmak ve işçilerin gücünü 
bölmek! 


İşçilerin ortak talepleri doğrultusunda birleştikleri takdirde kendileri- 
nin hiç bir hayat hakkı 
olmayacağını bilen TKP 
yanlıları işçileri küçük 
gruplar haline getirmek 
ve bu grupların birleşmesini önlemek için büyük 
bir çaba harcadılar. 850 
kişilik fabrikada 5 ayrı 
liste halinde seçime gidilmesi biraz da bu taktiğin bir sonucudur. 


Hiç bir gruba bağlı olmayan fakat işçiler tarafından sevilen ve sayılan 
birçok kişinin seçilme 
şansını yoketmek istiyorlardı. Bunun tabandaki 'birliği ve işçi kardeşliğini bozmayı amaçladığı açıktı. Ancak bu 
girişim işçilerin birliğini 
savunanların biraraya gelmesini de doğurdu. 


MADEN-İŞ'İN 
DESTEĞİNDE 
İGD'LİLER GRUBU 


Ali Rıza Gülkaya Şişe 
Cam'da kendisine bağlı 
bir grup oluşturmuştur. 
Bu grubun başını İGD'li 
Kamil Özçelik'le Asım 
Özdemir o çekmektedir. 
Bunlar, işçi arasında sevilen bazı dürüst kişileri 
yanlarına çekmeye uğraşmaktadırlar. Kamil 
Özçelik bugünkü sendika 
yönetiminin Denetleme 
Kurulundadır. Ali Rıza 
Gülkaya bu grubun seçilmesi için bizzat çalışma 
yapmaktadır. 


Bu grubun en temel ilkesi Rusya'yı savunmaktır. Faaliyetlerine yön veren etken budur. İşçiler 
arasında bölücülüğü körükleyen bu grup Rus 5. 


Keşif Bedeli 
Lira Krş. 


22611.524.79 


15191.615.62 


- Kocaeli-Merkez -Köseköy 


Is. Sulama Tes. İnş. 


1967.690.17 


- Kocaeli-Merkez-Yeniköy / 


Sulama Tesisi İnşaatı 


Yukarıda özellikleri belirtilen işler gösterilen gün ve saatte 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile Kocaeli TOPRAKSU Ekip Başmühendisliği (Cengiz Topel Cad. No. 24. İZMİT) İdare bi- 


572.825.01 


nasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 


Bu işlere ait eksiltme dosyaları ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıdaki adreste görülebilir. İsteklilerin belge müracaat son günü olan 13.6.1979 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar Kocaeli Ekip Başmü- 


hendisliğine müracaatla verecekleri dilekçelerine; 


l- | ve 2 nolu sıradaki işler için en azkeşif bedeli kadar B grubu, 3 ve 4 nolu sıradaki işleri çin C grubu 
müteahhitlik karnesini veya 4 nolu sıradaki iş için en az işin keşif bedeli kadar benzer iş yaptığına dair iş 


bitirme belgesini, 


2- Yapı Araçları Bildirisi; 


a- Göletler işin miktarları eksiltme dosyasında belirtilen ana inşaat makinalarına (dozer, yükleyici ve baraj tipi keçi yağı) sahip olduğuna dair noter tasdikli envanter defteri ile 1379 yılı içinde bu makinelere 


Geçici Teminatı 
Lira 
678345.74 
455784 47 
59030.71 
17184.75 


özülmedi., 


Kolu'nun Şişe Cam'daki 
uzantısından başka bir 
şey değildir. Bunun açık 
bir belirtisi de Maden-İş 
militanlarının bu grubun 
seçilmesi için cam işçilerinin evlerini dolaşmaları ve bu listenin kazanması için çalışma yürütmeleridir. DİSK'ten ihraç 
edilen ve TKP'nin yuvası 
haline gelen Maden-İş'in 
Ali Rıza Gülkaya'nın arkasında Şişe Cam seçimlerine karışması boşuna 
değildir. TKP'nin takviyeli güçleri cam işkolun- 
da taarruza geçmiştir. İşçi 
lerin bu taarruza cevabı 
ise yakında görülecektir. 


AYNI SİYASETTEKİ 
BAŞKA BİR LİSTE 


Şişe Cam'daki ikinci 
bir grubun başını ise Osman Eravcı ve Mehmet 
Kepez çekmektedir. Daha çok TİP'lilerin desteklediği listedeki bu iki kişi 
işyerinde kötü bir şöhre- 
te sahiptir. Mehmet Kepez iki kişiyi işverene şikayet etmiştir. Osman Eravcı'nın adı ise çeşitli 
yolsuzluklara karışmıştır, 


Bu grubun da temel si- 


yaseti Rusya'yı savunmaktır, 

Genel Merkeze 
karşı olduklarını söyle- 


melerine rağmen şimdiye 
kadar bu konuda hiç bir 
mücadele vermemişlerdir. 
Zaten Rusya'yı savunmak gibi çok temel bir 
konuda birleştikleri için 
mücadele vermeleri de 
mümkün değildir. Şimdi 
bu grup her önüne gelene 
“Aman bizim listeden 
temsilciliğe aday olsun, 
hiç değilse destekleyin" 
diyerek oy dilenmektedir 


DERTLERİ 
KOLTUK 
OLANLAR 


Başka bir listenin başında ise eski Topkapı 
Şube Başkanı İsmet Konuk vardır. Vatan Partisini savunduğunu söyleyen bu kişi, gene aynı 
partiyi savunduğunu söyleyen Sunullah Altan'la 
da anlaşamamıştır. Her 
ikisinin de ayrı ayrı listeler çıkaracağı söylenmektedir. Ayrı da çıksalar, birleşseler de olup oolacakları bellidir. İkisi 
de Rus yanlısıdır. Genel 
merkezin her yaptığına 


Krş. 


sahip olduklarını belirtir faturaları. (Praforma fatura kabul edilmez) 


Ayrıca miktarları ve çeşitli eksiltme dosyasında belirtilen yardımcı inşaat makinalarına ait noter tasdikli 


kira mukavelesi, 


b- Diger İşler İçin Usulüne Göre Hazırlanmış Yapı Araçları Bildirisi; 


4- Bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu mali durum, teknik personel ve elinde 
bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirileri ile işyerini görüp tetkik ettiklerine dair Köy Muhtarlarından 
alınmış tasdikli belge, kanuni ikametgah belgesi ve şirketler için imza sirkülerini ekleyerek bu işler için 


yeterlik belgeleri almaları lazımdır. 


4- İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usülüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuz 
veya banka mektubunu, aslı veya noterden tasdikli 1979 yılı Ticaret ve Sanayii Odası belgesini usulüne uygun olarak 2490 sayılı kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat 


önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır; 
Postadaki gecikmeler ve lelgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 


Duyurulur. 


İhale Günü 


19.6.1979 Salı 
19.6.1979 Salı 
20.6.1979 Çarşamba 


20.6.1979 Çarşamba 


şimdiye kadar boyun eğmişlerdir. İşçilerin hiç 
bir hakkını aramamışlardır. Dertleri koltuk derdidir. 

,Başını Mehmet Zaman 
adlı kişinin çektiği bir 
bağımsız liste ile bazı küçük sözde solcu grupçuklar da liste çıkarma 
gayreti içindedirler. İşçilerin çoğunluğu bu çabaların Ali Rıza Gülkaya' 
nın bölücülük değirmenine su taşıdığı inancındadır. 


VE "BÖLÜCÜLÜĞE 
KARŞI BİRLİK 
LİSTESİ" 


Her muzır faaliyet sonunda tepki doğurarak 
hayırlı bir iş de yapmış 
olur. Şişe Cam seçimlerinde Rus yanlılarının faaliyeti de işte böyle oldu. 
Sonunda Rus uşaklığının 
bölücülüğüne karşı tabanda- 
ki işçiler birleştiler. Çeşitli siyasi görüşlerdeki 
işçiler CHP'lisi, AP'lisi, 
MSP'lisi, TİKP'lisi ve hiç 
bir siyasi görüşten olmayıp işçilerin birliğini isteyen kişiler biraraya geldiler ve "Bölücülüğe karşı 
Birlik” listesini olustur 
Anlar 

Bu liste sendikayı ele 
geçirmeye çalışan TKP 
çetesine ve onun bölücülüğüne karşı çıkan bütün iyiniyetli işçileri bir- - 
araya getiriyordu. 

TKP'liler uzun süre tabandaki bu birleşmeyi 
önlemek için çalıştılar. 
Çeşitli siyasi eğilimdeki 
işçileri birbirine karşı 
kışkırtmak için "Onlarla 
nasıl birleşirsiniz? Onlar 
Maocu! Onlar gerici, Yobaz! Onlar şöyle böyle" 
diye işçileri birbirine düşürmek için propaganda 
yaptılar. 

Fakat tabanın işçilerin çıkarı doğrultusunda 
asıl bölücülere karşı birleşmesi Rus uşaklarını 
paniğe uğrattı. Bölücülüğe karşı Birlik listesinde 
yer alanlarr ve bu grubun 
görüşlerini de yarın ele 
alacağız. 


Yarın: 
Bölücülüğe karşı 
Birlik Listesi”nin 

görüşleri 


10.30 
15.00 
10,30 


15.00 


Basın: 15813—532 


lAydınlık$I 


Etlik katllamı sanığı 
A komando yakalandı 


© istanbul'da 2'si cinayet 11 olaydan aranan komando Tevfik Ağansoy yakalandı 
i öldürmekten sanık 3 komando cezaevinden kaçmak istedi 


© Adana'da 11 kişi 


yi 


© Adana, Ankara ve Niğde'de 5 kişi öldürüldü 


HABER MERKEZI 
Ankara Piyangotepe' 
de 7 yurttaşı öldüren 4 
komando olayda kullanılan tabancalarla birlikte 
yakalandı. İstanbul'da da 
çeşitli öldürme yaralama 
ve patlayıcı madde atma 
olaylarından hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan komando Tevfik 
Ağansoy sahte kimlikle 
yakalanırken, Adana Cezaevinden kaçmaya çalışan ve 12 öldürme olayının sanığı üç komando 
yakalandı. Bu arada yurdun çeşitli yerlerinde öldürme olayları dün de 
devam etti. Ankara, Niğde ve Adana'da 5 yurttaş öldürüldü. Yine İstanbul'da 1971'de öldürülen 
Hüseyin Cevahir için afiş 
asanlarla polisler arasında 
çatışmalar çıktı. 2'si yaralı 10 kişi yakalanırken 
afişçilerde 5 tabanca bulundu, 


7 kişiyi katleden 
4 komando 


Etlik Piyangotepe'de 
16 ;Mayıs günü Dostlar 
Kıraathanesini (o basarak 
yedi kişiyi kurşuna dizen Nurullah Akdoğan ve 
Ahmet Balcı ile bunlara 
silah sağlayan yardımcıları Mümin Büyük ve Halis Başkaya adlı sanıklar 
yakalandı. Sanıklardan 
kimliği saptanan Erol 
Türkmen ve Ali Bülent 
Olkan'ın da yakalanmasına çalışılıyor. 

Yedi kişiyi katledip 
üç kişiyi yaralayan faşist 
katillerin eylemi gerçekleştirmek için arabasını 


çaldıkları şöförün de, 
kendilerini ihbar etmemesi için zorla ırzına 


geçtikleri öğrenildi. 


Yapılan soruşturma 
sonucu Nurullah Akdoğan ile Hasret adıyla tanınan Erol Türkmen'in olay günü kendilerine müşteri süsü vererek 06 AT 
126 plakalı taksiye bindikleri, taksiyi Kayaş-Bayındır garajına götürdükleri, oto şoförü Rıza Tüfekçi'yi bir ağaca bağladıktan sonra Etlik Piyangotepe'deki Dostlar 


“Kıraathanesine geldikle- 


ri saptandı. 

Burada Nurullah Akdoğan'ın arabada beklediği, Ali Bülent Olkan, 
Erol Türkmen ve Mümin 
Büyük'ün kahveye girerek 
müşterileri yere yatırıp 
kurşuna dizdikleri anlaşıldı. 

Ankara emniyet müdürlüğü ekiplerinin görgü 
tanıklarının 
dayanarak yaptıkları 
aramalar ısırasında katliam sanıklarının Aşağıeğlence ve Aktepe semti 
Ülkü Ocaklarının üyeleri olduğu saptandı. 

Faşist katillerin bu olayda gaspettikleri taksinin şoförünün kendilerini ihbar etmemesi için zorla ırzına geçtikleri şöförle yüzleştirmelerinden sonra ortaya 
çıktı. 

BAŞKA CİNAYETLERİ 

Aynı komandoların 
10 Mayıs günü de Dostlar Kıraathanesine gelerek yörede solcu olarak 
tanınan Erdal Şahin'e 
"Erdal sen misin?" 
diye sorduktan sonra 
kahvede bulunan sekiz 
kişiyi yüzü koyun yere 
yatırarak bunların arasından Erdal Şahin'i başından tek kurşunla vurarak öldürüp, Necati 
Kutlucan'ı yaraladıkları 
öğrenildi. 

Bu olayda da Erol 
Türkmen'in ateş ettiği 
Nurullah Akdoğan'ın 
kahve müşterilerini tesirsiz hale getirdiği, Ahmet Balcı'nın ise kapı- 
da bekleyen taksi şofömiai tehdit ettiği saptan- 
1. 

İTALYA'DA DA 

BÖYLE YAPILMIŞ 

Komandolardan Ahmet Balcı, "Şoföre böyle bir davranışta bulunmak istemezdik, ama ocakta seminer veren ağabeylerimizden bir tane- 
si anlatmıştı, Tanıkların 
aşağılanması ve hakaret 
edilmesi onları sustururmuş. İtalya'da Mussolini iktidara gelmeden 
önce oradaki milliyetçiler, bazı görgü tanığı 
delikanlıların ırzına geçip aşağılarlarmış. Bizim de kafamız buna 
yattı" dedi, 


Etlik katliamı sanıklarının bu eylemlerden 
başka Siteler Gölbaşı Kıraathanesinde 24 Nisan- 
dan yaptıkları soygun- 
dan sağladıkları paralarla lüks bir hayat 
sürdürdükleri, ayrıca 7 


ifadesine 


Mayıs tarihinde de yine 
Etlik Semtinde bir eve 
ateş açtıkları öğrenildi. 


KATLİAMDA 
KULLANILAN 6'SİLAH 

Komandoların üzerlerinde yakalanan ve üçü 14 
mm çapında üçü de 7.65 
mm çapında altı silah ve 
bu silahlara ait mermiler 
bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda silahların 7 işçinin katledilmesinde kullanıldığı tesbit edildi. 

Katliam sırasında kahvede oturan yurttaşları 
tarayan komandoların üçünün de aranmasına başlandı. 


3 komando 
kaçarken 
yakalandı 


Adana Kapalı Cezaevinde toplam 12 kişiyi 
öldürmekten sanık ia 
mail Arıcı, Yunus Uzun, 
Bilal Şahin adlı komandolar kaçma girişiminde 
bulundular. 

Geçtiğimiz cuma günü MHP'li gardiyanların 
yardımıyla ellerine geçirdikleri 6 demir çubukla duvarları delerek ziyaretçi yerine atlayıp kaçmayı planlayan komandolar, bazı gardiyanlar tarafından farkedilerek engellendiler, 


Daha önce de duvarın 
bir kısmını delmeyi başaran komandolar MHP 
yanlısı gardivanların da 
yardımıyla faaliyetlerini 
sürdürüyorlardı. Ancak 
durumun farkedilmesinden sonra bu komandolar hücreve atıldılar. 

dana cezaevinde çıkan olayların sorumlusu 
olan üç komandodan İsmail Arıcı Adana'da dört 
kişiyi öldürmekten, Yunus Uzun ise aralarında 
ADAKOBİRLİK Başkanının, 
Ziraat Mühendisleri Oda 
sı Başkanının ve bir polis memurunun da bulunduğu 7 kişiyi öldürmekten sanık olarak yakalanmışlardı. Komando 
Bilal Şahin ise bir kişinin katiliydi. 

Cezaevinden kaçmaya çalıştıkları sırada 
yakalanan komandolara 
cezaevi gardiyanlarından 
Veysel Gök, Halil Saygıl, Ziya Saygılı, Cuma 
Şener, Arif Sakin ve 
Arif Gök'ün yardım ettiği tespit edildi. 


İki kişinin katili 
komando 


Şişli çevresinde birçok olaya karışan ve iki 
kişinin katili olarak aranan komando Tevfik Ağansoy yakalandı. 

Taksim Meydanında 
silahıyla birlikte yakalanan Tevfik Ağansoy Emniyette verdiği ifadede 
MHP Şişli teşkilatından 
aldığı silahla Şaban Akgül ve Kemalettin Er adlı gençleri öldürdüğünü itiraf etti. 

Şişli ÜGD örgütü ile 
devamlı ilişki içinde olan Ağansoy, sözkonusu 
cinayetlerin yanı sıra birçok bombalama ve yaralama olayının da failiy- 
di. 

19 yaşındaki sanık 31 
Temmuz 1978 günü Şaban Akgül'ü MHP Şişli Gençlik Kolları 2. Başkanıyla birlikte sorguya 
çektikten sonra Mecidiyeköy ÜGD de çalışan Coşkun Akbulut adlı komandoyla birlikte öldürdü. 

17 Aralık 1978 de ise 
Mecidiyeköy'de aldığı bir 
talimat üzerine Kemalettin Er adındaki genci öldürdü. 

Tevfik Ağansoy cinayetlerde kullandığı silahları MHP Şişli teşkilatından aldığını ve cinayetleri işledikten sonra da 
teslim ettiğini belirtti. 

Ağansoy aynı zamanda devletin birliğini boz: 
maya yönelik silahlı çete 
oluşturmak suçundan 
yargılanan MHP Şişli 
Gençlik Kolları Başkanı Yunus Meral ve sekiz 
arkadaşıyla birlikte aynı 
davadan yargılanmaktaydı ve davanın aranan tek 
sanığıydı, 


3ilde 5 kişi öldü 


Adana'da önceki gün 
meydana gelen iki ayrı 
olayda iki kişi öldü, biri 
polis iki kişi de yaralandı. 

Kuruköprü Semtinde 
Divan Düğün Salonu yakınlarında kimliği belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu Fuat Adlı isimli kişi öldü, aevriye 
gezen polis memuru 


Muammer Kutlu ise yaralandı. 

İkinci olayda Sinanpaşa Mahallesinde meydanâ geldi. Kimliği belirlenemeyen kişilerin bir 
lokantaya açtığı ateş sonucu lokanta sahibi Mustafa Keser öldü, müşteri 
olan Abdullah Karakuş 
adh yurttaş ağır yaralandı. 

NİĞDE'DE 

Aksaray'a bağlı Demirci Kasabasında ve Gücünkaya Köyünde bir 
günde iki kişi öldürüldü. 

Gücünkaya köyünün 
Kireçlik mevkiinde Rıfat 
Ok'u öldüren Hasan Er 
karakola gelerek teslim 
oldu. 

Aynı gün işlenen ikinci cinayette de Bayram 
Ali Uçkun adlı bir şahıs 
evinde öldürüldü. 


Hüseyin Cevahir'i 
anma gösterisinde 
bir çocuk öldü 


Ankara'nın Aydınlık 
evler semtinde Hüseyin 
Cevehir'in ölüm yıldönü: 
münü anan bir grupla 
komandolar çatıştı. Mehmet Ali Şan adlı bir çocuk aldığı kurşun yaraları sonucu öldü. Olayda 
Ömer Ünsal ve soyadı 
saptanamayan Mustafa 
adlı iki kişi tabanca kursunlarıyla yaralandı. 
İSTANBUL'DA BANKA 

ŞUBELERİNE 
SALDIRILAR 

Hüseyin Cevahiri ve 
Sinan Cemgil'i anmak 
için İstanbul'da da eylemler yapıldı. 

Yedikule Yapı Kredi 
Bankası Şubesi benzin 
dökülerek yakılmak istendi. 

Küçükçekmece Kanar- 
ya İstasyonu karşısındaki 
Garanti Bankasına molotof kokteyli atıldı. 


HÜSEYİN CEVAHİR 
İÇİN AFİŞLEME 

Öte yandan Hüseyin 
Cevahir için Cerrahpaşa 
Gültepe ve Saraçhane civarında afişleme yapan 
2'si yaralı 10 kişi yakalandı. Yakalananlarda 5 
tabanca bulundu, Saat 
23.00 sıralarında Gültepe 
Semtinde afişleme yapan 
bir grupla polis arasında 
silahlı çatışma çıktı. 

Çatışmada, Nesimi 
Özkan ile Hasköy Lisesi 
öğrencisi Recep Çelik yaralı, Duru Çelik ile Cevdet Üre de sağlam olarak 
yakalandılar, Yakalananlarda biri 14'lü 3 tabanca bulundu. 

Saat 03.30 siralarında 
da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi civarında Dev- 
Sol imzalı afişler asan 
Ercan Gündoğan, Tevfik Başarır ve Aydın 


Taşdoğan ekipler tarafından yakalandılar. Olay 
sırasında polis Ercan 
Gündoğan'ın üzerinde bir 
tabance ele geçirdi. 

Bu arada Türk Ticaret Bankası Kumkapı Şubesinde tabanca ile ateş 
açan İhsan Ertaş, görevli jandarma eri tarafından tabancası ile birlikte yakalandı. 

Öte yandan Haşim İşcan Geçidindeki duvarlara afiş asan Kemal Soğancı ve Bahatun Talu 
adlı öğrencilerle jandarma erleri arasında çatışma çıktı. Çatışrna sırasında yoldan geçen Neşet 
Çolak adlı kişi yaralandı. 
Jandarma erleri afiş asan 
iki öğrenciyi yakaladılar 


Diğer olaylar 

Dolapdere'de bulunan 
Genoto şirketi dün saat 
15.00 sıralarında silahlı 4 
kişi tarafından soyuldu. 

Saat 15.00 sıralarında 
şirkete gelen silahlı 4 kişi personeli etkisiz duruma getirdi. Daha sonra 
kasada bulunan 200 bin 
lirayı alan soyguncular 
olay yerinden uzaklaştı- 


@Dün Zeytinbumu'nda 
bir kahveye açılan ateş 
sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Samat- 
ya SSK Hastanesine kaldırıldılar. 

© İstanbul Cevizli'de 
Kurtuluş taraftarları kahvede oturmakta olan 
TİKP üyelerine saldırdılar. 60-70 kişilik grubun 
saldırısı sırasında TİKP 
Kartal İlçe yöneticilerinden Şevket Koni başın- 
dan yaralandı ve hastane- 
ye kaldırıldı. 


İGD-HALKIN 
KURTULUŞU ÇATIŞTI 
Cerrahpaşa Hastanesi- 
nin karşısında bulunan İkizler (o Kıraathanesinde 
dün saat 12.00 sıralarında İGD ve Halkın Kurtuluşu taraftarları arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında çıkan panikten kaçan 4 kişi yaralandı. Tabancaların kullanıldığı olay sırasında 
polis 35 öğrenciyi gözaltına aldı. 
DÜZELTME 


Gazetemizin 24 Mays tarihli sayısında 
"İGD'liler o Ankara'da 
Bekçilere Ateş Açtı" 
başlığıyla o yayınlanan 
haberde adı geçen Halil Aydoğan gazetemize 
iy açıklamada 
GD'yle bir ilgisi olmadığını belirtti. Halil Aydoğan o açıklamasında 
bekçilere ateş açmadığını ve sivil giysili iki 
bekçi tarafından kalçasından yaralandığını 
söyledi. 
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panya başlatıldı. 


Türker'in kaçışı 


Öte yandan Balıkesir'de işkenceci olarak tanınan Mazhar adlı bir polisin bir genci ağır 
şekilde dövdüğü ve işkence ettiği tespit edildi. 
Konuyla ilgili olarak ortak bir bildiri yayınlayan 
Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Derneği ile Balıkesir İktisadi Ticari İlimler Yüksek Okulu Derneği durumu protesto etti J 


Balıkesir'de 
Hakim Özercan'ın görevden 
alınması için kampanya açıld 


Bir gence işkence yapan komiser 
Mazhar da protesto edildi 


Balıkesir'de son olarak meydana gelen Kemal 
ve Kocabaş hücresinin 
yakalanma olayları sirasında bazı komandoları 
koruduğu tespit edilen ve bundan önce de. suç 
işleyen komandoları serbest bıraktığı saptanan 
Özercan hakkında gazetemizin yayınından sonra şehirde başlatılan kampanyaya çok sayıda 
| kişi imza atmak suretiyle katıldı. 
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BALIKESİR (ÖZEL) 


Balıkesir'de MHP'li ve komando olarak tanınan kişileri koruyan ve suç işledikleri: halde 
serbest bırakan Asliye Ceza Mahkemesi hakimi 
İsmail Özercan'ın görevden alınması için kam- 


MİMARLAR ODASIBAŞKANIYAVUZ ÖNEN HA Soptioğlu, 


KONUT KREDİSİ KONUT 
SORUNUNUÇÖZMEYECEK 


ANKARA (ÓZEL) 
Mimarlar Odası Başkanı Yavuz Önen- ' Konuya bir ölçüde derinlemesine eğildiğimizde, 
kredi mekanizmasının, 
kredi artışlarının, konut 
sorununa çözüm getiremiyeceği, hatta çözüm 
bir yana, bazı yeni sorunlar yaratacağı kolayca anlaşılabilir."'dedi. 
Kredilerden o yararlanacak düzeyde geliri 
olanların kücük bir kesi- 


mi oluşturduğunu, krediden yararlanacak olan 
sabit gelirlerin borçlarını ödemek için uzun 
yıllar borç ödeme zorunda kalacaklarını, belirten 
önen "Kredi sistemiyle 
çözüm aranması, konutun kâr amacıyla 
üretilmesini kabul etmek 
ve güçlendirmek demek 
olacaktır. Daha açık ifade edilirse, kredi tutarlarının artışı zaten yüksek 
olan konut talebini hızla 


artıracaktır." dedi. 

Önen oda olarak önerilerini şöyle sıraladı: 
“Kentsel arsada ozel mülkiyet kaldırılmalı, arsa arzı kamu eliyle gerçekleştirilmelidir. Mülk konut 
üretimi özendirilmemeli 
kira konut üretimi geliştirilmeli, (o yaygınlaştırılmalıdır." Önen aynca 
özellikle yerel yönetimler eliyle toplu konut 
üretimine başlaması gerektiğini de belirtti 


Gensorunun gündeme alınması salıya kaldı 


CHP Grubu, İşgüzar hakkındaki 
gensorunun gündeme alınması yolunda 


ANKARA (ÖZEL) 
CHP'nin dünkü grup 
toplantısında, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar hakkında muhalefet 
tarafından verilmiş olan 
gensoru önergesinin gündeme alınması yolunda 
oy verilmesine bağlayıcı 
karar alındı. Ancak, CHP 
milletvekilleri, Millet 
Meclisinin dünkü toplantısına . katımadılar. Bu 
durumda İşgüzar hakkındaki gensoru önergesi, 
Millet Meclisinin Salı günkü toplantısında gündeme 
alınacak. Önerge gündeme alındıktan sonra 3-7 
gün arasında görüşmelere 
başlanacak. 


CHP GRUBU 

Öte yandan dün saat 
11'de toplanması gereken 
CHP Grubu saat 11.30'da 
dağıldı. Bir mide spazmi 
geçirdiği bildirilen Başbakan Bülent Ecevit'de 
grup toplantısına katılmadı. Grup yetkilileri 
grubun saat 14.30'da yeniden toplanacağını 
söylerlerken bazı parlamenterler kulislerde dolaşan Mustafa Kılıç ve 
Ali Rıza Septioğlu'nun 
istifa edecekleri yolundaki haberlerin araştırılması için grup toplan: 
tısına ara verildiğini söylediler. 

Saat 11'de yapılan 
grup toplantısından sonra 
bir açıklama yapan CHP 
Grup Başkanvekili Altan 
Öymen Genel Sekreter 
Mustafa Üstündağ'ın İş 
güzar gensorusu konusundaki gelişmeleri de gözönünde bulundurmak 
kaydıyla toplantının saat 
14.30'a bırakılmasını istediğini söyledi. öymen' 
in açıklamalarından Üstündağ'ın grupta gensoru 
açılma eğiliminin güçlenmesi karşısında soruşturma açılması yönünde 
grubu etkilemeye çalıştığı anlaşıldı. Öymen, 
yaptığı açıklamada esasa 
ilişkin herhangi bir şey 
söylemezken, ısrarla Meclis Başkan vekillerinden 
AP'li Şevket Doğan'ın 


oy kullanacak 


birkaç gün önceki Meclis Toplantısında nasıl 


usulsüzlük yaptığını 
anlattı. Grubun kısa sürede dağılarak 14.30'a bırakılması, CHP'nin gensorunun gündeme alınıp 
alınmaması tartışmalarını 


erteleme taktiği olarak 
değerlendiriliyor. 
Kocaeli Milletvekili 


Turan Güneş ise, Genel 
Sekreter Üstündağ'ın teklifini yadırgadığını, Üstündağ'ın "gensoru açılmasın, soruşturma açılsın" gibi bir izlenim yarattığını belirterek, gensoru açılmasını savundu. 
Güneş konuşurken, yerinde müdahale eden Üstündağ, böyle birşey söylemediğini, yalnızca bu 
konudaki (o müzakerelerini 
ertelenmesi gerektiğini 
istediğini belirtti. yi 

YOĞUN TEMASLA 

GEÇEN ÖĞLE 
` SAATLERİ 

Akova'dan başka bakanların da istifa edecekleri yolundaki haberlerin 
Meclise ulaşmasından 
sonra, CHP grubu tatil 
edilince yoğun temaslar 
başladı. Başbakan Bülent Ecevit'in de çeşitli temaslar yaptığı öğrenildi. 

Temaslar sonucu önce 
İmar ve İskan Bakanı Ahmet Karaaslan'ın beşler 
adına daha önce sözünü 
ettiğimiz açıklamayı 
yapması sağlandı. 

Daha sonra Hilmi İşgüzar, gensorunun gündeme alınması için CHP 
grubunda talepte bulunmaya ikna edildi. Haber 
kısa zamanda Meclise 
yayıldı. CHP grubuna 
büyük ilgi arttı ve basın 
mensupları basına açık 
olarak yapılacağı duyurulan CHP grubunu doldurdular. 

İŞGUZAR CHP 

GRUBUNDA 

CHP Grubunun öğleden sonra 14.30'da başlayan ikinci oturumunda 
kürsüye gelen Genel Sekreter Mustafa Üstündağ, 
toplantının ilk bölümü- 


nün basına açık olmasını 
ve bu bölümde İşgüzar" 
ın konuşmasını önerdi. 
Her iki önergenin kabul 
edilmesinden sonre kürsüye gelen İşgüzar, hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınmasını 
istedi. 

Kısa konuşmasında İş- 


, güzar, Meclis soruşturma- 


sından sonra bir de gensoru önergesi verilmesini 
muhalefetin siyasi bir 
taktiği olarak nitelendir- 
di. İşgüzar, yolsuzluk yapıldığı söylenen SSK gibi 
kuruluşlarda, "'bakan istese © suistimal yapammaz" şeklinde konuştu. 
Amacın hükümeti yıpratmak olduğunu savunan 
İşgüzar, "İddia sahipleri 
kamuoyunda ve Meclis 
önünde iddialarını belgeleriyle ipsat etmelidirler" 
dedi. İşgüzar hakkında 
gensoru açılmasını istedi 
ve bu konuda CHP Grubunun yardımını talep etti. İşgüzar, AP Genel Başkanı Demirel'i kastederek, "dilerim ki, hakkında suistimal iddiaları bulunanlar da aynı yolu takip ederler" dedi. 
CHP'LİLER 
TOPLANTIYA 
KATILMIYOR 

Bundan sonraki bölümü basına kapalı olarak 
devam eden CHP Ortak 
Grubu toplantısında İşgüzarhn da isteği dikkate 
alınarak gensoru önerisi- 
nin gündeme alınması 
kararlaştırıldı. Ancak 
CHP'li çok sayıda bakan 
ve üyenin yurtdışında bulunması nedeniyle önergenin Salı günü gündeme 
alınması yolunda bir görüş oluştu. 

Bu nedenle, CHP'li 
üyeler Millet Meclisinin 
dünkü oturumuna da katılmadılar. Salonda bulunan muhalefet partilerine 
mensup milletvekilleri 
yeterli çoğunluğu sağlayamadığından oturum 
saat 16'ya ertelendi. İkinci oturumda da çoğunluğun olmadığı anlaşılınca, toplantı başka güne 
ertelendi. 


SANIK MUHTAR 
VAŞAR KILIÇ'IN 


ANKARA (ÖZEL) 


Paris'te Yapılan Türkiye'- 


ye acil ekonomik yardım 
toplantısında Batılı ülkelerin ülkemize toplam 
1.5 milyar dolar dolayında yardım yapma konusunda karar almaları Türkiye'nin bu yıl içinde ödemesi gereken 2 milyar 
dolardan fazla borcu ertelemeleri, muhalefet 
partilerince kaygıyla karalandi, Ekonomik yarım ve borç ertelemelerin hükümetin bir müddet 
daha nefes almasına olanak sağlayacağını hesap 
eden muhalefet, hükümete karşı harekete geçti. 
Bu aurum Devlet Bakanı Enver Akova'nın 
hükümetteki görevinden 
istifa etmesiyle iyice 
açıklık kazandı. Yine altılardan Ali Rıza Septioğlu, Mustafa Kılıç ve Ahmet Karaaslan'ın da istifa 
edecekleri yolunda haber 
ler yayıldı. Ancak üç bağımsız bakan bir süre daha beklemek kararına 
vardılar. 
AP'ninise Anayasa'nın108 
maddesini işievnek taktiğini benimseme eğiliminde olduğu öğrenildi. 
Bu madde 18 ay içinde 
üç hükümet bunalımı 
çıkması halinde erken 


Kılıç ve Karaaslan “şimdilik bekleme” kararı aldılar D 


Batının yardımı 


muhalefeti harekete 


gecirdi 


seçim öngörüyor. 

Bu arada MHP bütün 
hesaplarını hükümetin 10 
Haziranda düşeceği varsayımına göre, yapıyor. 

CHP'nin ise 30 Hazirana kadar zorunlu haller 
dışında Meclis'iişletmeme 
eğiliminde olduğu öğrenildi. 

BAĞIMSIZLAR 

Akova'nın istifası, 
Güneş Öngüt ve Orhan 
Alp'ın ayrılması ile "altılar olmaktan çıkıp; 'üçler' haline gelen Ali Rıza 
Septioğlu, Mustafa Kılıç 


ve Ahmet Karaaslan önceki gece bir toplantı daha yaparak durumu degerlendirdiler. Bu değer- 


lendirme sonucunda üç 
bakanın Akova ile birlikte istifa etmemek ve gelişmeleri bir süre daha 
beklemek kararına vardıkları öğrenildi. 

İmar ve İskan Bakanı 
Ahmet Karaaslan Akova' 
nın istifası konusunda 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'nin bugünkü koşullarında istifayı düşünmediklerini söyledi. 


Pekin Operası'nın sunacağı oyunlardan "Beyaz Yılanın Öyküsü" 


Pekin Operası Topluluğu Başkanı Çan Guo-çu: 


"İstanbul'da Dörtlü Çete'nin yasakladığı 


geleneksel oyunlarımızı sergileyeceğiz” 


İSTAN 


Çin Halk Cumhuriyeti'nden ülkemize gelen Pekin Operası Topluluğu 
yöneticileri, dün İstanbul Atatürk 


Kültür merkezinde bir 


tısı düzenlediler. Bu akşamdan baş- 


layarak 13 Haziran 
bul, Atatürk Kültür 


temsiller verecek olan Pekin Operası Topluluğu 80 kişilik bir kadroyla yurdumuza geldi. 


Basın toplantısında gazetecilere 


bilgi veren Topluluk 
Guo-çu, 


pekiştirdiğini söyledi. 


yaşamının Dörtlü Çete'nin etkisi 
altında bulunduğu dönemde yasaklanmış bulunan geleneksel oyunlar- 


dan örnekler sergi 
belirten Çan Guo-çu, 
rine 


son birkaç yıldır Türkiye 
ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 
gelişen kültürel ilişkilerin, iki ülke 
halkları arasındaki dostluğu daha da 


Pekin Operasının 
Repertuvarında devrim sonrasında 
yazılmış ve bestelenmiş eserlerin 


BUL (ÖZEL) 


basın toplan- 


kadar İstan- 
Merkezinde 


manya'daki 


buunmamasını, geleneksel oyunların sahnelenme ve uzak yerlere taşınma kolaylığına bağladı. 

Çan Guo-çu, İstanbul'dan sonra 
Yunanistan, 
da da temsiller vereceğini açıkladığı Pekin Operasının şu anda Almanya'da turnede olan toplulukla 
karıştırılmaması 


sviçre ve Avusturya" 


gerektiğini, Altopluğun Şangay'da 


kurulmuş olan Pekin Operası Top- 


luluğu olduğunu söyledi. 


Başkanı Çan rası 


Çin'de kültür 


ileyeceklerini 
bir soru üze- 


gulandı. 
İstanbul 


Basın toplantısında Pekin Opetopluluğundaki 
Tiyatro Okulunda en az 8 yıl eğitim 
gördükleri de belirtildi. Çin'deki çeşitli opera topluluklarının Dörtlü 
Çete döneminde yasaklanan klasik 
Batı operalarını da oynamakta oldukları söylendi. İstanbul'da sunulacak oyunların dans, şarkı ve akrobasi sanatını birleştiren önemli 
ulusal kültür örnekleri olduğu vur- 


oyuncuların 


NOT: Pekin Operasının İstanbul' 
da oynayacağı oyunlar hakkında 
geniş bilgi Sanat Sayfamızda. 
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“Milliyetçiler ne duruyorsunuz, sehirde 
belediye başkanı silah dağıtıyor, orağınızı baltanızı alın gelin” 


DİYEREK HALKI SUÇA TEŞVİK VE TAHRİK ETTİĞİ ANLAŞILMIŞTIR 


24 ARALIK 1978 tarihinde, K. Maraş'ta mukatele devam ederken merkeze bağlı Cüceli köye 3 
toprak yüklü kamyonun geldiğini gören ve köyün 
muhtarı olan sanık Yaşar KILIÇ'ın, kamyonlardan 
birisinin şoförünün yakasından tutup “dinime 
imanıma sen Alevisin'' diyerek yolunu kestiği, 
mağdur kamyon şoförünün korkudan büzüşmüş 
bir şekilde " sen ne isen bende oyum" diyerek 
cevap verdiği, köy halkının olay yerinde biriktiğini 
gören ve bir olay çıkmasından korkan köyün imamı Mustafa TÜTEN'in müdahale edip kamyonun 
kapısını kapattıktan sonra mağdur şoförü gönderdiği, bu nedenle sanık muhtarla müşteki imamın 
tartıştıkları, sanık muhtar Yaşar KILIÇ'ın orada 
biriken köy halkına dönerek yüksek sesle "Milliyetçiler ne duruyorsunuz şehirde belediye başkanı 
silah dağıtıyor, orağınızı, baltanızı alın gelin" diyerek halki suça teşvik ve tahrik ettiği, ancak köy 
halkının bu tahriklere kapılmadığı; tanık Hüseyin 
TEKÇE, İbrahim TEKÇE, Ahmet KALKAN, Mehmet TEKÇE, Durdu TEKÇE, Mustafa TÜTEN'in 
ifadelerinden anlaşılmıştır. (KL. 45/2) 


24 ARALIK 1978 günü Beşenli köyünden K. 
MARAŞ'a gelen kamyonun Yusufhacılı köyünde 


bir grup tarafindan durdurulduğu, Mustafa ACI- 
NIKLI ile Veli TORUN'un indirildikten sonra serbest bırakıldığı, Çokyaşar köyü istikametine giderlerken Moda Mustafa denilen Mustafa ÇAYIR, 
Hasan TAKAS, Ömer KENGER ile kimlikleri 
tespit edilemeyen 2 kişi tarafından yollarının kesildiği,Moda Mustafa'nın elinde mavzer, Hasan TA- 
KAS ile kimlikleri bilinmeyen şahıslardan birinin 
elinde tabanca bulunduğu, Moda'nın talebiyle 
Ömer KENGER ile Hasan TAKAS'ın bu şahısları 
muhtara teslim ettikleri,daha sonra aynı köyden 
gelen traktörün de Yusuf Hacılıköyünde durdurulduğu,üzerindekilerin aşağıya indirildikleri aralarında bulunan Ahmet KUŞKAN isimli şahsın 
Alevi olmasından şüphelendikleri; yanında bulunan diğer Beşenli köylülerinin müdafaası sonucu 
bunları da serbest bıraktıkları, az önce 2 Alevi- 
nin tutuklandıklarını öğrenince bırakılan şahısların muhtarın evine girip daha önce getirilen 2 şahısı 
istedikleri, muhtarın da imza karşılığı bu 2 kişiyi 
yeni gelenlere teslim ettiği, hep beraber traktöre 
bini. yolda giderlerken çeşitli gruplarca önleri- 
nin kesildiği, şehire 1,5 km. kadar kala büyük bir 
silahlı grubun tekrar önlerini keserek kendilerini 
aşağıya 'indirdiği, Mustafa ACINIKLI, Veli TO- - 


á 


RUN ve ‘Ahmet KUŞKAN'ı Alevi olmaları nedeniyle öldürmek istedikleri, bazılarının muhalif 
kalması nedeniyle öldürülmedikleri, saldırganlar ve 
saldırıya uğrayanlar hep birlikte traktöre bindikten sonra Dereköye doğru gittikleri, köye varma- 
dan traktörden indikleri, Ahmet KUŞKAN'ı sorgulamaya başladıkları, bu arada Veli TORUN'un 
kaçtığı, arkasından ateş edilmek istenirken Ahmet KUŞKAN'ın engel olduğu Ahmet KUŞ- 
KAN'ın kendisini öldürmemeleri için çok yalvardığı, bu arada gelen bir gelin arabasına binen 
Ahmet KUŞKAN'ında kurtulduğu, Mustafa ACI- 
NIKLI'nın orada kaldığı, saldırganların onu öldürerek Yusufhacılı köyü ile Dereköy arasındaki 
bir tarlaya gömdükleri, bir ay kadar sonra cesedin 
orada görülerek ilgili görevlilerce çıkarıldığı, yapı- 
Jan otopside sağ omuzda, sağ kalçada boynun sağ 
kısmında ve sağ yanakta saçma izleri,boynun sağ 
yan kısmında mermi giriş deliği, sol kulak memesi 
önünde mermi çıkış deliği görüldüğü, merminin 
meydana getirdiği akut kanama sonucu ölümün husule geldiğinin anlaşıldığı, maktülün faillerinin tes- 


pit edilemediği; 


"DEVAM EDECEK 


THA'ya bir demeç veren 
Karaaslan, Akova'nın istifasının kendileriyle hiç 
bir ilgisi olmadığını da 
savundu. 

Bu arada Akova'nın istifasıyla boşalan Devlet 
Bakınlığına Devlet Baka- 
m Ali Rıza Septioğlu' 
nun vekalet edeceği öğrenildi. AA'nın haberine 
göre Devlet Bakanı Mustafa Kılıç da bir açıklama yaparak istifa etmediğini bildirdi. Kılıç, "İstifa etseydim, makamım- 
da oturup evrak imzalamazdım" dedi 


ALTI BAKANIN 
TOPLANTISI 

Devlet Bakanı Mustafa Kılıç, Devlet Bakanı 
Alı Rıza Septioğlu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan, Gümrük 
ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp 
ile İmar ve İskan Bakanı Ahmet Karaaslan dün 
saat 14.00'de toplanarak Akova'nın istifasıyla ortaya çıkan durumu 
görüştü. 

3,5 saat süren toplantıdan sonra Mete Tan 
yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

"Biz burada bağımsız 
bakanlar olarak son durumu görüşmek üzere 
toplandık ve hükümetin 
devamına kararlıyız. Hükümeti bundan sonra daha etkin bir şekilde ulusun hizmetine devam 
edeceği inancı içinde görevimize devam edeceğiz. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı' 
da toplantıdan sonra konuşurken. o hükümetteki 
bağımsız bakanlar olarak 
sorumluluklarının bilinci 
içinde olduklarını ve 
Türk ulusuyla demokrasisine hizmete devam edeceklerini Enver Akova' 
nın hükümetten istifasından üzüntü duyduklarını, bu istifanın kişisel 
nedenlere dayandığı görüşünde olduğunu belirtti. 

Öte yandan Devlet Bakanı Mustafa Kılıç da 
Ahmet Karaaslan tarafından bugün yapılan açıklamanın öteki bağımsız bakanlarının tümünün düşüncesini yansıttığını söyledi. 


AP'NİN TAKTİĞİ 

AP'nin ise hükümete 
karşı taktiği Anayasa'nın 
108. maddesini işletmek 
Bu maddede, "Anayasa- 
nın 89. ve 104. maddeleri 
uyarınca verilen güvensizlik oyu sebebiyle onsekiz 
aylık süre içinde bakanlar 
kurulu iki kez düşmüş ve 
lüçüncü defa güvensizlik 
oyu verilmiş olursa... Seçimlerin yenilenmesi" 
öngörülüyor. 

Bilindiği gibi 31 Aralık 1977'de MC hükümeti 
düşürülmüştü, Şu anda 
Mecliste görüşülmesi beklenen Sosyal Güvenlik 
Bakanı Hilmi İşgüzar 
hakkındaki gensoru daha 
sonra hükümet aleyhine 
bir güven oylamasına cevrilir ve böylece hükümet 
düşerse AP'liler o zaman 
yeni hükümeti kurma görevinin Demirel'e verileceğini hesap ediyorlar. 
Demirel'in kuracağı bir 
azınlık hükümeti güven 
oyu alamayacağından 
108. madde uyarınca erken seçime  gidilebileceği düşünülüyor. Böylece AP'nin uzun süredir 
propagandasını yaptığı 
erken seçimin gerçeklesebileceği hesap ediliyor. 


AP Başkanlık Divanı- 
nın dünkü toplantısından 
sonra yayınlanan bildiri- 
de de hükümetin işbaşın- 
dan uzaklaşması gerektiği görüşü tekrarlanarak, 
"Milletimizin (o yenilmez 
gücünün parlamento arit- 


x CHP bütün bunlara rağmen Meclisi 
çalıştırmamayı hedefliyor 


metiğine müessir şekilde 
yansımaya başladığı günleri yaşıyoruz. Gidişin 
vehametini görmeye başlayan millet temsilcilerinin bu gidişi durdurmak 
için hareket haline geldikleri (o görülmektedir." 
deniyor 

Yolsuzlukların gizlenemez hale geldiği kaydedilen bildiri şöyle divam ediyor. "Böyle bir 
hükümetin Meclisten güvenoyu alması demokratik kuralların, millet iradesinin, iktidara meşruiyet sağlayan gücünü geçerli kılmaktan alıkoya- 


maz." 

MÜEZZİNOĞLU 
HAKKINDA 
GENSORU 

Bu arada AP Adana 
Milletvekili Halit Dağlı 
ve dokuz arkadaşı,dün 
Millet Meclisi başkanlığına verdikleri bir soru 
önergesinde "Hazineyi 
zarara soktuğu gerekçesiyle" Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu 
hakkında gensoru açılmasını istediler 

MHP'NİN HÜKÜMETİ 
DÜŞÜRME TARİHİ: 
10 HAZİRAN 

AP bir erken seçim 
için çalışırken MHP'liler 
bütün hesaplarını hüküme 
tin 10 Haziranda düşeceği varsayımından hareketle yapıyor. Nevzat 
Kösoğlu'nun bu yoldaki 
demecinin yanı sıra MHP' 
liler de kendi aralarında 
bu konuyu görüşüyorlar. 

Örneğin bir kaç gün 
önce Almanya'dan Hamburg şehrinden Ali Selimoğlu (MHP Çankaya 
Gençlik Kollarını telefon 
la aradı. Burada Ruhi ve 
Ali adındaki kişilerle konuşan Selimoğlu, kendisimn asker kaçağı olduğunu hatırlatarak, bugün 
Türkiye'ye dönmesinin 
iyi olup olmayacağını 
sordu. 

Karşısındaki şahıs ise 
Selimoğlu'na şunları söyledi: 

“Şimdilik gelmen 
sakıncalı olabilir. Ama 
hükümet 10 Haziranda 
düşecek. O zaman gelebilirsin. Üstelik Gülhane 
Askeri Tıp Akademisinde 
başkanımız çalışıyor, 
eniştesi de orada görevli. 
Bu durumda işini hallede 
biliriz." 

Bu çevap karşısında 
Selimoğlu dönüş tarihini kabul ettiğini belirtti. 


Kıbrıs Rum tarafı 
görüşmecisini 
atadı 


HABER MERKEZİ 
Kıbrıs'ta 15 Haziranda başlayacak olan toplumlararası görüşmelerde Rum tarafını Yorgo 
Yoannidis'in temsil edeceği açıklandı. Daha önce avukatlık, Adalet, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları görevlerinde bulunan Yoannidis son olarak Kipriyan nun Özel 
Kalem Müdürlüğü görevini yapıyordu. 
Lefkoşe'de yapılacak 
toplumlararası görüşmelerde Türk tarafını Ümit 
Süleyman Onan .temsil 
edecek. 

DENKTAŞ 6 
HAZİRAN'DA 
TÜRKİYE'YE 

GELİYOR 
Kıbrıs Türk Toplumu 
Lideri Rauf Denktaş'ın 
6 Haziranda Türkiye'ye 
geleceği açıklandı. 
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Denktaş, Ankara'da hükümet 
yetkilileri ile Kıbrıs sorunu üzerinde görüş alışverişinde bulunacak. 


Haymana T6B-DER Kongresi 
bugün yapılıyor 


HAYMANA (OZEL) 
TöB-DER Haymana 
Şubesinin Altıncı Olağan 
Kongresi bugün dernek 
lokalinde yapılacak. 
Öğretmenlerin, yönetimde bulunan Devrimci 
Öğretmen Grubuna tepki 
duydukları, yönetimi değiştirecekleri belirtiliyor. 
Yeni yönetime en güç- 


lü aday olarak Muhalefet 
Grubu adıyla seçime katılacak olan yurtsever ve 
demokrat öğretmenlerin 
ittifakı gösteriliyor. 


Ayrıca Yurtsever Devyrimci” Öğretmen Grubunun da üçüncü bir liste 
olarak seçime katılacağı 
öğrenildi. 


AydınlıklfI 


açıkça Æ 
YURDAKUL 
1 Gem A 


Üzüm yemek mi, 
bağcıyı dövmek mi? 


j 


"Ekonomik -darboğazdan çıkmak için eldeki ` 
imkanlar değerlendirilmek suretiyle acele olarak 
dış kredi temin edilmel'dir. Bu maksatla dış ülkelerle olan temaslar yoğunlaştırılmalıdır. Dünyada hiç bir ülkenin kendi yağıyla kavrulamayacağı gözönünde tutulmalıdır. 

Altı bağımsız bakan, 14 Nisanda başbakana. 
verdikleri muhtıralarının ekonomik önlemler 
bölümünde böyle diyorlardı. 

Yani, “hükümet ne yapsın, yapsın, İMF'den 
parayı alsın'' demek istiyorlardı. 

Aradan zaman geçti, IMF ile pazarlıklar sürdü. 


“Parayı vermezseniz, U-2'leri uçurmam" 
dendi, "Sovyet güvencesi isterim" dendi, şu 
dendi, bu dendi. 

Ve nihayet önceki gün Müezzinoğlu,Paris'te 
sadece taze para olarak 1, 5 milyar dolar aldıklarını açıkladı. 

İşin ilginç tarafı şu ki, Paris'te pazarlıklar artık sonuçlanmak üzereyken, devlet bakanı Enver Akova istifa ediyor ve istifa gerekçesi olarak 
şunları söylüyor: 

"Altı bağımsız bakan olarak memleketin 
içinde bulunduğu durumu ve alınması icabeden 
tedbirleri yüce ulusumuza açıklamıştık. Bugüne 
kadar bekledim. Bu girişimlerimden netice almam mümkün olmamıştır.. " 

Muhtıra da istenenler yerine gelmediyse neden sadece ` Akova da, altıların hepsi birden deil? 
s “Para, para, para" diyenlerden Akova, nasıl 
oldu da tam paranın alındığı sırada istifa etti? 
Amaç üzüm yemek miydi, yoksa bağcıyı dövmek mi? 
Lİ 

Birkaç günden beri ısrarla söylenen birşey 
var: Akova, haziranın onunda MHP'ye geçe- ' 
cek. Böylece MHP fiilen hükümete ortak olacağından Ecevit istifa edecek, hükümet düşecek. Hatta MHPT komandolar Almanya 
ile telefon konuşmalarında bile birbirlerine 
hükümetin ayın onunda düşeceği müjdesini 
veriyorlar. 

Çember daraldıkça daralıyor. Doğan Öz 
cinayeti aydınlanmış, Bedri Karafakioğllu ve 
Abdi İpekçi cinayetleri aydınlanmak üzere. 
Etlik katliamı herkesin hâlâ gözlerinin önünde 
Hepsinden önemlisi, K. Maraş davası başlamak 
üzere. Ek iddianame ile 330 kişinin idamı isteniyor. Hepsini oyma ortaya koskocaman bir 
MHP dosyası çıkıyor. 

Köşeye sıkışan farenin her türlü maceraya 
girmesi beklenir. 


* E i 

Bağımsız bakanlardan Karaaslan ve Kılıç'ın , 
Akova'yı istifadan vazgeçirmeye çalıştıkları ve 
“paranın gelmesini bekle" dedikleri biliniyor. 
Hatta Mustafa Kılıç, kendisinin istifa edip et - 
meyeceğini soran Akajans muhabirine şunlar ı 
söylüyor: 

“Türkiye'nin önemli meselesi Paris'te konu |- 


şulurken, bugün Ankara'da bu tip haberleri n, 


söylentilerin konuşulmuş olması dahi vatans everlik gepidi (Tercüman, 31 Mayıs) 

Demek ki Kılıç.böyle bir zamanda değil | istifayı, bunun söylenmesini bile "vatan hainliğ i" 
olarak görüyor. 


Vatan hainliği denince de, akla TKP ile MI 1P’ 


den başkası gelmez. Eh, Akova'nın istifası un 
TKP ile ilişkisi olduğunu da kimse söyleyen neyeceğine göre... 


SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
İSTANBUL HASTANESİ 
SATINALMA KOMİS'YON 

BAŞKANLIĞINDAN 


1- Hastanemizin bir yıllık ihtiyacı bıılunan 7000 kg. kaşar peyniri ile 13000 kg. beyaz peynir'in 11.6.1979 günü saat 15.09'te 
kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2— İşin geçici teminatı idari şartnamenin 
4. maddesinde belirtilen hususlara göre firmalar - 
ca verilecektir. 

3— Bu işe ait idari ve evsaf şartnarne'si 
mesai saatleri dahilinde Koc'amustafapaş'ı'rda 
bulunan Hastanemiz Satınalma Komisy onundan bedelsiz olarak temiri edilebilir ve ya 
görülebilir 

4— İsteklilerin usulüne göre hazırl ıyacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihalenin 
yapılacağı 11.6.1979 günü saat 14.00'e k adar 
yukarıda açıklanan adresteki satınalma Komisyonumuza makbuz mukalbili vermeler;i gerekmektedir. 

5— Teklif mektupları bugün ve saatte ele geçecek şekilde posta ile de ç;önderilebiliir. Ancak, postada meydana gelecek gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

6— Hastanemiz ihaleyi yapıp yapn ıamakta 
veya dilediği firmadan Kaşar' ve Beyaz; Peyniri 
almakta serbesttir. 


İlgililere duyurulur. (Biasın: 10/36 529) 


SÜMERBANK ALIM VE SA'TIM 
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
BAHÇEKAPI/İSTA'NBUL 


Mensucat boyası satınalınac aktı. 
Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii için; 


Anthrasol Braun IBR... 
(Veya muadili) 
boyası satınalınacaktır. 

Kapalı zarfı havi teklif me'ktiplarının 11.6. 
1979 günü saat 17.30'a kada: rnüessesemiz veya İstanbul Şubemizdeki TEKLİF ATIM 
KUTUSUNA atılması veya ikinci bir zarf 
içerisinde aynı tarih ve saatte Müessesemizde 
bulunacak şekilde posta ile ;zönderilmesi lâzımdır. Postadaki vaki gec;ikmeler nazarı 
itibara alınmaz. 

Verilecek teklif mektuplar ının üzerine AL/ 
II dosya no. 3418/78 ibaresinin yazılması 
şarttır. 

Hazır mal teklif edilecektir , 

Herhangi bir fiat artışı k abul edilmeyecektir. 

Müessesemiz 2490 sayıl, Artırma ve Eksiltme kanununa tabi olm ayıp teklifler arasında şartlarımızla ihtiya cımıza en uygun 
olanı tercih edilecektir. 

SÜMERB ANK 
ALIM VE SATIM MüÜESSESESİ 
(Basın: 15564—524) 


v1 850 Kg. 


1 Haziran 1979 


Pekin Operasının 


temsilleri 
bu akşam başlı 


Çin Halk Cumhuriyeti'nden 13 temsil vermek üzere Istanbul'a 
gelen Pekin (Beycing) Operası topluluğu, ilk gösterisini bu akşam 


Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştiriyor. 


Pekin (Beycing) Operası Topluluğunun programında "Beyaz Yılanın Öyküsü"' adlı yapıtın dışında kısa oyunlar yer alıyor. Topluluk bugün 20.30 ve yarın 15:00'de küçük oyunlardan birer demet 
sunacak. Yarın 20.30'da ise "Beyaz Yılanın Öyküsü" sunulacak. 

Topluluğun sunacağı küçük oyunlar arasında şunlar yer alıyor 
“'Dang-Ma (Atın Önünü Kesme)”, "Çiu Çian Irmağı", "Çu Kralı 
", "Kavşak", "Yeşim Bilezik”","Cariye 
Van Çao Çin Yurdundan Ayrılıyor", "'Gökte Karışıklık" ve "Yaning Şan Dağı", Özgün çalgılardan oluşan orkestrasıyla birlikte 
'len Pekin (Beycing) Operası Topluluğu bütün bu oyunlarıyla geıekswl Çin şarkı, dans ve akrobasisinden örnekler sergilemiş olacak, Aşağıda, topluluğun İstanbul'da sunacağı oyunlar hakkında 


Gözdesiyle Vedalaşıyor 


Özet açıklamalar veriyoruz. 


BEYAZ YILANIN 
ÖYKUSÜ 


Bir Çin halk efsanesinden kaynaklanan 
bu öyküde Imey dağlarının derinliklerinde / 
ölümsüzlüğe ulaşan Mavi Yılanla Beyaz 
Yılanın iki güzel genç kız haline geldikten 
sonra başlarından geçen olaylar anlatılır. 

İki genç kız, yağmurlu bir günde, bir 
kayıkta, Şü Şien adında bir delikanlıya 
raslarlar. Beyaz Yılan delikanlıya aşık 
olur. Mavi yılan çöpçatanlık yapar, evlenirler, 

Çingşan dağındaki bir Budist manastırının başrahibi bu mutlu evliliği çekemez. 
Gençlerin yuvasını bozmak için elinden 
geleni yapar. Delikanlıyı, karısını eski haline döndürecek bir ilaç hazırlamaya ikna 
eder. Ne var ki karısını eski haliyle görünce Şü Şien korkusundan düşüp ölür. Beyaz Yılan, kocasını tekrar hayata kavuşturmak: için büyük bir uğraş verir ve kurtarır.4 Ancak Şu Şien rahip tarafından 
tekrar Ikandırılır. 


Öykü bu aşamadan sonra Beyaz Yılan 
ın topladığı ordunun manastıra saldırmasıyla devam eder. Şu Şien hatasını anlar 
we Beyaz Yılandan af diler.Beyaz Yılan'a 
destek olan arkadası Mavi Yılan,bu kötü 
gtelişmeler karşısında öfkelenir, “Öykü 
g örüldüğü gibi inişli çıkışlı olaylarla dolud ur. Ama sonunda iki genç çift birbirine 
kavuşur. 


ÇİU ÇİAN IRMAĞI 


Feodal boyunduruğa baş kaldırarak nişa nlısını arayan genç rahibe Çen Miao 
ça ng bir ırmağın kıyısına gelir. Orada 
ra sladığı ihtiyar kayıkçıdan kendisini 
kal ‘şı kıyıya geçirmesini ister. Kızın derdi- 


ni . anlıyan ihtiyar, biraz ona takılırsa da, 
dal şalarla boğuşmak zorunda kalan kızı 
kar: şı kıyıya geçirir. 
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Pekin Operasi 
Orkestrasında 
yer alan 
çalgılardan 
SANHUAN 
Yumuşak ve 
kalın sesli bir 
yaylı saz. 


(DANG-MAJATIN 
ÖNÜNÜ KESME 


Öykü 12. yüzyılda Kuzeydoğu Çin'de 
yaşayan Lyaolar ile, Sung Hanedanı arasında geçen savaşı konu edinir. 

Lyaolar sık sık Sung hanedanlığına 
saldırır, Sung generallerinden Ciao Guangpu bir savaşta yenilgiye uğrar ve düşman 
hatlarının gerisinde kalır. Sıla hasreti çeker, 


Bir gün Sung hanedanından bir kadın, 
askeri istihbarat toplamak için erkek kılığına girer. Üzerinde düşman sınırını geçmeye yarayan bir levha vardır. Yolda Ciao 
ile karşılaşır. Onun kim olduğunu bilmeyen Ciao, sınırı geçmek için levhayı alma- 
ya çalışır ve Yang'ın atının önünü keser. 
Ancak daha sonra birbirlerinin gerçek 
kimliğini öğrenirler ve birlikte sınırı geçer 
ler. 


G ünümüzdeki Pekin Operasının kökeni 18. yüzyıla. kadar inmektedir. O 
zamanlar Çing lisi adını taşıyan "Büyük Hent Opersisı"" imparator Çi'yen 
Lung'ın saltanatı sırasında gelişmiş, 
yaygın laşmıştı, Bu imparator ülkenin 
dört bi r yanındalki tiyatro topluluklarının kur ucusuydu. Tiyatroya olan ilgisi 
nedeniy le bu toplulukları Pekin'e çağırıyor ve oyunlarını seyrediyordu. 


Bu tojvlulukl arın üslupları içinde Pihuang denilen üslup kısa zamanda yaygınlaştı; Halk tü rkülerini, baladlari ve 
gölge oyununu. da kapsadı. Bu oyunların metinleri \voktu, eski metinlerin 
tuluat yoluyla i şlenmesiyle oluşuyordu. 18. yüzyılda kullanılan çalgılar 
gong trampet, fi ilüt gitar ve tahta şakaktı. Değişik ksıntonların üslubu içine bulunan bu ‘çalgılar, tek bir üslup 
içinde birle:ştiril miş, böylece yaygın 
bir halk biçi'mi elde edilmişti. Gerek 
saraylılar, gerekse halk tarafından beğenilmesinin Ibir edeni de buydu. 


Bu oyunlarda başlıca tipler şunlardı: erkek ve kadın tipleri, komik tipler 
ve "boyalı surat''lar. Bunlardan erkek 
tipleri içinde (savaşçılar, aydınlar, 
pencler , yaşlılar, gibi çeşi tip zengin 
ikleri dikkati ç elciyor: u, Bu tipler, soyutlamaya ulaşan hareketlerle, simgesel el ve kol har eketleriyle canlandırılıyordu. Oyun: sular yüzlerini belli renk 
lerle çok düzgün bir biçimde boyuyorlar, bu renklerden seyirci oyuncunun 
hangi tipi yansıt ağını anlıyordu. Yine 
bu tipleri belirterı 18 çeşit sakal kullanılıyordu. 


Geleneksel Çini operasında kostümlerin göz kamaştırıcı renk zenginliği de 


Pekin Operasının 
geleneksel özellikleri 


dikkati çeker. Bu kostümlerin dikimin- 
de tarihsel doğruluktan çok, teatral etki Ke alınmıştır. Renkler belli 
kişilikleri o simgelemektedir. Örneğin 
sarı saraylının, sütlü kahve ya da beyaz, 
yaşlıların, kırmızı ya da mavi dürüst ve 
ünlü kişilerin simgesidir. Kostümler 5 
ana grupta toplanmakta, bunların üçü 
sivillerin, ikisi askerlerin kostümleri 
olmaktadır. 


, , Çin operasında sahnedeki masa ve 
iskemle gibi aksesuarın çeşitli anlamları vardır. Bu eşyalar yatağı, imparatorun tahtını, dağı, büyük bir yapıyı,. 
bir elk ll ve yüksek bir duvarı 
simgelemektedir. Örneğin dikdörtgen 
biçimindeki bir tahta uzaktaki bir dağı 
simgelemekte, bir oyuncunun elindeki 
Yan meşale şeytanın o yörede doaştığını düşündürmektedir. Yine oyuncuların el hareketleri değişik anlamlar taşımaktadır. Bu tür sözsüz oyunculukta 107 çeşit el hareketi vardır. 


in operasında şarkılar da özel anlamlar taşımaktadır. Bu şarkılar tiplere göre değişik söyleme teknikleri gerektirmektedir. va operasında hiç bir 
ses ve hareket anlamsız değildir. 


Pekin Operası, Çin'deki çeşitli yerel 
öperaların en iyi yanlarını özümleyerek 
gelişmiştir. Repertuarı 1000'i aşkın eserden oluşmaktadır.Pekin(Beycing) Operası pi ise devrim sonrası 
Çin'inde Pekin Opera Okulunun ilk 
mezunları arasındaki en yetenekli öğrencilerden oluşturulmuştur. Uzun yıllar sıkı bir eğitim gören bu oyuncular, 
Pekin Operasının geleneklerini devra- 
in bugünkü seviyelerine ulaşmışlarır. 


Pekin Operasındaki kadın tiplerine bir örnek 


ÇU KRALI GÖZDESİYLE 
VEDALAŞIYOR 


İsa'dan 200 yıl önce Çing hanedanı bir 
köylü ayaklanmasıyla yıkılınca, Çin'de 
birçok krallıklar ortaya çıkar, Bunlardan 
Çu Kralı Şiang Yü ile, Han Kralı Liu Bang 
arasında bir iktidar kavgası çıkar. Başlangıçta Çu krallığı güçlü, Han krallığı ise zayıftır. Ne var ki başarıdan başı dönen Şiang Yü, kendi başına kararlar alır, çevresindekileri dinlemez, Liu Bang'ın ordusu, 
psikolojik yöntemlere başvurarak Şiang 
Yü'nün ordusunu yenilgiye uğratır. Şiang 
Yü üzgündür. Gözdesi onu rahatlatmak 
için elinden geleni yapar Tam o 'sıradap 
Han ordusu tekrar saldırıya geçer. Gözdesi, Yü'ye yük olmamak için kılıçla intihar 
eder. Düşman çemberini yaran Şiang Yü 
de Ucian ırmağına varınca kendisini kılıç- 


la öldürür. 
KAVŞAK 


Sung Hanedanın iyi generallerinden 
Çiao Can hain saray görevlileri tarafından haksız yere mahkum edilir ve sürgüne 
gönderilir, General ve yanındaki muhafız 
üç yol ağzındaki bir hana gelirler. Generalin yakın arkadaşı Jen Tang Huy, onu 
gizlice izlemekte ve korumaya çalışmakta 
dır. Öte yandan hancı Liu Li Hua da generali kurtarmak ister. Jen ile Liu, bir yanlış 
anlama yüzünden karanlıkta korkunç bir 
kavgaya tutuşurlar, Hızla gelişen karambola daha sonra general de katılır. Kargaşalık, sonunda hancının karısı bir ışık getirinceye kadar artarak sürer.General, Jen 
ve Liu, ancak o zaman birbirlerini tanırlar, 
karşılıklı açıklamalarla durum. açıklığa 
kavusur. 


YEŞİM BİLEZİK 


Bir delikanlıyla bir genç kızın aşkını 
konu edinen, dans ve pandomimle anlatıl 
mış bir opera örneği. 

Sun Yü Ciao adlı genç kız, kapısının 
önündeki tavukları beslemekte, bir. yandan da nakış işlemektedir. Komşusu Fu 
Ping, kıza aşık olur. Ama gönlündeki sevdayı açmaya korkar. Yeşim Bileziği kasten yere düşürür, Sun Yü Ciao işareti anlar. Tam bileziği yerden alırken komşusu Liu Nine tarafından görülür. Liu Nine 
kıza takılır ve evlenebilmeleri için çöpçatanlık yapmak ister, 


CARİYE VAN CAO ÇUN 
YURDUNDAN AYRILIYOR 


*sa'dan önce 33 yılında, Çin'de yaşayan iki kavim. olan Han ve Hun hanedanları barış yapmak isterler. Hun kağanı, 
Han hanedanından kız almak için onların 
başkenti olan Çangana gider. Han imparatorunun cariyesi Van Çao Çün, milli 
uyum için gönüllü olarak Hun kağanıyla 
evlenir. 

Dans ve şarkı öğelerini birleştiren bu 
oyunda, Van Çao Çün'ün milli birlik için 
fedakarlığı teması ön plandadır. Onun bu 
amaçla istemeye istemeye yurdundan ayrılması ve duyduğu acı, güzel hareketlerle 
anlatılır, 


Pekin Operası Orkestrasından bir başka 
çalgı örneği. TANG 
DAVULU. Bu çalgı 
savaş sahnelerinde 
müziğe katılarak heyecanı artırma işlevi 
görür. 


GÖKTE KARIŞIKLIK 


“Maymun Kralın Göğü Karıştırması" 
Çin'de en çok sevilen öykülerden biridir. 
Öykü "Batıya Yolculuk" adlı romandan 
alınmıştır.. Savaş sanatında eşsiz bir ustalığa sahip olan Maymun Kral, Gök Kralını hor görür ve kendine "Gök Kralı Kadar Önemli Kral" ünvanını verir. Gök Kralı denetim altında tutabilmek için, onu 
gökteki bir şeftali bahçesinin başına getirir. Az sonra perilerin bir şölenine davet 
edilmediği için kızan Maymun Kral, itaatsizlik ederek Gök Kraliçesinin doğum gününe ayrılmış olan şeftalileri yer, sonra da 
paha biçilmez hayat iksirini içip dağdaki 
inine çekilir. Tepesi atan Gök Kralı, onun 
yakalanmasını emreder, fakat saldırganlar 
bozguna uğrar. 


YANDANG ŞAN DAĞI 


Suy hanedanının son yıllarında (589) 
köylü isyan ordusunun komutanı Meng 
Hay Gong, Suy hanedanının konutanı Hi 
Tien Long'u ve ordusunu bozguna uğratarak kovalar. İki ordu, Yan Dang Şan dağında şiddetli bir savaş yapmışlardır. 
Oyuncular dağda ve su üzerinde dövüşme, 
kentlere saldırıp önemli yerleri ele geçirme gibi savaş sahnelerini, vücut hareketleriyle canlandırırlar, 


RX 


SPOR AKADEMİSİ ESKİ BAŞKANI 


Erkan: Spor Akademileri 
özerk olmalı ve bilimsel 
çalışma yapabilmeli” 
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© Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi, müfredatı incelese, öğrencilere 
öğretmenlik hakkını verebilir 


© Bugün akademiler, kuruluş yasası olmayan kuruluşlardır. Kanunu geciktikçe hukuki konumu 
özerk ve bilimsel çalışma koşullarını geciktiriyor 


Kenan Nacır 


Spor Akademilerinin bugünkü durumu ve öğrencilerin sorunları hakkında 19 
Mayıs Spor Akademisinin ilk 
Başkanı Necmettin Erkamile 
görüştük. Dün birinci bölümünü yayınladığımız görüşmenin ikinci bölümünü 
bugün yayınlıyoruz. 

Sayın Erkan bildiğiniz 
gibi akademilerden hangi 
nitelikte insan yetişeceği 
bugün hâlâ tartışma konusu. Sizce akademiler 
ne nitelikte insan yetiştirmelidir , 

NECMETTİN ERKAN: 


Gençlik ve Spor Akademilerinin temel amacı öğretmen 


yetiştirmek olmalıdır. Çünkü akademiden antrenör, 
spor adamı, Spor İdarecisi, 
lider gibi kişiler yetişecektir. Örnek olarak bir antrenörü alsak o kişinin öğretmenlik formasyonu olmaz- 
sa elindeki çocukları nasıl 
eğitecek, onlara nasıl eğiticilik yapacak. Psikolojiyi, pe- 


dagojiyi bilmesi gerekir. 
Bilmiyorsa onları avucunda 
tutup istediğini veremez. 


Bilimsel çalışma denen şey- 
de buna bağlıdır. 

Biz akademileri ilk üç yıl 
öğretmenlik formasyonu vermek.sonra da spor bilinci 
vermek üzere planlamıştık. 


Öğrencilere öğretmenlik hakkı verilmesi 
oldukça uzun bir süredir 
tartışılıyor ancak bu ko- 


nuda çok somut bir adım 
atılmadı. Siz bu konuda 
ne düşünüyorsunuz? 

NECMETTİN ERKAN: 
Akademinin bugünkü müfredat programına baktığımızda 
öğretmenlik için gerekli formasyonu vermiş olduğunu 
görürüz. Ancak Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi müfredatı incelese öğretmenlik hakkı verecektir., 

Yanlız şu anda Talim 
Terbiye Dairesi müfredatı incelemeden karar vermekte 
dolayısıyla akademi mezunları da öğretmenlik haklarını alamamaktadırlar. 


Akademi mezunları- 
nın kura ile görevlendirilmeye çalışılmaları konu- 


10 yılda 12 bakan, 41 yılda 
30 B.T.G. Müdürü değişti 


© En uzunB.T.G. Müdürlüğünü 7 yıl süre ile Cemil Tahir Taner 
yaptı © Bakan olarak en uzun görevi Ali Şevki Erek, en kısa 
görevi Selahattin Kılıç yaptı 


ANKARA (ÖZEL) 


Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 
yaptığı bir araştırmaya 
göre, 10 yılda 12 Gençlik ve Spor Bakanı, 41 
yılda da 30 Beden Terbiyesi Genel Müdürü değişti. 


Araştırmaya göre, Ba-. 
kan olarak en uzun görevi 2 yıl Zay 20 gün ile 
Ali Şevki Erek, en kısa 
görevi de vekaleten 14 
gün Selahattin Kılıç yaptı 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görevini en 
uzun süre yapan kişi ilk 
Genel Müdür Cemil Tahir 
Taner olarak belirlendi. 
Taner, görevi 7 yıl süre 
ile yürüttü. En kısa Genel Müdürlük yapan ise 
Necmettin Aykan oldu. 
Aykan, görevi vekaleten 
28 gün yürüttü. 


FEDERASYONLARIN 
DURUMU 
Araştırmaya göre en 
çok başkan değiştiren 
Federasyon Futbol Federasyonu olarak belirlendi. 
Futbol Federasyonunda 
26 kişi başkanlık yaptı. 
Bu federasyonu 25 değişiklikle Güreş,22 değişiklikle Atletizm Federasyonları izliyor. Bu federasyonlarda olan sık değiştirmelere karşın Okçulük Oo Federasyonunda 
19 yıldır, Yüzme Federasyonunda ise 15 yıldır 
başkan değişmedi. 


Ünlü, bakan istemediği 


görevden alındı 


B.Eğitimi öğretmenlerinin öncülüğünde yapılan turnuvade 


ALTINOVA ORTAOKULU VOLEYBOL iniy 


Halkın ilgi ile izlediği turnuvada birinci olan Altınova Ortaokulu; Voleybolcuları 


için son 


Genel Müdür Aymergen 


sunda ne düşünüyorsu- ( luşlardır. Kanun geciktiknuz?" çe hukuki konumu özerk 

NECMETTİN ERKAN: ve bilimsel çalışma ko 
Mezunlar “branslarımızın dı. Ularni da geciktiriyor. 
şında çalışmayız" diye dire- Seral syag dene 
tiyorlar. Halbuki onlar tim altında oldukça, akadebranşlarının henüz uzmanları mik çalışmalar yapamadıkça 
değiller. Onlar birer spor O tam anlamıyla akademi sayıla 
adamıdırlar. Gittikleri yer. Maz. Özgürlüğü bulunmayan, 


izinsiz bilimsel çalışma ya- 


lerde halkın arasina karışa- 
(3 o pamayan bir akademi ne işe 


caklar, onlara sporu sı s 
cekler. Üstelik gönderiidik. o Yarar. Bu nedenledir ki aka: 
leri bölgeler ihtiyaç olan yer. £ demiye öğretmen bulmakta 
ler, güçlük çekiliyor. Dışardan 
profesör de getirmek olanaksız. Çünkü akademi baş 
kanın bir statüsü ve yeri yok 
Sözü bir yere geçmiyor 
Şu anda en önemli sorur 
öğrencilerin oöğretmer. 
formasyonu sorunudur. Eğer 


Şu anda spor akademilerinin durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

NECMETTİN ERKAN: 
Akademilerin kuruluş çalış- da 
malarını biliyorum. Öst üste 


terslikler ile kuruldu. Bu- akademi Öğretmen yetiş- 
gün akademiler kuruluş ya- ( tiremiyorsao akademiyi kasası olmayan birer kuru- patalım daha iyi. 


AKDENİZ OYUNLARINA 
EN FAZLA 210 SPORCU İLE 
KATILACAĞIZ 


ANKARA (ÖZEL) 


Yugoslavya'nın Split kentinde 15-29 Eylül tarihlerinde yapılacak olan 8. Akdeniz Oyunlarına en çok 
210 sporcu ile katılmamız kararlaştırıldı. 

Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Ergun Aymergen'in başkanlığında yapılan Akdeniz Oyunlarına Hazırlık Komitesi toplantısında Split'e gönderilecek kadroda en çok 30 bayan, 180 erkek sporcu, 12 hakem, 
13 antrenör, 4 doktor (veteriner) ve 7 masör (Fizyo- 
Terapist)'in yer alması kararlaştırıldı. 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada Akdeniz Oyunlarına katılacak sporcuların 
federasyonlara dağılımı şöyle: 

Atıcılık 4 erkek, atletizm 3 bayan, 12 erkek, basketbol 12 erkek, binicilik 4 erkek, bisiklet 6 erkek, 
boks 9 erkek, jimnastik 2 bayan ,5 erkek, eskrim 2 
bayan, 6 erkek, futbol 16 erkek, güreş 18 erkek, 
halter 7 erkek, hentbol 14 erkek, judo 6 erkek, kürek 
11 erkek, masa tenisi 3 bayan 4 erkek, okçuluk 1 bayan, 3 erkek, tenis 4 erkek, voleybol 12 bayan 12 erkek, yelken 5 erkek, yüzme 7 bayan, 22 erkek, 


HASAN KURTAY 
Ayvalık İlçesine bağ- 
Altınova Nahiyesinde 
müdürlüğü öncülüğünde ve ortaokul öğretmenlerinin katkılarıyla, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
19 Mayıs Voleybol Tumuvası sona erdi. 

Turnuvanın birinciliğini, 
başarılı maçlar çıkaran Altınova Ortaokulu kazanmıştır. 

Kısıtlı olanaklar ve yetersiz tesislere rağmen gerçekleştirilen turnuva, halkın ilgisini çekmiş ve karşılaşmalara katılmışlardır. 

Turnuva için seçilen 
komite, kitle sporuna hizmez eden,bu tür çalışmaları desteklemesi ve öncülük 
etmesi için Beden Terbiyesi 
Bölge Müdürlüğüne başvuracağını açıklamış, turnuvanın halkın ilgisini çekmesi 
nedeniyle de, geleneksel hale getirilmesi için çalışmalara başlamıştır. 


ORDU DEVLET —GÖĞÜS—DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİ HASTANELERİ İLE SAĞLIK KOLEJİNDEN 


CİNSİ 


MUHAMMEN 
BEDELİ 


GEÇİCİ 
TEMİNAT 


ŞEKLİ 


TARİH GÜN SAAT 


25 kalem yiyecek maddesi 


34 " n İTİ 
25 " " “” 
25 " " " 


996.850.- 
484.050,- 
258.500,- 
499.255,- 


29.906.- 
14.522.- 

7.115. 
15.000.- Ğ 


K.Z. 


on 


na 


18.6.1979 
19.6.1979 
20.6.1979 
21.6.1979 


Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 


10.30 
10.30 
10.30 
10.30 


37 kalem Yaş Sebze ve Meyve 


41 " n 
36 " 
di 


990.500.- 
625.050.- 
315.400.- 
471.675.- 


29.715. 
18.752.- 

9.462.- 
14.150.- 


18.6.1979 
19.6.1979 
20.6.1979 
21.6.1979 


Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 


11.00 
11.00 
11.00 
11.00 


390.500.- 
117.150.- 
156.200.- 
132.770.- 


11.715.- 
3.515.- 
4,686.- 
3.983.- 


11.30 
11.30 
11.30 
11.30 


18.6.1979 
19.6.1979 
20.6.1979 
21.6.1979 


Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 


940.000.- 
480.000.- 
470.000.- 
480.000.- 


28.200.- 
14.400.- 
14.100.- 
14.400.- 


18.6.1979 
19.6.1979 
20.6.1979 
21.6.1979 


11.45 
11.45 
11.45 
11.45 


Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 


2 Kalem Bütangaz 


312.700. 
82.050.- 
74.300.- 
36.500.- 


9.381. 
2.462.- 
2.230.- 
1,100.- 


18.6.1979 
19.6.1979 
20.6.1979 
21.6.1979, 


13.30 
13.30 
13.30 
13.30 


Çarşamba 
Perşembe 


68 Kalem İlaç 
42 " n 
59 " " 


ve Tıbbi Malz. 


928.761,- 
368.476.- 
351.575,- 


27.863. 
11.055.- 
10.547- 


18.6.1979 
19.6.1979 
20.6.1979 


Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 


14.00 
14.00 
14.00 


18 Kalem tıbbi malzeme 
15 " n n 


825.750,- 
483.600.- 


24.773. 
14.508,- 


18.6.1979 
20.6.1979 


Pazartesi 
Çarşamba 


14.30 
14.30 


Odun (Gürgen-Meşe) 


75.000.- 


2.250.- 


21.6.1979 Perşembe 14,00 


Yukarıda 8 kalemde gösterilen hastanelerimiz ve Müdürlüğümüz ihtiyaçları (1—Devlet Hastanesi, 2— Göğüs Hastanesi, 3— Doğum 
Evi, 4— Sağlık Koleji) olmak üzere ihalelerin hizalarında gösterilen gün ve saatlerde adı geçen müesseselerde teşekkül edecek komisyonlarca yapılacaktır. Şartnameler hergün mesai saatlerinde Hastaneler ve Müdürlük idarelerinde görülebilir. Usulüne uygun olarak 
tanzim edilecek teklif mektuplarının kanuni belgeleri ile birlikte ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi, postada vaki gecikmeler nazara alınmayacaktır. İlan olunur. 


Basın: 15712 - 526 


1 Haziran 1979 


a e a mam a m m a m a RM AY 


Üniversite kapılarındaki yığılma 
eğitim sisteminin değişmesiyle 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
zenleyen (o yasalarımızda 
Ja zamanın icatlarına gö- 
ʻe değişiklik yapmak, 
‘esmi ve gayriresmi kanuoyunun değer yargıarını değişik bir nokta- 
ya getirmek gerekir" şekinde konuştu. 


ÜSYM Başkanı Günalp, bu yıl 435 bin kijinin sınavlara girmek 
çin başvurduğunu, bunardan ancak 40 bininin 
yüksek öğretim kurumlana girebileceğini söyledi. Günalp, sınav sisteninde bir değişikliğin 
olmadığını da sözlerine 
ekledi. 


ÖĞRENCİ 
DANIŞMA BÜROLARI 
KURULDU 


Gençlik ve Spor Bakanlığı, sınavların yapılacağı 35 il merkezinde 
danışma büroları kuruyor. 11-16 Haziran tarihleri arasında görev yapacak olan danışma büroları, öğrencilerin barınma, yemek ve diğer so- 


runlarıyla ilgilenecek. Danışma bürolarından kart 
alan öğrencilere otel ve 
lokantaların indirim yapmaları için görüşmeler 
yapıldığı öğrenildi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan bilgiye göre sınava girecek öğrenciler için yurtlarda ve 
yatılı bölge okullarında 
yer ayrıldığı bildirildi. 
Ayrıca Ankara, İstanbul, 
İzmir, Mersin, Denizli, 
Samsun, Konya, Edirne, 
Antalya ve Sakarya'da 
konuk öğrenci uygulaması yapılacak. 

Gönüllü aileleri, Ankara'da Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Gençlik Sorunları Genel Müdürlügüne İstanbul'da Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğüne, diğer illerde de Beden Terbiyesi 
Bölge Müdürlüklerine baş 
vurarak öğrencileri evlerinde konuk edebilecekler. Gönüllü olarak öğrenci konuk etmek isveyen ailelerin 4 Haziran' 
a kadar müracaat etmeleri gerekiyor. 


me m A 


Cevizli Tekel... 


(Baştatafı 1. Sayfada) 
ti temsilcisi olduğu öğrenildi. 

Gıda-İş Sendikası yetkilileri tarafından yapılan bir açıklamada, öldürülen ` işçinin bir süre önce Tek Gıda-İş Sendikasına ait bir kooperatifte meydana gelen yol- 


AP 1 mayıs... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
lantısında iktidar üyeleri- 
nin bulunmadığını gören 
muhalefet partileri 
AP Antalya milletvekili 
İhsan Ataov'ün söz konusu bayramlarla ilgili önergesini ele aldılar.Bu durumu protesto eden komisyon Başkanı CHP Bolu Milletvekili Bayram 
Turan Çetin'in toplantıyı terketmesinden sonra 
muhalefet partilerine 
mensup üyeler önergeyi 
oylayıp kabul ettiler. 


Ancak, önergenin ya- 
'sallaşabilmesi için Millet 
Meclisinden ve Senato- 
dan da geçirilmesi gerekiyor. 


Yardımın Türkiye'ye gelmesi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
yaratacak şekilde "'katlı kurun ithalata da yay- 


gınlaştırılması yoluyla 
gerçekleştirilip, gerçekleştirilemeyeceği görüş- 


meler sonunda belli olacak. 

Paris'teki diplomatik 
çevrelerden edinilen bilgilere göre IMF yetkilileri, Türk lirasının resmen devalüe edilmesini 
ve dolar karşılığının yaklaşık 42 lira olarak saptanmasını talep ediyorlar, 

Çeşitli kaynaklardan 
elde edilen bilgilere göre 
daha önce Ankara'da 
başlayan ve kesin bir sonuç elde edilemeyen Türkiye-IMF görüşmelerinde 
IMF'nin Türkiye'den taep ettiği koşulların başucaları şunlar; Türk lirasının resmen devalüe edilerek doların karaborsalaki fiyatının resmi kur 
olarak saptanması. Yabancı sermaye yatırımlarına Türkiye ekonomisinde daha fazla yer verilerek bu yatırımların gerşekleşmesindeki o bürok- 


18.30- HABERLER 


sosyal davranış biçimli, 


oyunları ile yöreye ait 
20.30- HABERLER 


Carl Fürstner (piyano) 


22.00- TELEVİZYON 


“Köprünün Ötesi" adlı 
rTonluğunu yapan Carl 


nun kaçağıdır. 
23.30- HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 


Oyun Havaları 
06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.30 Hafif Müzik 
11.45 Türküler 
12.10 öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
15.20 Şarkılar 


TRT2 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların Içinden 
10.50 Hafif Müzik 
11,20 Türküler Geçidi 
11.40 Beri Gel Barışalım 
12.20 Türk Hafif Müziği 
13.00 HABERLER 
13.30 Olayların | çinden 


07.V0 Açılış 
07.02 Güne Başlarken 
10.00 Türk Yorumcuları 


11.00 öğleye Doğru 
12.06 Sizin İçin 


TELEVİZYON 


18.35- MARKO: (37. bölüm) 

19.00- DOĞA BELGESELİ: Belgesel dizinin 
“Özgür Olmak İçin Doğmak" adlı bölümü yayınlanıyor. Maymunlar dünyasında, maymunların 


geçmiş yüzyıllardan bugüne geçirdiği aşamalar 
ve gelecekteki durumu üzerine neler öğrenebiliriz, sorusuna yanıt araniyor. 

19.30- ÖNCE SAĞLIK 

20.00- DIMIDAN: Bergama yöresi kadın halk 


21.15- MİNİK KONSER: Marcello'nun Mi Minör sonatı. Seslendirenler: Feza Tüze, (viyola), 


21.20- ÜLKELER YARIŞIYOR: (4) Kıbrıs 
Türk Federe Devleti ve Türkiye Ortak Kültürleri 
konusunda düzenlenen yarışmayı Cenk Koray 
sunuyor. Kıbrıs'tan özel olarak gelen Özkan 
Pastırmacıoğlu programda üç türkü okuyor. Yapım: Nazmi Kal, Metehan Canbolat. 


liğini Ken Annakin'nin vaptığı 1957 vılı yapımı 


leri Rod Steiger ve David Knigtt paylaşıyorlar. 
Büyük bir tröstün finansman ortaklığının pat- 


suzluğun ortaya çıkması ile kimlik değiştirme- 
ye çalışır, ancak kimliğini kullandığı kişi bir ka- 


05.05 Türküler, Şarkılar ve 


ratik engellerin ortadan 
kaldırılması ve buna uygun yasal ortamın yaratılması. Hükümetin ekonomiye müdahaleden 
vazgeçerek, ekonominin 
piyasa ekonomisine uygun olarak serbest bir şekilde kendi haline bırakılması- 

Dün Paris'teki Uluslararası Para Fonu Avrupa 
Merkezinde Türkiye saati 
ile 11.30'da başlayan ve 
Türkiye'den Maliye Bakanlığı Müsteşarı Vural 
Güçsavaş ve Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen 
ile IMF Güney Avrupa 
Temsilcisi Charles Woodward'un katıldığı görüşmelerde IMF'nin taleplerinin Türkiye tarafından büyük bir olasılıkla 
kabul edileceği Fransa 
başkentindeki çeşitli diplomatik ve siyasi gözlemciler tarafından vurgulanıyor. 

Türkiye-IMF görüşmelerini yakından izleyen 
bu gözlemciler, OECD ülkelerinin önceki gün Türkiye'ye yapılacak koşullu yardım kararının sap- 


leri incelenerek, insanların 


giysiler tanıtılıyor. 


DA SİNEMA: Yönetmen- 


film yayınlanacak.Başrol- 


Sehaftner, şirketteki yol- 


15.40 Türküler Geçidi 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar 
19.00 HABERLER 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Şarkılar 

21.02 Türk Hafif Müziği 
21.17 Şarkılar 

21.45 Türküler 

23.00 HABERLER 
23.10 Tatil Gecesi 
01.00 Kapanış 


15.20 Türküler Geçidi 

16.20 Arkası Yarın 

18.00 Türküler Ne Der? 

19.00 HABERLER 

22.30 Beraber ve Solo Türküler 

23.30 HABERLER 

23.35 Hafif Müzik 

23.55 Kapanış 


20.00 Çağdaş Müzik 
20.30 Çeşitli Müzik 
21.45 Çeşitli Sololar 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


wul» 


BAY AS Basan Yayan A S adii 


tanmasından sonra Türkiye'nin de IMF önünde 
artık daha fazla diretemeyeceğini belirtiyorlar. 
Basın mensuplarına gizli 
olarak yürütülen görüşmelerin en geç bir hafta 
içinde tamamlanması ve 
anlaşmanın Paris'te imzalanması bekleniyor. 


Skaçkov'un... 


(Bastarafı 1. sayfada) 
Hikmet Çetin ise konuşmasının başında iki 
ülke arasındaki ilişkilerin 


gelişmesinin bölge ve 
dünya barışına katkıda 
bulunacağını söyledi. 


Konuşmasında bu noktayı belirtmemiş olan 
Skaçkov heyecanla Çetin'in sözünü kesti ve 
"bu bizim görüşümüz" 
dedi Skaçkov'u dinleyen Çetin ise gülümseyerek, "biliyorum, biliyorum" diye cevap verdi. 
* * * 

Türk tarafı başkanı 
Hikmet Çetin "Sovyetler'in geçen yıl vermeyi 
kararlaştırdıkları 1.5 milyon ton petrolün alımı 
düzenli olarak devam edi- 


yor" dedi. Anlaşılan Çe. + 


tin, daha önce kendisinin 
de katılmış olduğu görüşmelerde Sovyetler'in 3 
milyon ton petrol vermeyi vaadettikleri halde 
daha sonra bunu tek taraflı olarak 1.5 milyon 
tona indirdiklerini ve karşılığında döviz ya da 
ucuz buğday istediklerini unutmuştu. 
* * * 

1976 yılında üretime 
geçerek ekonomiye 
önemli katkılarda bulunacağı iddia edilerek Türkiye'ye kabul ettirilen 
İSDEMİR projesi Skaçkov tarafından önce övüldü. Ancak Skaçkov 
konuşmasının devamın- 
dan daha sonraki bölümünde İSDEMİR'in ham- 
madde ve enerji sorununu henüz çözemediğini 
itiraf etmek zorunda kaldı 


Aybar:” SSCB'nin 
güvenliğini değil 
milli 
bağımsızlığımızı 
düşünelim ” 


ANKARA (THA) 

SDP Genel Başkanı 
Mehmet Ali Aybar, hükümetin U-2'ler konusundaki tavrını eleştirerek U- 
2'lere uçuş izni verilmesinin “Ulusal bağımsızlığımız ve güvenliğimiz 
açısından ele almak gerekir" dedi. 

Aybar, partisinin Tekirdağ İl Kongresine gönderdiği mesajda SALT 2 
anlaşmasına dayanarak 
SSCB ve ABD'nin Türkiye'den ödün istemeye 
hakkı olmadığını belirterek "Soruna, ABD ve 
SSCB açısından ve 
SSCB'nin güvenliği açısından yaklaşılmış olması son derece yanlıştır. 
Sorun ulusal bağımsızlığımız ve güvenliğimiz açısından ele alınmalıdır. 
Bu açıdan ele alınınca 
da U-2'lerin uçuşuna izin 
verilemez! 


KAYIP— Kadırga Yurdu 
depozito makbuzumu 
kaybettim Hükümsüzdür. 

ZAFER ORHAN 


Adres Nuruosmaniye Cad 3 3 


suzluklarla ilgili bazı gerçekleri açıklayan bir bildiri dağıttı, bu bildiri 
nedeniyle bir süredir tehdit edildiği öne sürüldü. 
Aynı bildirinin altında 
imzası olan bir başka 
işçinin de dün savcılığa 
başvurarak can güvenliği istediği açıklandı. £ 

5 ay. kadar önce Muammer Karan adh işçinin 
yine komandolar tarafından pusu kurularak öldürüldüğü Cevizli Tekel Sigara Fabrikasında çalışan 
4 bin 500 civarında işçi 
son cinayeti protesto etmek için dün işi bırakarak direnişe geçtiler. İşçiler daha sonra toplu 
halde fabrikayı terk ederek üretimi durdurdular. Aynı yerde kurulu 
Tekel Yaprak Tütün Deposunda çalşan 300 civarında işçi de dün işi bı- 


raktı. 
Ege'de... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
tim uygulaması şöyle yürüyor: Rafineride doldurulduktan sonra mühürlenen tankerin yola çıktığı 
gideceği yerin en büyükmülki amirine bildiriliyor. 
Ancak bu haber en az 4- 
5 günde ulaştığından bu 
denetim etkili olmuyor. 
Bölgesine gelecek akaryakıtı zamanında haber 
alamayan Kaymakam ve 
Nahiye müdürleri tankerlerin bayiye ulaşıp ulaşmadığını saptayamıyorlar. 

Ayrıca Petrol Ofisi dışındaki yabancı şirketlerin 
valiliklere gerekli bilgiyi 
zamanında vermeye yanaşmamaları ve mühürlenen tankerlerden mühürü 
bozmadan akarvakıt boşaltma imkanının bulunması karaborsanın önüne geçilmesini engelliyor. 


Sovyetler Karadeniz'de 
nükleer santral kuracak 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye Rusya ekonomik ve teknik 4. dönem 
toplantısı dün Ankara" 
da başladı. o Heyetlere başkanlık eden Devlet 
Başkanı Hikmet Çetin 
ile Sovyetler Birliği Dış 
İlişkiler Devlet Komitesi Başkanı o Skackov 
görüşmeler başlamadan 
önce yaptıkları karşı 
lıklı konuşmalarda iki 
ülke arasında ilişkilerin 
daha da geliştirilmesi 
arzusunu dile getirdiler. 
Heyet Başkanları, ilişki 
lerin geçen yıl Moskova'da Başbakan Bülent 
Ecevit ile Kosigin ara 
sında imzalanan siyasal 
belgenin (o kapsamındaki 
ilkelere uygun olarak 
geliştirildiğini de söyleyerek , Rusların Karadeniz'de yapacağı nükleer santralin "'müjdesini" verdiler. 

Skackov, konuşmasında çalışmalara olumlu 
örnek olarak İskenderun 
Demir-Çelik tesislerini 
göstermesine rağmen bu 
tesislerin daha hâlâ ham 
madde ve enerji sorunu 
olduğunu da söylemeden 
geçemedi. Skackov, Türkiye'ye Sovyet uzmanları- 
nın gelmeye devam etmesinin hem Türk uzman: 
lar, hem de bugüne kadar kurulan tesisler açr 
sından iyi olacağını öne 
sürdü. 

Skackov, Rus hükümetinin Türkiye'de yapmayı ilke olarak kabul ettiği transformatör ve 
cihaz fabrikasının yanında Karadeniz'de bir nükleer santral kurulması konusunda da karara vardığını açıkladı. 

“ATATÜRK 
POLİTİKASI" 
Devlet Bakanı ve He- 


yet Başkanı Hikmet Çetin ise Türkiye ile Sovyetler arasındaki ilişkilerin 
karşılıklı güven ortamı 
içinde geliştiğini belirterek, bu ilişkilerin gelişmesinin bölge ve dünya 
barışına katkıda bulunacağını, bunun Atatürk 
politikası olduğunu öne 
sürdü. 

Son on yılda iki ülke 
arasındaki teknik ve ekonomik işbirliğinin giderek arttığını söyleyen Çetin, Türkiye'ye yapılacak 
Sovyet projelerinin toplam yatırım tutarının 200 
milyar lira olduğunu söyledi 


Daha önce imzalanan 
İskenderun, o Seydişehir 
ve Aliağa tesislerinin yanı sira Orhaneli termik 
santralinin yapımına ilişkin bir anlaşmanın parafe 
edildiğini belirten Çetin, 
ağır elektromekanik ve 
dokum tesisleri konusunda da anlaşmaya varacaklarını söyledi. Sanayi tesislerinin yanı sıra 
enerji alanında da ilişkilerin geliştirilmesini 
umud ettiklerini belirten 
Çetin, ayrıca Rusya'nın 
enerji konusunda yardıma devam edeceği haberini ve Sovyet hükümetinin yakıtı da dahil olarak 
Türkiye'de nükleer santral yapılması konusunda 
karar almasını sevinçle 
karşıladığını söyledi. 

Çetin, geçen yıl 3 milyon ton petrol sağlama- 
ya söz veren Rusya'nın 
daha sonra bu kararı tek 
taraflı olarak 1,5 milyon 
tona indirmesine hiç değinmeden "geçen yıl bize 
verilmesi (o kararlaştırılan 
1,5 milyon ton petrolün 
alımı düzenli bir şekilde 
sürüyor"' dedi. 


Demirel milli savunmanın komünizme 
karşı mücadele olduğunu iddia etti 


ANKARA (ÖZEL) 


AP Genel Başkanı 
Süleyman Demirel savunma sorununa ilişkin 
açıklama yaparken Komünizme çatmayı ihmal 
etmedi ve "Türkiye savun ması , komünizme 
karşı, dışarıdan gelecek 
her türlü tehdide karşı 
devletin ve ülkenin korun 

* masıdır" dedi. 


«Dün (AP Milli Savuğja” 


istişare kurul toplantısında konuşan Demirel 
Türkiye Cumhuriyetinin 
hedef arayan bir ülke olmadığı görüşünü savunarak Atatürk'ün söylemediği bir sözden kalkarak "Büyük Atatürk, 
komünizmi her gördüğünüz yerde eziniz demiş 
olmakla maceracılara kapıları kapatmıştır” diyen 
Demirel Türkiye Cumhu- 


Genelkurmay... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
Genelkurmay Genel 
Sekreterliği o tarafından 
konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Türkiye" 
nin askeri güvenliğini daima NATO içinde mütalaa ettiği belirtildi. Açıklamada Genelkurmay 
Başkanlığınca (o Türkiye' 
nin NATO'ya girdiği tarihten bu yana hiç bir 
dönemde, NATO ittifa- 


kı dışında bir askeri konsept önerilmediği de söylendi. 


ABD yardımına da değinilen açıklamada, ABD 


yardımının Türk ile 


malar şeklinde yürütüldüğü, sözkonusu yardımın 
NATO ile de doğrudan 
doğruya bir ilgisi olmadığı da savunuldu. 


TİKP Adana İl Örgütü buğday taban 
fiyatının 6 lira olmasını istedi 


ADANA (ÖZEL) 


Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Adana İl Örgütü 
Başkan Cevher Ürek, imzasıyla yaptığı açıklamada buğday taban 
fiatının 6 lira olmasını istedi. 

Konu ile ilgili açıklama şöyle: 

"Yüzbinlerce üreti- 


ci buğday taban fiyat- 


larının bir an önce 
açıklanmasını bekliyor. Ancak bugüne 


kadar bu konuda hükümette henüz bir kıpırdanma görülmüyor. Ne 
yazık ki Ecevit hükümeti de üreticilerimizin sesine zamanında kulak 
vermeyerek, çiftçilerimizi tüccarların insafına terketmiş bulunuyor. Hükümetin bu umursamazlığını eleştiriyoruz. Hükümetin bu umursamazlığı 
özellikle küçük üreticileri perişan etmiştir. Binbir güçlükle karşı karşı- 
ya olan küçük üreticilerimiz bir aydan beri 
ürününün380 kuruştan tüccarlara satmak zorunda 
kalmıştır. Görülen odur 
ki, hükümet tarım kesiminde tüccarlarla tefecileri güçlendiren bir 
politika izlemektedir." 
"Hububat tanım fiyatları daha fazla geçiktirilmeden açıklanmalıdır. Partimiz, buğday 
taban fiyatlannın en az 
600 kuruş olarak ilan 
edilmesini talep etmektedir. Aynca bundan böyle her bölgenin taban 
fiyatlan her bölgenin üretim şartları dikkate alınarak ayrı ayrı ilan edilmelidir. Partimiz, Toprak 


BUROLAR 


Mahsülleri Ofisi (TMO) 
alımlarında yoksul ve 
küçük üreticileri öncelik 
tanımasını ve böylece 
yoksul ve küçük üreticilerimizin daha fazla mağdur olmalarının önlenmesini istemektedir. 
Hükümet halkın! sesi- 
ne kulak vermeli ve üreticilerimizin gönlünü ferahlatmalıdır. Aksi takdirde artık halktan da 
hiç bir şey beklemeye 
hakkı olmadığını anlamalıdır. Unutulmasın ki 
ekonomi ancak halka dayanarak, halkın çıkarlarını gözeterek ve halkın 
desteği ile kurtarılabilir. 


KARACABEY 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Karacabey, buğday hasadının Çukurova bölgesinde başladığını belirterek, buğday taban fiyatının zaman geçirilmeden ilan edilmesini istedi. 

Geçen sene pamuk taban fiyatlarının düşük 
tutulduğunu ve bu yüzden üretimin düşerek 
fiyatların olağanüstü ölçüde arttığını, yüksek fiyatlar nedeniyle de ihraç olanaklarının tıkandığını hatırlatan Karacabey, benzer bir durumun buğday konusunda 
da yinelenmemesi için 
hükümeti uyardı. 

Öte yandan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler dün 
bir açıklama yaparak, hububat alım fiyatlarının en 
kısa zamanda ilan edileceğini bildirdi. 


riyetinin ilham kaynağı- 
nın Türk milliyetçiliği olduğunu da sözlerine ekledi. 


Çukurovalı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ten üreticiler hükümet bir 
an önce taban fiyatı açıklamalıdır” dediler. 

Görüştüğümüz Adana 
Ziraat Odası Başkanı Ali 
Eşref ( Mirel'de “Nisan 
ayında Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, 
Başbakanlığa, siyasi partilere ve Adana milletvekillerine telgraflar çekerek nisan sonunda buğday taban fiyatlarının açıklanmasını istediklerini 
belirtti. Ve şöyle dedi: 

“Başbakanlık yazımızı 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
ise gönderdiği cevapta 
1936 yılında çıkarılan 
konuna göre taban fiyatın 1-15 Haziran tarihleri arasında toplanacak 
Bakanlar Kurulunca tespit edileceğini ve daha 
önce açıklamanın mümkün olmadığını söylüyordu. İkinci bir yazı yazarak üreticinin tefeciye 
borçlu olduğunu, bu nedenle buğdayını tüccara 
satmak zorunda kaldığını belirttik. Gelen cevapta üreticinin ürününü serbest ke istediğine 
satabileceği ve taban fiyat açıklanmadan ofis- 
çe alınan buğdaylardan 
aradaki fiyat farkının 
ödeneceği söylendi. 

1975 yılı istatistiklerine göre toplam buğda 
üretiminin yüzde 16-17 
sini ofis, yüzde 50,3'ünü 
tüccar satın alıyor. Bu 
durumda üreticinin zararını kim ödeyecek?" 


U-2'LER 
BAKANLAR 
KURULU'NDA 
GÖRÜŞÜLÜYOR 


ANKARA (AA) 
Bakanlar Kurulu'nun 
bugün öğleden sonra yapacağı toplantıda ABD 
U-2 casus uçakları sorununun görüşüleceği öğrenildi. Bilindiği gibi Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün de Hollanda'daki 
NATO toplantısında yap- 
». tığı görüşmelerde bu konuyu ele almıştı. 

Bugün toplanacak Bakanlar Kurulunda U-2 
ler dışında Akova'nın istifasından? sonraki gelişmeler, IMF'nin kredi koşulları ve Milli Güvenlik 
Kurulu'nun son tavsiye 
kararları ve değerlendirmeleri görüşülecek. 


YURTDIŞI BÜROLAR: 


biliyor. 


pip 


yor 


tedir. 


bilir mi? 


havada kalacaktır. 


veriyor. 


NATO Toplantısında Orta 


NİYAZİ TERZİ 
LAHEY'DEN bildiriyor 
NATO Dışişleri Bakanları Bahar Toplantısı 
dün sona erdi. Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün 
2 gün süren:toplantı sırasında birçok ikili götTüşme yaptı. Ökçün iki 
kez ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, İngiltere Dışişleri Bakanı 
Lord Carrington ve Hollanda Dışişleri Bakanı 
Van der Klaauw ile çeşitli konularda görüştü. 


ÖKÇÜN-VANCE 
GÖRÜŞMESİ 


kez yapılan Ök- 


İki 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


tiği özet olarax budur. 

Bir ülkenin iktidar olmuş, büyük sorumluluklar taşımış partisi, yeniden iktidarı ele geçirebilmek için, bütün ülkeyi batağa çekecek yolları 
denemeyi bir marifet sanıyor. Demirel bu tutumunun sonucu olarak, AHP'nin cinayetlerine 
göz yumuyor. Komandolar AP içinde cirit ata- 


Türkeş'in partisinin memlekete bir yararı oldumu ki AP'ye bir yararı olsun. Adalet Partisi 
peşinden milyonları sürükleyen büyük bir partidir. Bu partinin tabanı ülkemizdeki kargaşalıktan bıkmış usanmıştır. MHP'li cinayet şebekelerinin yaptıklarından en büyük zararı AP'lilerin 
de içinde. bulunduğu halk görmektedir. Türkiye" 
nin birçok yerinde AP'nin il ve ilçe yöneti 
cinayet ve katliamların durdurulabilmesi için 
verilen mücadeleyi destekliyor, hatta bizzat bu 
mücadele içinde yer alıyor. 

Demirel, devletin yemliklerini kaybetmiş bir 
grup çıkarcının da desteğiyle, hükümeti ne yayapıp yıkmayı esas hedef alıyor. Bu yüzden de MHP'yle işbirliğini devam ettiriyor, ellerini onların kanlı ellerinden bir türlü çekmiyor. Adalet Partisi Başkanı için, halkın kanının 
dökülmesi, canının alınmasının bile bir önemi 
yoktur. O ne kadar Ecevit'i anarşiyi önleyemidiye eleştirirse eleştirsin, Türkeş'le işbirliğini devam ettirdiği sürece, anarşi konusundaki sorumluluğu sürüyor demektir. 

Dünkü gazeteler, AP Başkanının MHP'nin 
Almanya'daki örgütlerine kutlama mesajı yolladığını yazdılar. Herkesin bildiği gibi, MHP'li 
birçok katil Almanya'ya kaçmıştır ve orada 
MHP yanlısı örgütler tarafından desteklenmek- 
İşte Demirel bunları kı iluvor. Bu durumda kim onun anarşiye karşı olduğuna inanır. AP'ye oy veren vatandaşlara soruyoruz 
MHP'ye kol kanat gerilerek anarşi önlenir mi? 
Katiller korunarak cinayet odakları yok edile- 
Demirel böyle davrandığı sürece, 
anarşiye karşı olduğunu iddia eden sözleri 


Demirel, MHP konusunda olduğu gibi Türkiyenin bağımsızlığı konusunda da olumsuz bir 
tutum içindedir. 9, Sovyetler'i kızdırmamaya ve 
Brejnev'in hışmını çekmemeye özel bir önem 


leri 


Demirel'in yanlış hili 


(Aydınlıkkâ 


Demirel, gazeteci Can Pulak'ın "niçin elimizdeki devlet raporlarında geçen Doğudaki 


Demirel'i bi 


kicidir. 


Sovyet tehlikesini halka açıklamıyorsunuz" sorusuna, "bunlar hassas konulardır" diyerek, Yeni Çarlardan çekindiğini ifade ediyor. Bu arada 
AP yanlısı Son Havadis gazetesi de Bulgarların 
ük bir devlet adamı olarak gördükleri haberini büyük, büyük vermesi de dikkat çe- 


AP yanlısı bu gazetenin, Sovyetler'e en bağlı bir ülkenin yöneticisinin ağzından böyle bir 
haberi vermesi ne anlama gelir. Demirel'in Sovyetler'in kendisine karşı çıkmamasına özel bir 
önem verdiğini Yine Demirel'in U-2 uçaklarına 
Sovyetler'i kızdırmaktan çekinerek karşı çıkması da ayni tutumun bir sonucudur. 

Demirel'in Rusya'ya teslimiyetçiliği ile antikomünizmi elele yürümektedir. O bir yandan 
iktidara gelebilmek için Sovyetler'i ürkütmeme- 
ye gayret ederken, öte yandan komünizme, komünistlere veryansın etmektedir. O, son günlerde "Pekin yanlısı gruplar"sözünü diline doladı. 
İzmir'de Moskova yanlıları, kargaşalık çıkarıyorlar, 1 Mayıs'ta yıkıcı faaliyetlerine devam 
ediyorlar. Bu, bütün Türkiye'de herkesin gözü 
önünde cereyan ediyor. Fakat her ne hikmetse 
Demirel, bu olayla. ilgili "Pekin yanlısı grupların" da kargaşalık çıkardığı iddiasını ileri sürmekten geri kalmadı. İlk önce şunu söyleyelim, 
Türkiye'de Pekin yanlısı grup yoktur. Çünkü 


Çin sosyalist bir ülkedir. Sosyalist bir ülkenin 


başka ülkelerde grupları olmaz. Türkiye'de Rus 
yanlıları ve Amerikan yanlıları vardır. Çünkü 
iki süper devlet Türkiye'yi sömürmek ve baskı altında tutmak istiyorlar. Bu nedenle işbirlikçilere ihtiyaçları vardır. Morrisonlar, Mister yüzde onlar, Amerikan işbirlikçiliğini ve 
Amerikan yanlılığını ifade eden terimler ola- 


rak siyaset sözlüğümüze girmiştir. 


sorunları görüşüldü 


çün-Vance görüşmesinde 
ikili ilişkiler ele alındı 
ve somut ekonomik ve 
teknik işbirliği, savunma sanayii sorunları görüşüldü. Görüşmeler sırasında bir ABD heyetinin savunma konularını 
görüşmek, üzere Türkiye' 
de bulunduğu açıklandı. 
Orta Doğudaki durumun 
da tartışıldığı Ökçün- 
Vance görüşmesinde, Ökçün, İran'ın toprak bütünlüğüne önem verdiklerini ve bütün bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istediklerini belirtti. Görüşmeden sonra 
yapılan açıklamalarda, 


Ankara 4... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


fesinde Başyazar Doğu 
Perinçek imzasıyla yayınlanan "Gelişme Birlik 
Yönünde" başyazıda 
MHP'yi ve Genel Başkan 
Sayın Alparslan Türkeş'i 
hedef alan cümle ve ibareler gerçek dışıdır. 


Anarşinin kaynağını 
MHP'de aramak beyhudedir. Kaynak kendi içinizde ve her çeşidiyle 
marksistlerin arasındadır. 
MHP Vatan bölünmeyliğinin, millet bütünli.ğünün sembolüdür. Bu ili 
barla onu bölücü terörist 
göstermek çabaları kuyruklu yalandan başka birşey değildir. MHP'yi 


TKP ile aynı kefeye koymak veya denge unsuru 
olarak fikirlerinize konu 
yapmak insafsızlıktır, çirkin bir oyundur. Her çeşit kılığa girmek Aydınlık Başyazarı gibi bütün 
Marksistlerin ötedenberi 
yaptıkları başarılı meziyetleridir. Bu kılık hepinize de gapet güzel yakışmaktadır. yönünüzü , yolunuzu, fikirlerinizi gerçeklere bina etmediğiniz 
müddetçe yalan çukurundan çıkmanız mümkün değildir. 
YAŞAR OKUYAN 
MİLLİYETÇİ 
HAREKET PARTİSİ 
Genel SEKRETER 
YARDIMCISI 


SÜMERBANK ALIM VE SATIM 
MÜESSESESİNDEN 
BAHÇEKAPI/İSTANBUL 
SİSAL ELYAFI ALINACAKTIR 


Kapalı zarf usulü ile Sümerbank Kendir Sanayii 
Müessesesi için, ithalatı tarafımızdan yapılmak üzere, 
aşağıda evsafı ile miktarı yazılı sisal elyafı satın alına- 


caktır. 


1- Tekliflerin en geç son teklif verme günü akşamına kadar İstanbul Bahçekapı Sümerhan'da kain 


Mücssesemiz Merkezindeki veya 


İstanbul Karaköy 


Bankalar Caddesindeki Sümerbank İstanbul Şubesi 
hollerindeki teklif atım kutusuna atılması veya aynı 
tarihte elimizde olacak şekilde ikinci bir zarf içerisinde 
postalanması lazımdır. Postada vaki geçikmeler nazarı 


itibare alınmaz. 


2— Fiatlar US Dolar cinsinden ve metrik ton (1000 
Kg.) üzerinden verilmeli, yükleme limanı ile teslim 


müddeti belirtilmelidir. 


3— Her türlü evrakın üzerine ilgili dosya numarası 
ile son teklif verme günü yazılacaktır. 

4— Müessesemiz 2490 sayılı kanun hükümlerine 
tabi olmayıp teklifler arasında ihtiyacımızla şartlarımıza en uygun olanı tercih edilecektir, 


Dosya No: Miktarı 


Cinsi 
17067/Taş.300 Ton Sisal elyafı No: 1 


Son teklif 
verme günü 
2.7.1979 


17067/Taş. 200 Ton SisalelyafıNo:3L 2.7.1979 


(Basın: 15483—522) 


ABONL ÜORLTLERİ 


U-2 ve Yunanistan konusunun ele alınmadığı öne 
sürüldü. 
ÖKÇÜN—KLAAUW 
GÖRÜŞMESİ 
Hollanda Dışişleri Bakanı ile Ökçün arasında 
yapılan görüşmede Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler üzerinde duruldu. Sanayi, turizm ve 
savunma konularının ele 
alındığı görüşmede Türkiye-AET ilişkileri de gözden geçirildi. 
CARRİNGTON- ÖKÇÜN 
GÖRÜŞMESİ 
Lord Carrinton'la da 
görüşen Ökçün, görüşme 
sırasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, kredi 
sağlanması ve Paris toplantısı gibi konuların görüşüldüğünü belirtti. 
İngiltere Dışişleri Bakanı ise kredinin gecikmesi halinde ekonomik 
güçlüklerin daha da artacağını belirtti. Lord Carrington, "Ökçün'e iki ülke arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi, OECD kredilerinin ve İngiltere Türkiye ilişkilerinin geliştiril 
mesi yolunda söz verdi. 
Görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınmadığı 
belirtiliyor. Bugünkü toplantılarda esas olarak Afrika ve Orta Doğu sorununun görüşüldüğü belirtiliyor. Rodezya ve Namibya'daki ırkçı yönetimlere 
ekonomik ambargo uygulaması ile Namibya'nın 
bir an önce bağımsızlığına kavuşması konusunda 
görüş birliğine varıldı. 
Öökçün, bu konuda 
yaptığı konuşmada 
ZAPU ile yaplığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. Ve Namibya'nın bir 
an önce bağımsızlığına 
kavuşturulması konusundaki görüşlerini açıkladı. 
Ökçün, Orta Doğu hakkındaki görüşlerini de 
açıkladıktan sonra İslam 
Konferansı hakkındaki 
izlenimlerini anlattı. Kalıcı bir Orta Doğu barışı 
için, Filistinlilerin devlet 
kurma hakkı dahil bütün 
haklarının verilmesi gerektiğini söyledi, 
Afganistan'dan Libya" 
ya kadar olan görüşmelerini anlatan Ökçün, 
Türkiye'nin bu bölgede 
olmasıyla ilgili olarak ola 
ı dikkatle izlediklerini, 
ran'ın içişlerine karışılmaması gerektiğini, İran' 
m toprak bütünlüğünün 
ve birliğinin korunması- 
nın İran halkının kendi 
kaderini tayin etmesin- 


den yana olduklarını be- _ 


lirtti. Ökçün, Doğu-Batı 
ilişkileri .nükiesr silahlarm Oomodernleştirilmesi, 


ILAN 


Demirel, Rusya'ya teslimiyet yolunu tutarak ve MHP'yi koruyarak iktidara gelmek 
istiyor. Bu yòl, yol değildir. Bu strateji ne 
AP'ye, ne de ülkemize bir hayır getirmez. Küçük çıkar hesapları ülkemize pahalıya mal 
oluyor. Demirel ülkemizin iyiliğini istiyorsa, 
Rusya ve MHP'ye karşı milletin birliği için 
çaba sarf etmelidir. Demirel'in de,AP'nin de, 
ülkemizinde çıkarına olan tutum budur. 


Doğu ve Afrika 


Madrid Konferansına hazırlık, silahsızlanma, yumuşama konusundaki görüşlerini de açıkladı. 

Afrika, Orta Doğu sorunlarının ele alındığı, 
Namibya'nın bu yıl mutlaka bağımsızlığına kavuşturulması gerektiğinin 
istendiği toplantıda işgal 
edilmiş bütün Filistin 
topraklarının boşaltılması istendi. Bu konuda 
Vance'nin bir girişimi olmakla beraber henüz resmiyet kazanmadı. 

Ökçün konuşmasında, 
CENTO'nun dağılmasın- 
dan sonra İran ve Pakistan'la ilişkilerin geliştirilmesinin ve RCD'i güçlendirmek istediklerini belirtti. Bölgeye yapılacak bir 
müdahale başka bir müdahaleye yol açar dedi. 

Vance, İsrail'e baskı 
yapılmasını kastederek Filistin haklarının daha fazla göz önüne alınması gerektiğini söyledi. 

Luns, Paris'te alınan 
kararı övdükten sonra bu 
kararın NATO'nun istikrarını (o güçlendireceğini 
belirtti ve kredi mekanizmasının işler hale sokulmasını istedi. NATO'nun 
izleyeceği çok yönlü ortak savunma ve benzeri 
siyasetlerle geri kalmış ülkeler ile gelişmiş ülkeler 
arasındaki (o farklılıkların 
kaldırılmasını istedi. 

ORTAK BİLDİRİ 

Madde 3: Bakanlar çeşitli güçlükler içinde bulunan müttefiklere büyük 
bir ivedilikle yardım yapılmasnı ve bu soruna 
pratik çözüm yolları bulunmasını kabul etmişlerdir. Madde 5: Bakanlar 
ABD ile Sovyetler Birliği 
arasındaki Stratejik Silahların o Sınırlandırılması, SALT 2 görüşmelerinde varılan anlaşmayı hoşnutlukla karşılamıslardır. 


Madde 11: Bu arada 
bakanlar özellikle Sovyetler Birliği'nin gelişmekte olan nükleer yetenekleri hakkında süregelen kaygılarını dile 
getirmişlerdir. 

Madde 15: Bakanlar 
Yunanistan ile Türkiye 
arasındaki diyalogun sürdüğünü not etmişler ve 
bu gelişimin yakın gelecekte olumlu ve somut 
sonuçların alınmasına olanak sağlayacağı için de 
her düzeyde gösterilecek 
ortak çabalarla izleneceği umudunu belirlemişlerdir. 

NATO Dışişleri Bakanları gelecek dönem 
toplantısı 6-7 Aralık 
1979 günleri Brüksel'de 
yapılacak. 
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6 Eylül 1919 Cumartesi günü... Sivas Kongresi çalışmalarının üçüncü 
gününde, Kongreye Başkanlık yapan Mustafa Kemal'in önüne konan bir 
telgraf ufukta beliren yeni bir tehlikeyi haber veriyordu: 

"Bedirhani ailesinden 
Celadet ve Kamran ile 
Diyarbekirli Cemil Paşa 
ailesinden ve firarilerden 
Ekrem adındaki üç şahıs 
silahlı Kürtlerin muhafazasında ve vaktiyle Diyarbekir Vilayetinde  aleyhimize propaganda yapan İngiliz Binbaşısı Nowill'le birlikte Elbistan ve 
Arga üzerinden Malta'ya 
geldiler. Vali ve belediye 
reisi tarafından karşılandıkları, Binbaşı Nowill'in 
Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu tetkik etmek üzere merkezi hükümetin izniyle dolaştıklarını söylediği ve fakat yanında 
vesika olmadığı... bildirilmiştir. Bu adamların 
ne maksat ve ne için nereleri gezecekleri hakkındaki bilgiyi Harput Valisinden sordum. 6.9.1919, 
15. Kolordu Kumandanı 
Kazim." (Nutuk, III, Belge 56) 


Emperyalistlerle 
Anadolu arasında 
hesaplaşma 
başlıyor 


Bu haberle birlikte Sivas Kongresinde bağımsızlık için biraraya gelen 
güçlerle emperyalistler 
arasında çetin bir hesaplaşma başlıyordu. Bir 
yandan Kongre çalışmalarını sürdürüyor, bir yandan da Kongreyi dağıtmak için Sivas'ı basmaya 
hazırlanan İstanbul hükümetinin Elazığ Valisi 
Ali Galip, İngiliz Nowill 
ve yardakçılarının faaliyetleri adım adım izleniyordu. 

Sivas Postanesinin cefakar telgraf memurları, 
gece gündüz demeden haberleşmeleri sağlayacaklar, gelen şifreli haberleri canla başla çalışa- 
> hemen çözecekler ve 

ongreye ulaştıracaklardı, Verilen talimat ve cevapları ise aynı hızla yerlerine göndereceklerdi. 

Kongre zaten son derece zor ve birçok güçlüğü aşarak toplanmıştı. Osmanlı hükümeti ve 
İngilizler, Erzurum Kongresini önleyemeyince daha da telaşa kapılmışlar 
ve Sivas Kongresinin toplanmasını engellemek 


için ellerindeki bütün imkanları seferber etmişler- 
di. Damat Ferit Paşa bütün Doğu illeri valilerine 
telgraf çekerek Mustafa Kemal'in derhal tutuklanarak gönderilmesini emretmişti. Memleketin büyük kısmı işgal altındaydı. Delegelerin seçilmesi ve Sivas'a ulaşabilmeleri çok güçtü. Para yoktu. Mustafa Kemal ve arkadaşları Erzurum Kongresini tamamladıkları sırada ellerinde 80 lira kalmıştı. Sivas'a gidecek yol paraları bile yoktu. Erzurumlular derhal aralarında para toplamışlar ve Mustafa Kemal ancak bu şekilde Sivas'a gelebilmişti. 

Yollar eşkiyalar ve 
binbir tehlike ile doluydu. Hatta bizzat Mustafa Kemal de bu tehlikelerle , karşılaşarak Sivas'a 
ulaşabilmişti. Mustafa 
Kemal Erzincan'a gelince eşkiyaların Çardaklı 
Boğazını tuttukları haberi geldi. Gelecek kuvvetlerin eşkiyaları püskürtmesinin beklenmesi 
halinde Sivas'a zamanında yetişmeye imkan yoktu. Mustafa Kemal'in kararı kesindi; yola devam 
edecekti. Yanında bulunanlara düşüncelerini sordu. Erzincanlı Şeyh Fevzi Efendinin verdiği cevap, Anadolu insanının 
bağımsızlık uğruna neleri 
göze aldığını göstermesi 
bakımından çok dikkate değerdir; 

“Bizler haklarımız, vatanımız ve milletimiz uğruna savaşmak üzere yola 
çıkmış bulunuyoruz. Eğer bu uğurda ölmek 
Tanrı buyruğu ise şehitlik mertebesine yükseliriz.' (Mahmut Geoloğlu, 
Sivas Kongresi, 8.25) 

İşte bu tehlikeleri göze alan bağımsızlık mücadelecileri batıdan, doğu- 
dan, kuzeyden, güneyden 
harekete geçip Sivas'ta 
toplanmışlardı. 


“Kongre yapılırsa 
Sivas'ı 
işgal ederiz” 


Kongre başlamadan 
önce Osmanlı hükümeti, 
Sivas Valiliğine bir telgraf göndererek Kongrenin toplanmasını önlemesini istemişti, İş bu 
kadarla da kalmamış. 
Fransız Jandarma Müfettişi Binbaşı Brunot, 
Fransız Başkomutanın- 
dan aldığı emirle Sivas 
Valisine giderek; "Eğer 


Mustafa Kemal ve arkadaşlarının elinde 
80 lira kalmıştı. Sivas” a gidecek 
yol paraları bile yoktu 


Emperyalistler, Sivas Kongresi 
toplanırsa, şehri işgal edeceklerini 
söylüyorlardı. Ancak Sivas halkı 
Mustafa Kemal ve arkadaşlarını çoşkun 
gösterilerle karşılayarak etraflarını 


kale gibi çevirdiler. 


Kurtuluş Savaşında halk bağımsızlık için canla başla 


demiryolunu tamir eden kadın ve erkekler görülüyor. 


Mustafa Kemal Sivas'a 
gelir ve burada Kongreyi toplamaya kalkışırsa 
beş on gün içinde askerlerimizin buralara gireceğini kesin olarak biliyorum" diyerek tehditler savurmuştu. Sivas Valisi Reşit Paşa, durumu 
derhal Mustafa Kemal'e 
bildiriyor ve "mümkünse 
Kongrenin Erzurum veya 
Erzincan"da toplanmasını istiyordu. 

Mustafa Kemal Sivas' 
tan gelen bu haberler üzerine hiç tereddüt etmeden şu cevabı veriyordu: 

"Binbaşı (o Brunot'un 
dediği gibi Fransızların 
beş-on günde Sivas'a girmeleri o kadar kolay bir 
şey değildir. 

"Burada şunu da bilgilerinize sunayım ki; 
ben ne Fransızların ve ne 
de herhangi bir yabancı 
devletin yardımına gönül indirecek değilim. Benim için en büyük barınma yeri ve yardım kaynağı ulusumun kucağıdır." (Kamil Erdeha, Milli Mücadelede Vilayetler, 
8.89) 

Erzurum'da seçilen 
Heyeti Temsiliye üyeleri 
ertesi gün durumu görüştükten sonra Sivas Valisine kesin kararını bildiriyordu: 

“Milletimiz bağımsızlık ve varlığını her ne pahasına olursa olsun kurtarmaya azmetmiştir. Bu 
gelişmeye uymayanlar 
yok olmaya mahkumdur, 
yıkmak isteyenler ise mukavemetimizle karşı karşıya olacaklardır" (age, 
8.90) 

Böylece, Amasya'da 
21 Haziran 1919 günü bütün millete ilan edilen Sivas'ta bir Kongre toplanacağı haberi gercekleşiyordu. 

Kongreye katılacak 
delegeler Sivas'a gelirken, 
Mustafa Kemal'in 2 Ey- 


lül günü Sivas'a geleceğiha- 


beri şehirde büyük bir 
heyecana yol açıyordu. 
Sivaslılar (o Erzurum'dan 
Doğu illeri adına bütün millete "Birlik ve Bağımsızlık"' çağrısı getiren 
Mustafa Kemal ve arkadaşlarını karşılamak için 
kolları sıvamışlardı. 
Sivaslılar arabalarla, ara- 
ba bulamayan koşarak, 
şehrin dışında Heyeti 
Temsiliye'yi heyecanla ve 
gösterilerle karşıladılar. 
Emperyalistlerin tehditlerine karşı Mustafa Kemal 
ve arkadaşları milletin etrafına ördüğü duvarların 
korumasında, Sivas'a gir- 
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MUSTAFA KEMAL: “Tarih bir milletin varlığını 


Ingilizler ve Sultan Kürt aşiretlerini 
kışkırtarak Sivas'ta toplanan 
Kongreyi dağıtmaya çabalarken, 
Sivas Kongresi, Erzurum 


Kongresinin “ırki ve sosyal şartlara 
saygı” temelindeki birlik çağrısını 
oy birliğiyle kabul ettiğini bütün 


millete ilan ediyordu 
——— o 


di ve Kongrenin yapılacağı lise binasına gitti. 


4 Eylül 1919... 
Türkiye”nin 
doğusu batısı 
bağımsızlık için 
birleşiyor 


4 Eylül 1919 günü, Sivas Kongresinin toplandığı haberi İstanbul ve işgalci emperyalistler arasında telaş yaratırken, 
bütün Anadolu'da bağımsızlığı için savaşan halk- 
ta büyük bir umut ve inanç yaratıyordu. Her 
şeyi göze alarak Sivas" 
ta toplanan 38 insan arkalarındaki milyonlarca 
insanın bağımsız yaşama 
isteklerinden aldıkları 
güçle bayrağı açıyorlardı. 

M.Kemal Kongrede 
yaptığı açış konuşmasında şunları söylüyordu : 

"Efendiler, milletimizin sizler gibi yurtsever 
aydınları, manzaranın elemli karanlıklarından umutsuzluğa düşmediler, 
Çünkü onlar bilirler ki, 
tarih, bir milletin varlığm: ve hakkını hiç bir 
zaman inkar edemez. 
Çünkü, onlar, kuvvetle 
inanmışlardır ki, sahte 
maskeler altında vatan 
ve milletimiz aleyhine verilen hükümler, ortaya 
sürülen görüşler, muhakkak iflasa mahkumdur" 
(Belgelerle Türk Tarihi, 
Sayı 62, s.8) 

Kongre çalışmalarına 
başlamıştı. Ancak tehlikeler bitmemişti. 

Mustafa Kemal, İngiliz Binbaşısı Nowill'in faaliyetleri hakkında telgrafı alır almaz harekete 
geçti. Sabahın erken saatlerinde Sivas postanesine giderek, Diyarbakır 
13. Kolordu Kurmay 
Başkanı Halit Bey'e bir 
telgraf çekti. ''Zata mahsustur ve dakika geciktirilmemelidir" emriyle 
başlayan telgrafta Nowill 
ve yardakçılarının, Kolordu Komutanı engellese 
bile derhal yakalanarak 
Sivas'a göndermelerini istiyordu. (Nutuk, Belge 
57) 


Tehlikeler karşısında Erzincanlı Şeyh 
Fevzi Etendi şunları söylüyordu: ” Bizler, 
haklarımız, vatanımız ve milletimiz 
uğruna savaşmak için yola çıktık. Eğer 
bu uğurda ölmek Tanrı buyruğu ise 
şehitlik mertebesine yükseliriz” 


Sivas Kongresi başlarken, İngiliz ajanı 
Nowill ve Osmanlı Valisi 
Ali Galip de harekete geçiyordu 
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çalıştı. Yukardaki fotoğrafta 


Mustafa Kemal, daha 
sonra Kongre binasına gidiyor ve çalışmalara katılıyordu. Salona girdiği sırada Erzurum Kongresinde kabul edilen ilkeler ve tüzük oylanıyordu. 

Önce Erzurum Kongresi kararlarının birinci 
maddesi okundu. ”..Bu 
bölgede yaşayan bütün 
Müslüman unsurlar birbirlerine karşılıklı saygı ve 
fedakarlık duygularıyla dolu, ırki ve sosyal durumlarına ve yöre şartlarına saygılı ve öz kardeştirler." Eller havaya 
kalktı, Sivas Kongresi Erzurum'da alınan birlik 
kararını oy birliğiyle onayladı. Böylece Erzurum Kongresinde alınan 
"Doğu Anadolu vilayetlerinin öteki vilayetlerle 
her bakımdan işbirliği 
sağlanması kesin bir dilektir" şeklindeki ilke 
gerçekleşiyor ve bütün 
Türkiye bu kararla birle- 


şiyordu. 
Mustafa Kemal, bir 
yandan Diyarbakır'dan 


gelecek cevabı bekliyor, 
bir yandan da Kongreyi 
yönetiyordu. Diyarbakır'dan gelen cevap iç 
açıcı değildi, Halit Bey 
"emri aldığını, ancak 
kendisinin yapacağı bir 
tebligata diğer birliklerin 
uymasının zor olduğunu" 
söylüyordu. 


Ali Galip ve 
İngilizler harekete 


geçiyor 

Bu sırada Sivas postanesinin telgrafçıları, Ma- , 
latya ile İstanbul arasındaki bir: telgraf görüşmesini yakaladılar. Elazığ 
Valisi Ali Galip'le İstanbul hükümetinin Dahiliye 
Nazırı arasındaki telgraf 
yazışması işlerin iyice aciliyet kazandığını gösteriyordu. Haberi hemen 
Kongreye uçurdular. 

Elazığ Valisi Ali Galip 
Sivas Valisi ve komutanlığına atanmıştı. Ali Galip İstanbul'a çektiği cevabi telgrafında "Besni 
postasını vuran eşkiya- 
nın emriniz gereği behemehal yakalanmaları 
için lüzumlu olan kuvvetleri toplamak ve tertiplemek için Malatya" 
ya geldim. Soygunculuk 
yerine hareket günü de 
bugün-yarın belli olacaktır. Yalnız bu uğurda sarfedilecrek paranın nereden alınacağı bildirilmesine emirlerinizi arz ederim." (Kutsal İsyan, 4, 
8.165) 

Besni postasını vuran 
eşkiya, Mustafa Kemal ve 
arkadaşlarıydı. Soygunculuk yeri ise Milli Kongrenin toplandığı Sivas'tı. 
İstanbul Dahiliye Nazırı 
ile Elazığ Valisi Ali Galip, telgraflarının Mustafa Kemal'in eline geçtiğinden habersiz sürekli 
haberleşip duruyorlardı. 
Böylece Sivas üzerine düzenlenen baskın ve suikast planı iyice ortaya 
çıkıyordu. Dahiliye Nazırı Ali Galip'ten Kürt 
aşiretlerinden para karşılığı birkaç yüz silahlı 
adam tutmasını salık veriyor ve bir an önce harekata geçmesi için sıkıştırıyordu. 

Kongre bitince Mustafa Kemal hemen postane- 
ye gitti. Telgraf makinasının başına geçerek Malatya Süvari Alayı Kumandanı Cemal Bey'i aradı. Mustafa Kemal telgrafın başında soru soruyor, gelen cevabı okuyor 
ve tekrar soruyordu: 

"Sual: Oraya bir İngi- 


LE 


M. Kemal Sivas'ta halkın coşkun tezahüt 


liz binbaşısı gelmiş, ismini, yanında kimler olduğunu bildiriniz. 

"Cevap: oVesikasında 
Cobertin Nowill'dir. Beraberindekiler Bedirhanzade Kamuran ve Celadet Beylerle, Diyarbakırlı Cemil Paşazade Ekrem 
Bey, Diyarbakırlı Hilmi 
Efendi ve birtakım ekrattan ibarettir. 

"Sual: Ekrat dediğiniz 
miktarı nedir ve o binba- 


bir neferi var. Başka yok 
efendim. 

"Sual: 5/6 (Eylül) gecesi Elaziz Valisi otomobil ile oraya gitmiştir. Orada mıdır ve onlarla temasta mıdır? 

"Cevap: Buraya gelmiştir. Nowill ile görüşmüştür. Bugün de iade-i 
ziyaret olmak üzere Nowill valinin misafir olduğu fabrikatör Mehmet Efendinin hanesine gide- 


ratlarıyla karşı 


landı. Yukardaki fotoğrafta M. Kemal Si 


elinizin altında kaç müsellah nefer vardır? 

"Cevap: On beş-yirmi 
çıkabilir. 

"Sual: Vali Galip Bey 
i ve İngiliz binbaşısını ve 
Kamran, Celadet ve Ekrem Beylerin kafeesinin 
müdebbirane tertiple bu 
gece tevkifleriyle Sivas'a 
yollanmaları zorunludur. 
Vaziyetiniz bunu yapma- 
ya uygun mudur? Size 
buradan ve Harput'tan 


“Cevap: (o Arzettiğim 
veçhile vaziyet ve kuvvetim buna uygun değildir. Kamran, Celadet ve 
Ekrem Beylerin tevkifiyle ilgili 13. Kolordu Komutanlığı ile haberleştik. 
Neticesinde şimdilik 
tevfiklerine vaziyetin 
nezaketi düşünülerek uygun olmayacağı hakkında 
emir verdiler, 

"Sual: Kendilerine 
hissettirmeden sıkı gözal- 


vas'ta halkın içinde dolaşırken görülüyor. 


ve otomobille mi gittiklerini bildiriniz." (Nutuk, 
3, Belge 59) 
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Kürtler | 
Ingilizlerin 
kışkırtmalarınal 
yüz 


şı cinsinden ne kadar 
kuvvet vardır? 

"Cevap: On beş-yirmi 
kadar vardır. Bir çavuş, 


cektir. 


miyorum. 


Musul Kürtleri 866'da, Musul'u zapteden Haricilerden Musavir ile birleştiler. 
Kürtler 875'de Harici bir Alevi(!) olan 'Ali 
Muhammed, diper adı ile al-Habis'in idare 
ettiği zenci kölelerin isyanında Şaffari hanedanını kuran Ya ku lie kıyamında büyük bir rol oynadılar.(1) Ya'kub' 
un Ahvaza tayin ettiği Muhammed b. 'Ubayd Allah b, Hazarmard adlı bir Kürt, bazan Ya'kum'a taraftar olmak, bazan da al- 
Habis ile birleşmek suretiyle, iki yüzlü bir 
politika takip etti. 


HAZBANi KÜRTLERİYLE 
HAMDANİLER ARASINDAKİ 
MÜCADELELER 


894e doğru Hamdan b. Hamdun 
Musul'a yerleştiği esnada, Kürtler onun Aİ arasında bulunuyorlardı. 
Abu Layla'nın ön-ayak olduğu 897 Kürt 
isyanı uzun sürmedi 906'da Muhammed b. 
Bilal'in kumandası altındaki Hazbani Kürtleri Ninua mıntıkasını yakıp-yıktılar. Musul'un yeni valisi 'Abd Allah b. Hamdan 
bunları takibe VE ise de, Ma'tuba'de 
bozguna uğradı. Halifenin gönderdiği takvi- 
e kıt'aları ile, ertesi seneden itibaren, 
.000 Hazbani ailesini takibe başladı. Kürtler, vakit kazanmak üzere, müzakerelere giriştiler ve Azerbaycana çekildiler. 'Abd 
Allah Musul'a döndü ve yeni kuvvetler ile 
Cabal alSalak (muhtemelen Lahican) 'da 
yeniden kuvvetlenen Hazbanilere karşı harekete geçerek, onları çekilmeye mecbur 
etti. Arkadan Humaydi kabilesi ve Cabal 
Dasin halkı kırıldı. Halife al-Muktadir devrinde Musul civarını yağma eden Kürtler 
vali Hamdani tarafından cezalandırıldılar, 
bu arada Calali kabilesi diğerlerinden faz- 
bir mukavemet gösterdi. 943 senesi için 
İbn Miskavayh, Husayn Hamdani'nin Azerbaycan üzerine bir seferinden bahs eder ki, 
bu sırada Salmas'ta yerleşmiş Hazbani reisi 
aa b. Şakkoya ona müttefik olmuş idi. 


Diğerleriyle görüşüp görüşmediğini bil- 


"Sual: Şimdi bu anda 


yardım yetişecektir. 
"Cevap: Valiyi de beraber mi? 
“Sual: Bilhassa evet, 


| 


tında tutunuz. Her hareketlerinden bize haber 
veriniz, Bir tarafa hareket 
ederlerse istikametlerini 


vermiyor ve... 


ARİHLE! 


o Selahattin Eyyubi'nin dahil olduğu “Büyük Eyyubi 


Sülalesi” aslen Kürtlerin Ravadi kabilesine mensuptu. 
Şaddadi Kürtlerinin kurucusu Şaddad Kartu da aynı 


kabileye mensuptu. 


© 950 yıllarında kuzey batısında bir çok bağımsız vali 
türemişti. Bunlardan biri de Kürt asıllı Şaddad idi. 
Çok aydın olan Şaddadiler arkalarında dikkate değer 


pek çok eser bıraktılar. 


© Bu yüzyılda ortaya çıkan diğer büyük Kürt sülalesi 
Barzini aşiretinden Hasanveyh”lerdi 


Şaddadi Kürtleri çok aydın ve medeniydiler 


ŞADDADI KÜRTLERİ VE 
EYYUBİ SÜLALESİ 


Bu devre doğru, sergüzeştçi hayatı sıkısıkıya Kürtlerinkine bağlı olan Daysam b. 
İbrahim ortaya pikti. u şahsın babası Arap, annesi de Kürt idi. Küçük bir deylemi 
müfrezesi hariç, bütün kuvvetleri Kürtlerden müteşekkil idi. Harici olan Daysam 
938'den itibaren, Azerbaycan'ı ele geçirmek üzere fırsat buldukça harekete geçti. 
Karşısına çıkan Musafirilere mağlup olduk: 
ça, Ermeni yeye yahut Büve yhilere di 
du. Sonunda Musafiri Marzuban'ın eline 
geçerek, hapiste öldü. (956).(3) 


Marzubanvn Key'deki esareti esnasında 
İran'ın kuzey batısında bir çok bağımsız 
valiler türemiş idi. Bunlardan biri 951'e 
doğru Muhammed Şaddad b. Kartu idi. 
Kendisi, bilahere büyük Eyyubi sülalesini 
çıkaracak olan Ravadi kabilesine mensup 
idi. Şaddadilerin belli-başlı toprakları Dabil ve Ganca idi. Şaddadiler Bizans ve Selçuklular ile ittifak ettiler. 1072'te Abü Su- 
var, küçük oğlu Manuça'ya Ani'yi satın aldı. Bu andan itibaren sülale Ganca ve Ani 
kollarına ayrıldı. 1124'te Ani, Gürcüler 
tarafından zaptedildi ise de, 1126-1161 ve 
1165-1174 arasında Şaddiler tarafından geri alındı. Çok aydın olan Şaddadiler dikkate değer abideler bırakmışlardır. (4) 


BARZİNi KABİLESİ VE 
HASANVEYH SÜLALESİ 


960'da Azerbaycan'da ortaya çıkan İshak b. İsa, Kahtani (?) Kürtleri reisi Fazl'ın 
yardımından faydalanmakta, rakibi Musafiri Castan b. Mas zuban ise, Hazbanilere 
dayanmakta idi. İshak, çok geçmeden, 
mağlup oldu. Kürtler ve Deylemiler Castan'ın kardeşi a al-Davla ile olan didişmelerinde ve İbrahim b. Marzuban'ın, amca 
zadesi İsma'il b. Vahşudah ile olan mücadelelerinde önemli bir rol oynadılar. (5) 


., 248 (959)'e doğru Cibal'de ikinci Kürt 
sülalesi b yayi tı, (6). Bu Hasanvayh 
Kalay) , Hasan tarafından kurulmuştu. (7) Kendisi Büveyhi Rukn al-Davla'ye 
Horasan'a olan seferi esnasında hizmetlerde 
bulunan Barzikani (Barzini) kabilesinin reisi idi, Rukn al-Davla Kürtlere karşı çok müsamaha gösterir ve onların aşırı hareketlerinden endisine şikayet edildiği zaman: 
—"Kürtler de yemeğe muhtaçdır "—derdi. 
İbn al-Asir e 'in asaletini, tedbirli 
idaresini, ve iyi ahlakını öğmektedir. Hasanvayh da payitahtı olan ae 'da (Bisutun'un güneyinde) öldüğü zaman, Azud al- 
Davla onun le (Hamadan, Daynavar, Nihavend) kendi mülküne katmak isistedi ise de, sonra bunları Badr b. Hasanvayh'a bıraktı. Badr b. Hasanvayh Azud al- 
Davla'ya sadık kaldı. Hatta asi Fanr al-Davla tarafına eçmiş olan kardeşleri ile mücadele etti. Halife, Badr'e Naşir al-Din va" 
Da ünvanını verdi. Badr Zahirvin halefi 
ancak bir sene saltanat sürebildi ve 1015' 
de Buveyhi Şams al-Davla tarafından yerinden kovuldu. Hasanvayh'ın amcası Ayşiya 
kolunun reisi Vandad ve kardeşi Aba 160 
na'ımden az sonra bu sülalenin yan kolurı- 
nın son temsilcisi olan oğlu Abu Salim'in 
kaleleri alındı. 


(1) Nöldeke, Orientalische Skizzen, Berlin, 
1892 

(2) İbn Miskavayh, Tacarib al-umman, VI, 
8.105 


(3) age, 8.345 

(4) Lynelix, Armenia 

(5) Ibn Miskavayh, Tacarib, VIII, s.420-423 
(6) Lane-poole, Moham. Dynasties, 8.57 
(7) Şarafname, 1, s.20-23 
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(10. yüzyılda Diyarbakır ve g 
Van Marvani Kürtlerinin | 
kakimiyetindeydi 
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